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‘Di  Çave  Min  de 
Şaredariya  Serte 
Mîna  Zarokekt  ye’ 
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KİPAktivisti: 
‘Karadeniz’  de  İsyan... 
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Bilinçli  ve  Örgütlü  Kadın 


Özgürleşen  Emeğin  Güvencesidir 


‘İŞE  HER  ALANDAKİ 
ERİL  DİLİ 
DEĞİŞTİRMEKLE 
BAŞLAMALI’ 

Tüm  dünyada  kadın  istihdamı  artarken  Türkiye,  dünyadaki  en  düşük kadın  istihdam  oranına  sahip  10  ülkeden  biri  olarak  kalmaya  devam  ediyor. 
Halen  evdeki  çalışma  hesaba  katılmıyor,  kadın  düşük  ücretli  işlere  mahkum  ediliyor. 

sayfa  3 


‘SÜREÇ  ÇATIŞMALI 
BİR  GİDİŞE 
EVRİLMEKTEDİR’ 

KCK  Yürütme  Konsey  Üyesi  Sozdar Avesta,  baharla  birlikte  içine  girilen siyasal  sürecin  kritik,  tehlike  ve  gelişmeleri  barındıran  yönleriyle  Kürdistan’da  yaşanan  gelişmeleri  gazetemize değerlendirdi.  İlerleyen  aylarda  mücadelenin  seyri  ve  karakterinin  daha  da netleşeceğini  belirten  Avesta,  tüm gelişmelerde  sürecin  çatışmak  bir  hal alacağının  işareleriyle  dolu  oluğunu belirtti. 
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Geçirdiğimiz  Nisan  ayı  kadar baharın,  umudun,  doğurganlığın  somut  olarak  görüldüğü  başka  bir  ay ' 
daha  var  mıdır  dersiniz?  Doğa,  adeta 1 
yeniden  dirilişin  heyecanıyla  yüklüdür. 
Kışın  soğuk  ve  karanlığından  kurtuluşun bayramını  yaşar.  Nitekim  bu  yıl  da  insanlığın  doğaya  zulmüne  rağmen,  olanca cömertliğiyle  bütün  güzelliklerini  bahşetti  insanlara .  Her  yer  cıvıl  cıvıl.  Ve  1 1 
Mayıs  işçi  Bayramı  kapıda.  Bu  vesiley¬ le  tüm  emekçilerin  bayramını  kutluyoruz. 
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Portakal  Ağacı 

Her  insan  doğduğu  yerle  bütünleşir,  kendini  onunla  özdeşleştirir.  Doğal  olarak  en  çok orda  yetişen  ürünleri  sever,  en  çok  oranın havasının  kendisine  yaradığını  düşünür. 
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Tecavüz  Kültürü  Kendini 
Katleden  Toplumu  Yaratır 

Ataerkil  sistemin  devletleri,  NATO’su,  kıta birlikleri  siyasal,  askeri,  ekonomik  alan demeden  katliamlarına  devam  ediyor... 
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Kullandığınız  Oje  Sanıldığı  Kadar  Mahsum  Değil 


Oje  sanıldığı  kadar  masum değil!  Dermatoloji  Uzmanı  Dr. 
Ahmet  Arpacı,  kozmetik  ürünlerinin  çok  büyük  bir  kısmının cilde  zarar  verdiğini  belirterek, “Oje  de  bu  ürünlerden  biridir.  Her  ne  kadar ojeler  güzel  bir  görünüm  sergileseler  de;  tırnağı  havasız  bırakır  ve  bazı  enfeksiyonların oluşmasına  fırsat  tanır”  dedi. 

Memorial  Hastanesi  Dermatoloji  Uzmanı Dr.  Arpacı,  yaptığı  açıklamada  bakımlı  ve güzel  tırnaklar  için  kullanılan  ojelerin  tırnağı havasız  bıraktığını  belirterek,  “Her  ne  kadar ojeler  güzel  bir  görünüm  sergileseler  de;  tırnağı  havasız  bırakır  ve  bazı  enfeksiyonların oluşmasına  fırsat  tanır”  dedi. 


Dr.  Arpacı  tırnak hastalıklarının  önüne  geçmek  için manikür  ve  pediküre  de  dikkat  etmek gerektiğine  işaret ederek,  “Çünkü  tırnak  hastalıklarının büyük  bir  çoğunluğu  manikür  ve  pedikürden  geçmektedir.  Tırnak  bakımını yaptırdığınız  yerin hijyen  kurallarına uyup  uymadığını kontrol  etmeniz  ve mümkün  olduğu kadar  tırnaklarınızla  oynamamanız gerekmektedir” 
diye  konuştu. 

Tedavisi  En  Zor 
Mantarlar:  “Tırnak  Mantarlarıdırl” 

Uzman  Dr.  Arpacı,  tırnağı  hastalandıran en  önemli  nedenlerin  başında  mantarların geldiğini,  tırnak  hastalıklarının  yüzde  60'ını mantarların  oluşturduğunu  bildirdi. 
Mantarın  tırnağın  serbest  kenarından  girdiğini  belirten  Uzman  Dr.  Arpacı,  “Islaklık, nemlilik,  karanlık,  kapalılık,  dar  ayakkabı, travma  ya  da  sıkışmayla,  başkasının  ayakkabısını  giymekle,  ve  manikür-  pedikürde  vücuda  girmektedir.  Şayet  kişinin  vücut  direnci düşükse,  şeker  hastasıysa,  uzun  süre  antibiyotik  kullandıysa  ya  da  kortizon  kullanmışsa bu  mikropların  vücuda  girmesine  ortam 


hazırlar”  dedi. 

Bu  mantarların  tırnakta  kalınlaşma,  kırılma,  sararma  ve  çizgilenme  yapacağını  kaydeden  Uzman  Dr.  Ahmet  Arpacı, “Mantarların  batması  durumunda  ise  dolama  oluşmaktadır.  Bu  tür  mantarlar  elden çok  ayakta  görülmektedir.  Tedavisi  en  zor olan  mantar,  tırnak  mantarlarıdır”  diye konuştu. 

İç  Hastalıkları  Tırnak  Bozulmalarına Neden  Olabilir 

Bazen  iç  organ  hastalıklarında,  romatizmal  hastalıklarda,  kalp,  karaciğer  ve  akciğer hastalıklarında  da  tırnaklarda  bazı  bozulmalar  görülebileceğini  belirten  Uzman  Dr. 
Arpacı,  tırnağın  bazen  de  genetik  olarak küçük  kalması  ya  da  batık  çıkması  durumunun  da  söz  konusu  olduğunu  ifade  etti. 

Tırnakların  üzerinde  görülen  ve  halk  arasında  vitamin  eksikliği  olarak  değerlendiren beyaz  noktacıkların  ise  tırnağın  içerisine hava  kabarcıklarının  girmesiyle  oluştuğunu dile  getiren  Dr.  Arpacı,  “Bunun  vitamin eksikliğiyle  hiçbir  ilgisi  yoktur.  Endişe  edecek  bir  durum  da  oluşturmamaktadır. 
Sadece  görüntü  itibariyle  insanları  tedirgin etmektedir.  Hatta  bazen  tırnağın  tamamen beyazladığı  durumlar  dahi  olabilir.  Fakat  bu beyazlanmadan  korkulmamalıdır,  bu  durumun  da  herhangi  bir  zararı  yoktur”  dedi. 
Şeytantırnağı  konusunda  da  bilgi  veren  Dr. 
Arpacı,  “Şeytantırnağı  kişinin  yapısı  ve  tırnakla  çok  oynanmasına  bağlı  olarak  ortaya çıkar.  Gerekli  tedavi  yapılmazsa  mikrop kapıp  dolamaya  dahi  dönüşebilir. 
Antibiyotik  tedavisi  ya  da  lokal  anesteziyle 


steril  bir  şekilde  kesilerek  parmağa  müdahale  edilebilir”  diye  konuştu. 

Tırnaklar  İçin  Et  ve  Süt  Şart 

Uzman  Dr.  Arpacı,  vücutta  meydana  gelen demir,  çinko,  folik  asit  ve  B  12  vitaminlerinin eksikliği  durumlarında  tırnaklarda  bir  takım bozuklukların  meydana  geldiğini  belirterek şunları  söyledi: 

“Tırnaklarda  kırılma,  kabalaşma,  çatlama ve  tabakalaşma  gibi  durumlara  neden  olabilen  bu  eksiklikleri  gidermek  için  beslenmeye de  dikkat  etmek  gerekmektedir.  Kırmızı  et, süt  ve  süt  ürünleriyle  deniz  ürünlerinin  tırnak  sağlığı  için  yenmesi  şart.  Fakat  beslenmenin  yeterli  olmadığı  durumlarda  bu  eksiklikleri  karşılamak  amacıyla  vitamin  takviyesi de  yapmak  gerekir.  Öte  yandan  tırnağın yüzde  18'i  sudan  oluşmaktadır.  Su  yapısını dengelemek  için  de  nemlendirici  balsam türü  krem  ve  solüsyonların  kullanılması  önerilmektedir.  Ayrıca  kişinin  elini  çok  fazla deterjanla  temas  ettirmemesi  de  gerekmektedir.” 

Sağlıklı  tırnaklar  için  yapılması  gerekenleri  de  sıralayan  Dr.  Arpacı,  “Tırnakları  kısa kesmek,  manikür  ve  pediküre  dikkat  etmek, elleri  ve  ayakları  nemli  bırakmamak, Beslenmeye  dikkat  etmek,  et,  süt  ve  balık ürünlerinden  tüketmek  gerekir”  dedi.  Tırnak yemenin  enfeksiyonlara  ortam  hazırlayacağını  da  belirten  Dr.  Arpacı,  “Aşırı  antibiyotik  ve kortizon  tüketimi  tırnak  yapısını  bozar. 
Ayrıca  başkalarının  terlik  ya  da  ayakkabılarını  giymek  de  sakıncalıdır”  diye  konuştu. 

Haber  Merkezi 


Kanser  Hücrelerinin 
İlacı  Anne  Sütü! 


Bilim  Araştırmacılar,  anne  sütünde bulunan  bir  maddenin  kanser  hücrelerini  öldürebilme  yeteneğine sahip  olduğunu  keşfetti. 

İsveçli  araştırmacılar,  anne  sütünde bulunan  bir  maddenin  40  çeşit  kanser hücresini  öldürebilme  yeteneğine  sahip olduğunu  keşfettiler.  Araştırmacılar,  bir sonraki  adımda  ise  bu  maddeyi  cilt  ve beyin  tümörleri  üzerinde  test  edecekler. 

PLoS  One  Journal  isimli  dergide  yayınlanan  çalışmada,  "HAMLET"  olarak  bilinen  maddenin  yıllar  önce  keşfedildiğini belirten  araştırmacılar,  bugüne  kadar bunun  insanlar  üzerinde  denenmediğini açıkladılar. 

İsveç'te  Lund  Üniversitesi  tarafından yürütülen  deneyde,  mesane  kanseri  hastaları  HAMLET  ile  tedavi  edildi.  Her  tedaviden  sonra,  hastalar  idrarlarındaki  ölü  kanser  hücrelerini  dışarıya  çıkardılar. 


Önceki  laboratuar  deneyleri  HAMLET'in 
40  çeşit  kanser  hücresini  öldürebildiğini 
göstermişti,  ancak  bu  araştırma  insanlar üzerinde  test  edilen  ilk  çalışma  oldu. 
Araştırmacılar,  bir  sonraki  adımda  ise  bu maddeyi  cilt  ve  beyin  tümörleri  üzerinde test  edecekler. 

Her  geçen  gün  yeni  bir  özelliği  ortaya çıkan  anne  sütünün  daha  nice  önemli  verileri  barındırdığı  anlaşılıyor.  Günümüzde her  açıdan  artan  sağlıksız  koşullar  anne sütünün  önemini  de  biraz  daha  ortaya koyuyor. 

Her  insanın  anne  sütü  ile  büyüme  şansı olmayabilir,  kimi  de  uzun  süre  anne sütünden  uzaklaşamaz,  fakat  her  annenin çocuğunun  ilk  altı  ayı  özellikle  anne  sütü ile  büyütmesine  özen  gösterilmesi  gerektiğini  bilir. 

Haber  Merkezi 


Microsoft  Çin'de  Çocuklan 
52  Sent  Karşılığında  Çalıştınyor! 


Dünyanın  en  büyük  yazılım tekeli  olan  ABD’li  Microsoft firması,  Çin’de  çocuk  çalışanları  sömürmekle  suçlanıyor.  New York’taki  Ulusal  Emek  Komitesi’nin (NLC)  raporuna  göre  Microsoft, ürünlerini  Çin’in  güney  eyaleti Guangdong’daki  Kye  fabrikasında imal  ettiren  ABD  firmalarının  arasında  yer  alıyor.  Dünyanın  en  büyük yazılım  tekeli  olan  ABD’li  Microsoft firması,  Çin’de  çocuk  çalışanları sömürmekle  suçlanıyor.  New 
York’taki  Ulusal  Emek  Komitesi’nin (NLC)  raporuna  göre  Microsoft, ürünlerini  Çin’in  güney  eyaleti Guangdong’daki  Kye  fabrikasında imal  ettiren  ABD  firmalarının  arasında  yer alıyor.  Raporda,  bu  fabrikanın  çocuk  işçileri çalıştırdığı  ve  onları  sömürdüğü  belirtiliyor.  Fabrikanın,  “stajyer  öğrenci”  adı  altında 16-17  yaşlarında,  hareket  özgürlüğü  kısıtlanmış  yüzlerce  genci  günde  52  çent  karşılığı haftanın  6  veya  7  günü  15  saat  çalıştırdığı kaydedilen  raporda,  fabrikada  çalışan  genç kadınların  da  fabrikanın  güvenlik  görevlilerinin  tacizine  uğradığı  ifade  ediliyor.  Aralarında  bilgisayar  faresi  de  bulunan fabrika  ürünlerinin  yüzde  30’u  Microsoft’a gidiyor.  Rapora  göre  Kye  fabrikası,  aynı zamanda  dünyaca  ünlü  Hevvlett-Packard, Best  Buy,  Samsung,  Foxconn,  Acer,  Logitech ve  Asus  gibi  şirketlerin  de  tedarikçisi.  Soruşturma  başlatılacak  aporun yayınlanmasının  ardından  bir  açıklama  yapan Microsoft’un  sözcüsü,  NLC’nin  raporunu  ciddiye  aldıklarını  ve  soruşturma  başlattıklarını bildirdi.  Sözcü,  “Rapordaki  suçlamaları  ciddiye  alıyoruz  ve  eğer  fabrikada  çalışanların 


hakkı  ihlal  ediliyorsa  gerekli  önlemleri  alırız” diyerek,  Microsoft’un,  tedarikçilerinde  çalışan  kişilerin  güvenliği  ve  düzgün  şartlarda çalışmalarından  yükümlü  olduğunu  belirtti.  APPLE  da  aynı  yolda  Ürünlerini,  iş  gücünün  ucuz  olduğu  Uzak  Doğu  ülkelerinde  imal ettiren  tek  teknoloji  şirketi  Microsoft  değil. 
Bilişim  devi  Apple  da  iPhone,  iPod  ve  farklı Apple  bilgisayarlarını  dünyanın  farklı  yerlerinde  ürettiriyor,  imalatçıları  konusunda  son derece  “hassas”  olan  Apple’ın  sitesinde, imalatçıların  sorumluluklarını  tanımlayan özel  bir  sayfa  bile  bulunuyor.  Apple’ın  bizzat kendisi  tarafından  hazırlanan  2010  raporun¬ da,  Apple’ın  3  üreticisinin  çocuk  işçi  kullandığı  ortaya  çıkmıştı.  İncelemeler,  Apple’ın Çin,  Çek  Cumhuriyeti,  Malezya,  Tayvan, Filipinler,  Singapur,  Güney  Kore,  Tayland  ve ABD’deki  imalatçılarında  gerçekleşti  ama Apple,  hangi  üç  imalatçının  bu  suçu  işlediğini  açıklamadı. 

Haber  Merkezi 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t  Sevgili  Okurlarımız, 

nsanlık  için  de  umut,  coşku,  üretkenlik,  direngenliği  ifade  eden bu  ayda  ne  yazık  ki  Türkiye  için  hak-hukuk  ihlali  anlamında  acı, utanç,  ifade  eden,  sinir  geren  haberlerle  uyandık  her  güne. 

ilk  olarak  yazarlık  serüveninin  henüz  başlangıcında  enerji  dolu bir  değerimizi,  gazeteci-yazar  Evrim  Alataş’ı  kaybettik.  Kendisi iki  yıl  boyunca  gazetemizin  de  emek  verenlerindendi.  Yolculuğunun  ışıklı  olmasını  diliyor,  Kürt  halkına  başsağlığı  diliyoruz. 

Aynı  günde  bu  yetmezmiş  gibi  Ahmet  Türk  gibi  barış  emekçisi  biryüreğe  uzandı  faşist  eller.  Kürtlerindemokratikdirenişini bastırmaya  gücü  yetmeyen  militarist  zihniyet,  çirkin  saldırılarlayöneliyor.  Linç  girişimleri,  yerlerde  sürüklenen,  işkenceden  geçirilen  çocuklarımız,  portakal  ağaçlarına  asılan  yurtsever  insanlar... 
Sistemin  dayatmalarını  kabul  etmeyen  bütün  Kürtler  terörist  ilan ediliyor.  Baharla  birlikte  Kürdistan  dağlarına  bomba  yağmadık, operasyon  yapılmadık  tek  bir  gün  bile  olmadı.  Dolayısıyla  içinden  çıkılmaz  bir  savaşın  eşiğine  gelmiş  bulunuyoruz. 

Cezaevlerine  hapsedilmek  istenen  yarının  umudu  çocuklarımıza  yapılanlar  da  cabası.  Demirparmaklıklarda  tutsak  binlerce çocuk  bahar  ışığına  dokunabilmeyi  bekliyor.  Yüzlerce  çocuğun öldürüldüğü,  binlercesinin  cezaevlerinde  tutsak  edildiği,  işkencelere  maruz  bırakıldığı,  insan  hakları  ve  çocuk  haklarının  gasp edildiği  bir  ülkede  geçtiğimiz  günlerde  "çocuk  bayramı"(!)  kutlandı.  istediği  çocuğa  bayramı,  istemediğine  ise  cezaevi,  yoksulluk ve  sokağı  reva  gören  sistemi  bu  amaçla  protesto  eden  duyarlı insanlarla  aynı  sloganları  ve  aynı  duyguları  paylaşıyoruz. 

Sevgili  Kadınlar, 

Bu  ay,  polis  tarafından  DTP  kadın  meclisi  üyesi  D.A’ya yapılan  taciz  saldırısından  birhafta  sonra,  bi  r  de  Sii  rt’te  yaşanan  vahşet  haberle  uyandık  bir  güne  daha.  Okul  müdüründen  polis  ve askere,  esnaftan,  öğrenci  ve  cüppeli  adamlara  kadar  onlarca  kişi tarafından  taciz  ve  tecavüze  uğrayan  bir  çok  ilköğretim  öğrencisinin  olayı  anlatmasıyla  ortaya  çıkan  vahşet,  çocuk  istismarının,  toplumun  muhafazakarlık  görüntüsü  altında  yaşadığı  yozluğun,  kız  çocuklarına  yönelik  bir  tecavüz  olayında  dahi  zanlı  erkeklerin  adının  gizlenmesine  yol  açan  “dayanışmacılık”ın  tüyler ürpertici  boyutlarını  gözler  önüne  serdi. 

Siirt  yıllardır  bölgede  yaşanan  çatışmaların,  şiddetin  ve sosyo-ekonomik  çöküntünün  en  fazla  yaşandığı  illerden  birisi, istismara  maruz  kalan  kız  öğrenciler,  avukat  tutacak  gücü  bile bulunmayan  yoksul  ailelerden  geliyor.  Bu  birtesadüf  müdür  sizce?  Çatışmaların,  şiddetin,  zorunlu  göçün  çaresizleştirdiği  insanlar,  bu  kez  de  ikiyüzlü  birahlak  anlayışının  çarpıklaştırdığı  ve insani  herhangi  bir  değerden  nasibini  almamış  bir  topluluğun işlediği  insanlık  suçuna  maruz  kaldı. 

Asıl  vahamet,  olayın  ısrarla  basından  gizlenmiş  olması,  adı bu  iğrenç  olaya  karışanların,  özellikle  aralarında  tanınmış  ailelerden  kişilerin  bulunduğu  gibi  gerekçelerle  isimlerinin  açıklanmaması.  Duyarlılıkla  ve  hassasiyetle  üzerinde  durulması gereken  durum,  ilköğretim  çağındaki  kız  öğrencilerin  yoksullukları nı,  ailelerinin  çaresizliğini  fırsat  bilen  yüzün  üzerindeki  kişinin tecavüzüne  uğramış  olmaları  mıdır  yoksa  Siirt’in  tanınmış  ailelerinin,  esnafının,  resmi  görevlilerinin  korunması  mıdır?  Mahalle muhtarının  defalarca  dilekçe  vermesine  rağmen,  Valiliğin  "Gösteri  yapmasınlar  fuhuş  yapsınlar'1  cevabı,  tecavüzün  devlet  katında  onaylandığının,  özel  savaşın  Kürdistan’daki  uygulamalarının  bir  kanıtı  değil  midir?  Evet.  Görmeden,  duymadan,  konuşmadan  nefes  almaya  devam  edenbirtoplumdayaşıyoruzne yazık  ki.  Sözün  bittiği  yerdeyiz. 

Buayki  gündemimiz  de  tıpkı  bahar  ayının  renkleri  kadarzengin.  Dünya  gündemimizde  Hindistan  kadının  politik-sosyal  konumunu  ele  aldık  ve  iki  yıl  önce  kurulan  kadın  partisi  deneyimini araştırdık. 

Yeni  Kuşak  bölümünde  genç  yeteneklerden  Kick  Boksçu  Zilan  Tel  ile  kendisi  ve  spor  yaşamı  üzerine  bir  röportajımız  var. 

Kürdistan’ın  her  şehri,  her  ilçesi,  her  mahallesi  ve  her  köyü savaşın  ve  yoksulluğun  yarattığı  travmanın  bütün  izlerini  taşıyor. 
Biryerden  çıkıp  biryere  gittiğinizde  karşılaştığınız  hayatların  hikayeleri  değişmiyor.  Çocuk,  genç,  yaşlı  binlerce  kişinin  dramını,  bir  ailenin  yaşadığı  dram  yansıtmaya  yeter.  Hüseyin  Bakrak, 
10.  sayfada  kaleme  aldığı  mektupla  kamuoyu  vicdanına  yazdığı  bir  mektupla  sesleniyor  ve  yaşamın  zorluğu  karşısında  tutunamayan  kızkardeşi  için  destek  istiyor. 

Siirt’te  BDP  belediyeciliği,  kadının  bilinçlenme,  istihdam  sorunları,  kadınlara  yönelik  hayata  geçirilen  projelerve  sosyo-ekonomik  durum  ile  ilgili  Sidar  Zanabilir  ile  konuştuk. 

Çernobil  kazasının  24.  Yıldönümü  vesilesiyle  Türkiye’nin  dört biryanındaki  çevreci  örgütler  İstanbul-Kadıköy’de  biraraya gelerek  Türkiye’yi  bekleyen  çevresel  felaketlere  dikkat  çekmek  amacıyla  bir  miting  düzenlediler.  Biz,  miting  organizatörlerinden  Karadeniz  isyandadıradlı  yeni  oluşum  ile  kuruluş  perspektifleri  ve çevresel  konularla  ilgili  bir  söyleşi  gerçekleştirdik.  Ve  daha  birçok  konu... 

Dilegetirdiğimiz  bunca  şeyden  sonra  geriye  söylenecek  tek şey  kalıyor:  Bahar  umudumuz  olsun! 


Çay:  İşe  Her  Alandaki  Eril  Dili Değiştirmekle  Başlamalı 


Tüm  dünyada  kadın  istihdamı  artarken  Türkiye,  dünyadaki  en düşük  kadın  istihdam  oranına  sahip  10  ülkeden  biri  olarak  kalmaya  devam  ediyor.  Halen  evdeki çalışma  hesaba  katılmıyor,  kadın  düşük ücretli  işlere  mahkum  ediliyor.  Biliyoruz ki  hazırlanan  anayasada  kadın  lehine pozitif  ayrımcılığı  geliştirecek  yasalar  yer almadıkça,  kadın-erkek  eşitliğini  gözeten kamu  politikaları  oluşturulmadıkça  hep geriden  seyretmeye  devam  edecek,  işte, yaklaşan  1  Mayıs  Dünya  İşçi  Bayramı  dolayısıyla  Kadın  Emeği  Kollektifi  Dergisi  Yazarlarından  Sevgili  Filiz  Çay  ile  kadın  emeği,  işgücü  ve  istihdamı  ve  kadının  bu  konudaki  gündemi  üzerine  söyleştik. 

•  Türkiye’de  kadının  istihdam  oranı  AB ile  kıyaslandığında  nerede  duruyor? 

Sizin  de  söylediğiniz  gibi  bırakın AB’yi,  dünya  ülkeleriyle  bile  kıyaslandığında  Türkiye  sıralamanın  sonlarında  kalan  bir  yerde.  Ne  yazık  ki  Türkiye  henüz kadın  istihdamını  ayrıca  bir  kategori  olarak  dikkate  almaktan  ve  üzerinde  bir  çalışma  yapmaktan  uzak.  Elbette  bu  söylenenler  kadınlar  işe  alınmıyor  anlamına gelmez.  Türkiye  kayıt  dışı  çalışmanın çok  yoğun  olduğu  bir  ülke.  Kadınlar  da  bu kayıt  dışı  iş  gücünün  önemli  bir  kesimini  oluşturuyor. 


•  2008  yılı  istatistiklerinde  Türkiye’de kadın  istihdamının  son  yıllarda  düşüş gösterdiği  açığa  çıkmıştı.  Bugün  bunun değiştiğini  söylemek  mümkün  mü? 

2008’den  bu  yana  çok  fazla  şeyin  değiştiğini  söyleyemeyiz  tabii  ki.  Nitekim  rakamlar  da  bunu  gösterdi.  2009  TÜİK  raporlarına  göre  kadın  istihdamında  bir  artış  yok,  ancak  kadınların  iş  başvurularında artış  çok  fazla.  Özellikle  de  belli  sektörlerde  kadın  istihdamı  yoğunlaşıyor.  Bu  durum  şunu  gösteriyor:  işsizlik  çığ  gibi  büyüyor.  Çünkü  kapitalizm  krizine  çare  olarak  işçi  çıkarmaları  görüyor.  Ve  tabii  ilk gözden  çıkarılanlar  kadınlar  oluyor.  Kadınlar  işten  çıkıyor,  ancak  yoksulluk  giderek  artıyor.  Bu  durum  kadınları  evlerine  hapsettiği  gibi,  hane  içi  üretime  zorluyor.  Güvencesiz,  istihdamı  olmayan parça  başı  işler,  kadınların  evlerine  üç  ku¬ 


ruş  getirmek  için  zorunlu  olarak  yöneldikleri  işler  oluyor. 

Kadın  istihdamının  giderek  düşmesinde  kapitalizmin  krizinin  kadınları  güvenceli  iş  hayatından  dışlamasının  yanında patriarkal  etkileri  de  unutmamak  gerekir. 
Kadınların  üzerindeki  aile  ve  çevre  baskıları  iş  yerindeki  erkeklerin/patronların baskı,  aşağılama  ve  tacizleri  de  kadınların  çalışma  yaşamından  uzaklaşmalarına neden  oluyor. 

•  Sektörel  açıdan  bakıldığında  kadın en  fazla  hangi  alanlarda  istihdam ediliyor?  Bölgeler,  özellikle  Kültlerin yaşadığı  bölgeler  açısından  durum farklılık  gösteriyor  mu? 

Kadınlar  özellikle  tekstil,  bankacılık, eğitim,  ev  içi  hizmet  sektörü  (bakıcılık,  temizlik  vb.),  tezgahtarlık  gibi  işlerde  istihdam  ediliyor.  Yani  toplumsal  cinsiyet kadının  istihdam  alanlarını  da  belirlemiş durumda.  Örneğin;  bankacılıkta  kadınların tercih  edilmesinin  en  büyük  nedeni,  görsellik.  Kadınların  iş  becerilerinden  çok, bu  sektör  kadınları  cinsel  obje  olarak  da kullanmaktadır.  Kıyafeti  “istenilen”  gibi  olmayan  bir  banka  çalışanı  hemen  uyarılmaktadır.  Eğitim,  bakıcılık,  temizlik  gibi sektörlerin  özellikle  kadınları  tercih  etmesi ise  tamamen  toplumsal  cinsiyet  rollerinin yarattığı  sonuçlar.  Bu  tür  işler  kadın  işi  olarak  görülürken  diğer taraftan  kendi  evinin işlerini  “ihmal”  etmeyecek  zamanı  da  kalsın isteniyor. 

Türkiye’de  kadınların  istihdam  edildiği  işler  bakımından  bölgesel  bir  ayrım  var.  Kürtlerin  yaşadığı  bölgelere  doğru  gidildikçe  güvencesiz,  kayıt  dışı  ve part  time  işlerin  yoğunlaştığı  görülür.  Zaten  iş  alanları  da  diğer bölgelere  göre  buralarda  daha  kısıtlıdır. 
Aynı  zamanda  bu  bölgelerde  kadın  istihdamı ataerkinin  de  etkisiyle diğer  bölgelere  oranlara  daha  da  düşüktür. 
Ancak  göç  olgusu  işgücü  piyasası  bakımından  bölgeler  bazında  bir  ayrımın  yanında  etnik  ve  kültürel farklılıklar  yaratmıştır. 
Her  sene  fındık  toplamaya  Karadeniz’e  veya pamuk  toplamaya  Çukurova’ya  çoluk  çocuk giden  Kürt  ailelerini  ve  gördükleri  muameleleri  biliyoruz.  Büyük  şehirlerde  de parça  başı  işlerde,  tekstil  atölyelerinde  ve temizlik  sektöründe  yoğunluklu  olarak  göç etmiş  yoksul  kadınlar  çalıştırılmaktadır. 

•  Toplumsal  cinsiyet  rollerinin kadınların  işgücüne  katılımında etkisi  var  mı? 

Toplumsal  cinsiyet  rolleri  kadınlarla  erkeklerin  istihdam  biçimlerini  direk  etkiliyor.  Yöneticilik  ve  karar  mercilerinde  genellikle  erkeklerin  olması  ataerkil  yaklaşımın  sonucudur.  Cinsiyet  rollerinin  kadının  işgücüne  katılımını  engelleyen  ya  da zorlaştıran  bir  etkisi  var.  Az  önce  de  bahsettiğim  gibi  kadınların  çalışma  alanları sınırlanıyor  bir  kere.  “Sen  kadınsın,  bu  işte çalışamazsın”  veya  “sen  kadınsın  sana ancak  şu  kadar  para  verebiliriz”  deniyor. 


Bütün  bunlar  kadının  işgücüne  katılımını  sınırlayan  yaklaşımlar.  Teşvik  veya  alan yaratma  diye  bir  şey  yok. 

•  Kadın  istihdamının  geliştirilmesi için  neler  yapılmalıdır  sizce? 

Kadın  istihdamını  geliştirmek,  öncelikle  kadınların  örgütlenmesinden  geçiyor. 
Gücünün  farkında  varmasından...  Bu  konularda  araştırmalar  ve  çalışmalar  yapan kadın  örgütleri  vardır,  ancak  yetersizdir. 
Bu  çalışmaların  birlikte  bir  mücadele alanına  dönüşmesi  lazım.  Ayrıca  meclisteki  kadın  milletvekilleri  ile  birlikte  işler yapılabilir.  Çünkü  bu  işin  bir  yönü  de  mevcut  yasaları  ve  yönetmelikleri  değiştirmek. 
Kadın  emeğini  daha  görünür  kılmak.  Mesela  en  zorlu  mücadele  alanlarından  biri de  feministlerin  çokça  tartıştığı  ev  emeği  meselesi.  Karşılığı  olmayan  ve  hatta  başkasının  evinde  para  karşılığı  çalışamadığında  iş  alanı  olarak  bile  görülmeyen  ev emeği.  Kaldı  ki  başkalarının  evinde  çalıştığında  bile  istihdam  edilmiş  sayılmaz kadın.  Çünkü  kayıtlı  değil.  Sigortalı  değil. 
Hiçbir  güvencesi  yok.  Tüm  kuralları  ev  sahibi  belirliyor.  İstediği  an  işine  son  verebiliyor. 

Türkiye’de  emek  feminizasyonu  (kadın  işgücüne  ait  çalışma)  giderek  artıyor. 
Ancak  giderek  de  görünmez  kılınıyor.  Çünkü  çok  ucuza  satın  alınan  bu  emek,  süreksiz-sigortasız-sendikasız  olarak  küçük  atölye  ve  hatta  evde  çalışma  biçiminde  yaygınlaştırılıyor.  Bu  anlamda  kadın  istihdamının  kayıtlı  ve  güvenceli  olarak  geliştirilme  mücadelesi  çok  önemli. 

•  Yeni  bir  anayasa  yazılması tartışılıyor.  Bu  anayasada  cinsiyet eşitliğini  sağlayacak  maddeler  yer alıyor  mu?  Bu  kapsamda  görüş  ve talepleriniz  nelerdir? 

Cinsiyet  eşitliğini  sağlamaktan  çok uzak  bir  zihniyetin  hazırlayacağı  bir  anayasanın,  elbette  eşitlikçi  olacağına  dair umudum  yok.  Baktığım  kadarıyla  kadınlar  yine  unutulmuş.  Çünkü  anayasayı  yazanlar  yine  erkekler  ve  ataerkini  savunanlar.  Yine  de  kadınlar  alanlarına  sahip çıkarak  yeni  anayasa  için  taleplerini  içeren  hazırlıklar  yaptılar  biliyorsunuz  ve  görüşlerini  iletme  talepleri  de  oldu.  Ancak önemli  olan  anayasada  bu  değişikliklerin olması  değil,  uygulanabilir  olmasıdır. 
Türkiye  birçok  konuda  böyle  değil  midir? 

Kendi  görüşlerime  gelince  şunu  söyleyebilirim;  işe  her  alandaki  eril  dili  değiştirmekle  başlanabilir.  Ceza  kanunun¬ da  ciddi  değişiklikler  gerekli.  Namus  cinayetlerinin  en  çok  yaşandığı  ülkelerden biriyiz.  Bunun  bir  nedeni  de  devlet  eliyle  erkeklerin  korunması  değil  mi?  Şiddete maruz  kalan  kadını  koruyacak  yasalar  yerine  erkeğin  suçunu  hafifletecek  unsurlar  aranıyor.  Çalışma  hayatında  da  bir  ton değişiklik  lazım  kadınlar  için.  Regl  izinlerinden  tutun  da  doğum  izinlerine,  ebeveynlere  kreş  hakkına  kadar...  Kısacası  kadının  yaşamındaki  her  alanda  düzenleme ve  değişiklik  lazım... 

•  Yaklaşan  1  Mayıs  Dünya  İşçi Bayramı  dolayısıyla  neler  söylemek istersiniz? 

1  Mayıs’ta  kadınların  alanları  doldurmalarını  umuyorum.  Tüm  insanlığın  en yoksulları  olarak  biz  kadınlar,  emeğimize sahip  çıkmak  ve  taleplerimizi  haykırmak için  alanlarda  olacağız.  1  Mayıs  tüm  dünya  işçi  sınıfına  kutlu  olsun! 


Ayten  Kordu  /  Asmin  Derya 
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Güncel  bakış 


Bu  Ülkede  Savaş  Yok. 

B irileri,  “bu  ülkede  savaş  var”  diyor,  “insanlar  öldürülüyor”  diyor,  devlet  babamız  ise  “asla  ve  kata  savaş  yoktur,  biz  refah  içinde  yaşayan  bir  ülkeyiz”  diyor,  ya  “bu ülkede  savaş  var”  diyenler  yanılıyor,  ya  da  “asla  ve  kata  savaş yoktur”  diyen  devlet  baba  yalan  söylüyor.  Birde  “devlet  bu! 
yalan  söyler  mi  hiç...  Siz  yüce  devletimizden  daha  mı  iyi  bileceksiniz,  bilemezsiniz...  Devlet  ne  diyorsa  doğrusu  odur” diyen  dalkavuk  bir  kesim  var... 

Evet,  birileri  yanılıyor,  birileri  yalan  söylüyor,  birileri  ise  yalan söyleyenlere  çanak  tutuyor... 

Her  gün  sınıra  sevkiyat  yapılıyormuş,  çatışma  ortamını  güçlendirmek,  daha  çok  genç  öldürmekmiş  amaçları.  30  yıldır vazgeçmiyorlarmış  bundan... 

Her  gün  çocukların  bir  tarafları  kırılıyormuş,  kafaları  dipçikleniyormuş,  annelerinin  gözü  önünde  öldüresiye  dövülüyormuş. 

Bir  zamanlar  bu  ülkenin  doğusunda  insanları  evlerinden alıp  kaybediyorlarmış,  sonra  ölüleri  bir  çukurda  bulunuyormuş,  hatta  birçoğunun  ölüsünü  bulduğu  bir  çukur  dahi  yokmuş. 

Kürdistan’da  akşam  karanlığa  çöktü  mü,  enselerine  tek  kurşunla  yere  seriliyormuş  insanlar... 

Beş  bin  köyün  yakılıp,  yıkıldığı  söyleniyor, insanlar  anadiliyle  konuşamıyorlarmış. 

Cezaevinde  54  hasta  tutsak  ölümü  bekliyormuş  ve  cezaevinde  tutsaklara  12  Eylül’ü  aratmayan  gayri  insani  tutumlar sergileniyormuş. 

Yine  cezaevinde  taş  attıkları  gerekçesi  ile  binlerce  küçücük çocuk  bir  insan  ömrünün  alamayacağı  hapis  cezalarına  mahkûm  oluyormuş. 

Bu  liste  böyle  uzar  gider... 

Evet,  birileri  bunları  söylüyor,  akıllarından  zoru  yok  bu insanların,  bunların  bin  katını  fazlası  ile  yaşayarak  gördüler. 
Devlet  hala  “Yok  öyle  bir  şey”  desin  dursun... 

“Devlet  bu,  ne  diyorsa  doğru  söylüyordur,  siz  ‘bu  ülkede savaş  var’ diyenler  daha  mı  iyi  bileceksiniz”  diyen  yalakalar  var şüphesiz  ama  azıcık  vicdanı  olan  birileri  bunun  böyle  olmadığını  bilir,  anlar  ve  görür... 

Adama  sormazlar  mı,  “bunca  milyon  dolar  nereye  gidiyor” diye... 

Aslında  yüce  devletimiz  bize  “üç  maymunu  oynayın”  görmeyin,  konuşmayın  ve  duymayın  demek  istiyor.  Görüp,  konuşup, duyanların  sonunu  biz  bu  ülkede  fazlası  ile  tanık  olduk. 

Biliyorum  ki,  devlet  yalan  söylüyor  ve  yalan  söylemeye devam  ediyor.  Biliyorum  ki  devlet,  “yok  öyle  bir  şey”  derken, bunlar  zaten  devletin  asli  görevleridir  neden  bunu  bir  suç  olarak  önümüze  getiriyorsunuz  demek  istiyor. 

Mecliste  BDP  milletvekili  Sebahat  Tuncer’in  “bu  ülkede savaş  var.  Çocuklar,  insanlar  ölüyor”  sözleri  üzerine  oturumu yöneten  TBMM  Başkanı  Mehmet  Ali  Şahin  müdahale  ederek “Bu  ülkede  savaş  var  derseniz,  o  zaman  sanki  bir  tarafta  TSK diğer  tarafta  başka  bir  ülkenin  ordusu  varmış  gibi  bir  anlam ortaya  çıkar.  Bu  ülkede  TSK  başka  ülkenin  ordusu  ile  değil, sadece  terör  ile  mücadele  eder.”  Diyerek  bir  halkı  nasıl  terörize  ettiğini  açık  bir  dille  ifade  ediyor. 

Yani  devlete  göre  bir  savaş  yok...  Peki,  40  bin  insan  nasıl öldü?  Binlerce  insan  neden  yerinden  yurdundan  oldu?  Sırf yaşadıkları  baskılara  karşı  geldiği  için  binlerce  insan  neden cezaevinde?  17  bin  faili  meçhul  cinayeti  kim  işledi?  Bugün neden  hala  asker-gerilla  cenazeleri  geliyor?  Bunların  cevabını kim  verecek  bize? 

Ne  Şahin’in,  ne  de  bunca  yıldır  başa  gelen  hükümetlerin  ve de  devletin  anlamadığı  şu:  onların  “terörist”  dediklerine  Kürt halkı  “gerilla”  diyor,  onların  “terör”  dediğine  Kürt  halkı  meşru bir  hak  olarak  bakıyor. 

Acaba  kim  yanılıyor  ve  kim  açıktan  yalan  söylüyor? 


Avesta, ‘Süreç  Catısmalı  Bir 
Gidişata  Evrilmektedir!’ 


KJB  Yürütme  Konsey  Üyesi  Sozdar  Avesta, yaptığı  açıklamada  İlerleyen  süreçin  çatışmalı  bir  hal  alacağını  ve  çetin  bir  mücadelenin  yaşanacağını  beyan  etti. 


KCK  Yürütme  Konsey  Üyesi 
Sozdar  Avesta,  baharla birlikte  içine  giriien  siyasal sürecin  kritik,  tehlike  ve gelişmeleri  barındıran yönleriyle  Kürdistan’da  yaşanan  gelişmeleri  gazetemize  değerlendirdi. 

ilerleyen  aylarda  mücadelenin  seyri  ve karakterinin  daha  da  netleşeceğini belirten  Avesta,  tüm  gelişmelerde  sürecin  çatışmak  bir  hal  alacağının,  çetin  bir mücadelenin  yaşanacağının  işaretleriy¬ le  dolu  olduğunu  ifade  etti. 

Sayın  Aversta,  yürüttükleri  mücadele karşısında  ABD-ingiltere  öncülüğünde NATO  tarafından  bir  tasfiye  planın  dayatıldığını,  bu  tasfiye  planının,  14  Nisan siyasi  soykırım  operasyonlarıyla  başladığını  ve  son  olarak  4  Mart’ta  Avrupa’daki kurumlara  ve  siyasetçilere  yönelik  geliştirilen  operasyonlarla  devam  ettiğini belirterek,  operasyonları  bir  sürek  avına benzetti.  Teslim  alma  ve  tasfiye  etme amacıyla  yürütülen  bu  politikaların önceden  yapılmış  anlaşmaların  bir sonucu  olduğunu  ve  bu  kapsamda  AKP, İtalya,  Belçika  vb  Avrupa  devletlerin  de sadece  uygulayan  birer  fügüran  rolünde olduklarına  dikkat  çekti. 

14  Nisan  2009  tarihinde  Kuzey 
Kürdistan’da  siyasi  soykırım  hareketinin başladığını  belirten  Avesta,  bunun  hiçbir  hukuki  dayanağının  olmadığını,  siyasi  bir  darbe  olduğunu  aradan  geçen  bir yıla  rağmen,  aralarında  onlarca  belediye başkanı,  siyasi  parti,  sivil  toplum  örgüt temsilcileri  olmak  üzere,  Özgür  Kadın Hareketi’nin  üye  ve  çalışanları,  yine Özgür  Demokratik  Gençlik  çalışanları bulunduğu  bin  beş  yüz  e  yakın  kişinin hala  mahkemeye  çıkartılmamış  olduğuna  dikkat  çekerek,  Nisan’dan  beri  süren operasyonlar  neticesinde;  sayısı  binleri aşan  Kürt  çocuklarının  kendi  yaşlarının iki  katından  fazlası  hapis  cezalarıyla karşı  karşıya  kaldıklarını,  onlarca  gencin sokak  ortasında  çeşitli  düzeyde  işkencelere  maruz  kaldığını,  katledildiğini kaydetti. 

Sayın  Avesta  geçtiğimiz  aylarda  tıkanan  siyasal  sürecin  önünün  açılması  ve tarafların  karşılıklı  dialog  zemininin yaratılması  konusunda  Sayın  Abdullah Öcalan’ın  göstermiş  olduğu  çabalara değinerek,  Maxmur  ve  Kandil  barış guruplarının  gelişinin  de  bunun  önemli bir  adımı  olduğunu  ifade  etti.  Özellikle Kürt  halkı  ve  tüm  kesimlerde  barışa, çözüme  dair  önemli  bir  umudun  açığa çıktığına  vurgu  yaparak,  grupların  karşılanmasında  hareketin  kitle  desteğinin sağladığı  gelişmeye  de  herkesin  tanık olduğunu  ifade  etti.  Barış  gruplarıyla açığa  çıkan  gelişmeler  karşısında,  egemen  güçlerin  paniğe  kapıldığını  özellikle  de  açılım  olarak  lanse  edilenin  bir oyalama  ve  çürütme  politikası  olduğunun  anlaşılmasının  ardından  çıkmazın derinleştiğini  ifade  eden  Avesta,  bu  çıkmazın  Sayın  Abdullah  Öcalan’a,  halka  ve DTP’ye  yönelimlerle  aşılmaya  çalışıldığına  dikkat  çekti  ve  bu  yönelimleri  şöyle ifade  etti.  “Toplumsal  gerilimi  geliştirerek  milliyetçi  kesimlerin  desteğini  almayı  amaçlamıştır.  DTP’nin  kapatılması ekseninde  legal  alana  ve  seçilmişlere karşı  geliştirilen  karalama,  baskılar  da bunun  bir  parçasıdır.  Baharla  birlikte 


Kuzeyin  hemen  hemen  tüm eyaletlerinde  başlayan  operasyonlar,  sınırda  yoğunlaşan  askeri  hazırlıklarla  da olası  sınır  ötesi  operasyonun  ön  hazırlıklarıdır.  Bu gelişmelerle  beraber çözüm  veya  açılım  adı altında  yürütülen,  özünde tasfiyeyi  içeren  süreç  pratikte  sona  ermiştir.  Bu  gelişmelerden hareketle  içinde  bulunduğumuz  süreç her  zamankinden  daha  kritik  bir  süreçtir. 
Siyasi,  ideolojik  alanda  sonbahardan  bu yana  yoğunlaştırılan  saldırılar  askeri sahada  da  başlatılmıştır.  Bu  gelişmelerle  beraber  süreç  giderek  çatışmak  bir gidişata  evrilmektedir”  dedi. 

Geçtiğimiz  aylarda  Sayın  Abdullah Öcalan’a  karşı  geliştirilen  tasfiye  planlarının  yine  Sayın  Abdullah  Öcalan  tarafından  deşifre  edildiğini,  bunun  karşısında  başta  Kuzey  Kürdistan’da  gelişen direniş  ve  sahiplenme  düzeyiyle  halkın tavrını  ortaya  koyduğunu  belirten Avesta,  geçtiğimiz  dönem  gelişmeleriyle Kürt  halkının  önderliği  ve  Kürt  sorununun  muhatabının  meşrulaştığını  ve bununda  geçen  sürecin  en  önemli  belirleyici  kazanımı  olduğunu  belirtti. 

Sayın  Avesta,  imha  ve  tasfiye  konseptine  bağlı  olarak  Ortadoğu’ya  yönelik uluslar  arası  sermayenin  hakimiyetini sağlamak  için  AKP’ye  sonsuz  destek verdiğini,  önündeki  tek  engel  Özgürlük Hareketinin  tasfiye  edilmek  istendiğine de  vurgu  yaparak  yaşanan  askeri  operasyonlar  konusuda  ise;  örgütlülük  ve direniş  güçlerinin  kırılmaya  çalışıldığını, yanı  sıra  uluslar  arası  siyasette  Onderliğiklerinin  ve  hareketin  terörize  ve  kriminalize  edilerek  siyaset  yapamaz  hale getirilmeye,  destekten  yoksun  bırakılmaya,  yalnızlaştırılmayı  amaçladığını kaydetti. 

Bu  kuşatma  hareketine  bağlı  olarak da  AKP’nin  ekonomik-  askeri  pazarlıklar temelinde  Suriye  ve  İran  ile  ilişkileri sonucunda  oradaki  halka  ve  siyasi  çalışmalarına  da  Türkiye’dekine  benzer yönelimlerin  her  geçen  gün  arttığını  kaydetti.  Bölge  ve  uluslararası  alandaki  bu kuşatmanın  başarıya  ulaşması  için  de güneyli  siyasi  güçlerin  de  bu  plana  dahil edilmesi  için  AKP  nin  her  türlü  tavizi  verdiğini,  istihbarat  desteğini  olası  bir  operasyondaki  askeri  desteğe,  fiili  katılıma dönüştürebileceğini  açıkladı. 

Sayın  Avesta,  Anayasa  değişikliği, sahte  açılım  söylemleriyle  AKP’nin kamuoyunu  oyaladığını,  bir  yandan  da askeri  bir  imha  operasyonunun  uluslar arası  zemininin  yaratılmaya  çalışıldığını dile  getirdi. 

Kürt  Medyası  ve  diplomasi  alanlarına karşı  geliştirilen  saldırıları  da  değerlendiren  Sayın  Avesta,  Kürtlerinin  dünya  ile olan  bağının  kopartılmak  istendiğini diplomasi  alanında,  Kürtlere  karşı  siyasi kuşatmanın  derinleştirilmesi  amaçlarının  taşındığına  dikkat  çekti. 

Mersin’de  Kürt  gazete  çalışanına 
Kürt  halkının  sesi  olmak  istiyorsanız  biz de  sizi  böyle  asarız”  mesajı  verilmek istenmiştir.”diyen  Avesta,  kapatılan DTP’nin  Eş  Başkanı  siyasi  yasaklı  Sayın Ahmet  Türk’e  yapılan  saldırının,  Ahmet Türk’ün  şahsında  tüm  Kürt  halkına  karşı 


yapılmış  bir  saldırı  olduğunu. 
Kürdistan’ın  diğer  parçalarında  başta Suriye  olmak  üzere  Nevvroz  kutlamalarında  Türk  devletinin  ve  AKP  hükümeti¬ nin  talimatını  yerine  getirerek  Rakka’da düzenlenen  saldırıda  iki  Kürt  gencinin katledildiğini  belirtti. 

Irak  seçimlerinde  Türk  devleti  Kürt karşıtı  kesimleri  desteklerdiğini,  ortaya çıkan  tabloda  Türkiye’nin,  İran’ın, Amerika’nın  bölge  üzerindeki  hesaplaşması  sonucu  Kürt  partilerinin  oylarında bir  düşüş  yaşanmış  olduğuna  belirterek. 
İran’da  da  Kürt  halkı  ve  onun  özgür  iradesine  karşı  caydırıcı  çabaların  başta idam  cezaları  olmak  üzere  devam  ettiği¬ ne  de  dikkat  çekti. 

Bütün  bunlar  karşısında  “Kürt  Özgürlük  Hareketi  şüphesiz  hazırlıklıdır  ve kendisini  buna  göre  hazırlayan,  bütün bu  gelişmeleri  değerlendiren,  buna  göre mücadelesinde  büyük  bir  inat,  iddia, kararlılık  ve  örgütlü  bir  düzeyle  bu  saldırılara  cevap  verecektir.”diyen 
Avesta, yaşanan  saldırıların  Kürt  halkının özgürlük  mücadelesini  geriletmediğini tersine  başta  Kuzey  Kürdistan  olmak üzere  halkın  büyük  bir  direniş  gösterdiğini  belirterek,  2010  Nevvroz,  8  Mart,  4 
Nisan’ın  kitlesel  kutlamaların  da  bunun yaşandığına  dikkat  çekerek  buna  ilişkin  “ kırk  yıllık  mücadelemizin  ama  esas  olarak  da  uluslar  arası  komploya  karşı yürüttüğümüz  son  on  iki  yıllık  mücadelemizin  toplam  sonucudur”  diyen Avesta,  Kürdistan  Özgür  Kadın Hareketi’nin  8  Mart’ta  başlatmış  olduğu ‘Özgürlük  mücadelemizi  yükseltelim, tecavüz  kültürünü  aşalım”  kampanyasına  ilişkin  olarak  da  “2010  yılının  büyük bir  mücadele  yılına  vesile  olacağı  kesindir.  Siyasal,  sosyal,  ekonomik,  kültürel, alanda  bir  tek  kadın  örgütsüz  bırakılmamalı  perspektifiyle  bütün  kadınların  bir örgütlülük  içerisine  alınması  ve  kendi  öz örgütlülüğüne  sahip  çıkılması  bu  da kampanyanın  en  başarılı  adımı  olacaktır” diyerek,  Kadın  Hareketinin  içerisinde bulunduğu  durum  hakkında  ise  şunları belirtti.  Koma  Jinen  Bilind  KJB  çalışmaları  hem  bileşen  çalışmalarını  iş  ve  rol ekseninde  geliştirmek,  kendisini  bu pozisyona  ulaştırmak,  hem  de  bütün alanlardaki  örgütsel,  siyasal,  sosyal, ideolojik  ve  askeri  faaliyetlerin  bir  ahenk içerisinde  geliştirilmesini  daha  da pekiştirmek  için  kendi  rolüne  ve  misyonuna  denk  bir  çalışma  temposuyla  çalışmaları  geliştirecek  bir  düzeye  ulaşmıştır. 
Bir  bütünen  sürecin  karakterine  denk bir  düzeyde  daha  moralli,  coşkulu, heyecanlı  sonuç  alıcı  ve  mutlaka  zaferi garantileyen  bir  mücadele  tarzıyla özgürlük  mücadelemizi  her  alanda  yükseltme  kararlılığı  her  zamankinden  daha fazla  pekişmiştir”  dedi. 


Şirin  Kendal 


Zirve  ile  Hiçlik 
Bir  Salıncak 


Hindistan,  buradaki  kadınların  durumu  itibariyle  bir  çelişkiler  ülkesi  olarak  tanımlanır.  Bir  yandan önemli  görevlerde  kadınları  görmek  mümkünken  diğer  yandan en  ağır  sorunlar  içinde  boğulan  bir  kadın gerçeği  görülür. 

Hindistan  Anayasası  1950’de  kadınların  yasal  eşitliğini  garanti  altına  aldı. 
1960’ta  dünyanın  ilk  kadın  başbakanı  olarak  Sri-Lanka’da  göreve  gelen  Sirimavo Bandarnaike’den  sonra  ikinci  kadın  başbakan,  1966’da  Hindistan’da  seçilen  İndira Gandi  oldu.  2007  Temmuz’unda  Pratibha Patil,  ülkenin  ilk  kadın  başkanı  olarak  seçildi.  Ancak  bu,  daha  çok  sembolik  bir pozisyondu  ve  ülkenin  başına  bir  kadın getirmenin  ötesinde  Hindistan’a  fazla  bir şey  getirmedi. 

Mevcut  durumda  Hindistan  kabinesinin bazı  önemli  görevlerinde  kadınlar  yer  alıyor.  Bir  kaç  önemli  merkezde  ise  kadın  belediye  başkanları  görev  yapıyor.  Köy  konseyleri  koltuklarının  yüzde  33’unu  kadınlara ayırıyor. 

Hindistan’ın  ekonomisi  istikrarlı  olarak  büyüyor  ve  kadınlar  için  yeni  ekonomik olanaklar  açılıyor.  Kadınlar  yönetimde,  sivil  hizmetlerde,  ticarette  ve  kültürde  giderek daha  fazla  yer  almaya  başlıyor. 

Ancak  görünürdeki  bu  gelişmelerin  yanısıra  Hindistan’da  çok  sayıda  kadın  hayata tutunmak  için  büyük  mücadeleler  vermek zorunda  kalıyor.  Milyonlarca  kadın  yoksulluk,  eğitimsizlik,  kötü  beslenme  ve  kötü sağlık  koşullarında  yaşıyor.  200  milyondan  fazla  kadın  okuma-yazma  bilmiyor. 
Cins  ayrımcısı  çocuk  aldırmalar  milyonlarca  kız  bebeğin  kaybı  ile  sonuçlanınca  bir nüfus  uçurumu  ortaya  çıktı.  Doğumda ölüm  oranları  dünyada  en  yüksek  oranlar arasında.  Her  yıl  doğumda  117  bin  kadın ölüyor.  Çalışan  kadınlar -ağırlıkta  tarım  işçileri-  erkeklerden  üçte  bir  oranından  daha az  kazanıyorlar. 

Kasım  2007’de  Dünya  Ekonomik  Forumu,  kadınların  ücretli  iş  gücünün  yüzde 36’sını  oluşturduğu  Hindistan’ı  dünyada  en fazla  cinsiyet  ayrımcılığı  yapan  10  ülke arasında  gösterdi.  Binlerce  kadın  çeyiz tartışmalarında  öldürüldü  ve  aile  içi  şiddet yaygın.  2005-2006  yılları  ulusal  istatistikleri,  Hindistan  kadınlarının  yüzde  40’ının  ev içi  şiddetten  muzdarip  olduğunu  gösterdi. 
Kadınları  Ev  içi  Şiddetten  Koruma  Kanunu 2005’te  parlamentodan  geçti  ve  bir  yıl sonra  hayata  geçirilmeye  başlandı.  Bununla  birlikte,  avukatlar  yasa  ile  getirilen vakaları  ele  almada  kendileri  için  yetersiz düzenlemeler  yapıldığından  yakınıyorlar. 

Kadın  ve  Çocuk  Gelişimi  Bakanlığı, 2006’da  iş  yerlerindeki  cinsel  suistimalleri önlemeyi  öngören  bir  kanun  tasarısını  parlamentodan  geçirmeyi  umut  ediyordu  ama tasarı  karara  bağlanamadı. 

insan  Hindistan’ın  ilk  başbakanı  Javvaharlal  Nehru’nun  sözlerini  hatırlamadan  edemiyor:  ‘Kadınlarının  durumuna  bakarak  bir  ulusun  ne  durumda  olduğunu  söy- 


Sınırında 


Birleşik  Kadınlar  Cephesi,  kadınların eğitimsizliğine,  erken  evliliğe,  kadına  karşı şiddete,  ekonomik  sömürüye  ve  kadınların sandalyelerin  yalnızca  yüzde  8’ine  sahip olduğu  parlamentodaki  yetersiz  temsil düzeyine  savaş  açmak  üzere  kuruluşunu  ilan etti.  Bu  partinin  kuruluşuna  önayak  olan  ve başkanlığını  yapan  Suman  Krishan  Kant  ise 

direnişçi  bir  kadın. 

Nepal,  Bangladeş,  Pakistan,  Sri-Lanka,  Afganistan  ve  Maldivler’deki  kadınlar  arasında  sıkı  ilişkiler  kurma  arayışında  olan Delhi  merkezli  Güney  Asya  Kadınları  Enstitüsü’nü  idare  ediyor.  “Hindistan  tarihinde  ilk  kez  bir  ulusal  siyasi  parti  kadınlar  tarafından  kuruldu”  diyor.  “Aslında  dünyadaki  tek  kadın  partisi.  Nüfusunun  yarısını öncelikle  ilgilendiren  konuların  Hindistan’ın  acil  gündemlerinin  başında  yer  almasını  sağlamaya  ihtiyacımız  var”. 

Birleşik  Kadınlar  Cephesi’nin  öncelikli hedefi;  kadınların  parlamentodaki  temsilini  yüzde  50’lere  çıkarmak.  Kant,  “biz  eşitliğe  inanıyoruz.  Kadınlar  dilenci  değiller.  Kadınlar  nüfusun  yüzde  50’sini  oluştururken yalnızca  yüzde  33  temsil  talep  etmek  gerektiğine  inanmıyorum”,  diyor. 

Kadın  kotasını  yüzde  33’e  çıkarmayı hedefleyen  biryasa  tasarısı  1996’dan  beri defalarca  parlamentoya  sunulmasına  rağmen  kabul  görmedi.  Mevcut  durumda  parlamentodaki  kadın  temsili  yalnızca  yüzde 
8.  Bu  konuda  dünya  sıralamasında  Hindistan,  189  ülke  arasında  107.  sırada  bulunuyor.  Komşuları  Afganistan  ve  Pakistan  bile  Hindistan’ın  ilerisinde!.. 

Bu  duruma  karşın  Hindistan’da  bazı kesimler,  diğer  dezavantajlı  grupların  da aynı  taleple  ortaya  çıkmasından  çekinerek kadınlara  kota  uygulamasına  karşı  çıkıyorlar.  Diğer  yandan  birçok  kadın  aktivist bile  yüzde  50  kadın  temsiline  şüphe  ile  yaklaşıyor. 

Partisinin  ‘temiz’  bir  alternatif  olacağı sözünü  veriyor  Kant.  Cins  eşitliğinin  yanısıra  yoksulluk,  genel  sağlık  sigortası,  iş alanları  açma  konularını  önlerine  hedef olarak  koyuyorlar.  Maddi  konularda  sıkıntı çekmelerine  karşın,  “Biz  diğer  partilerle  yarışmıyoruz.  Parti  üyelerimizin  başarma  isteği  çok  güçlü”  diyor  Kant. 

Birleşik  Kadınlar  Cephesi,  erkeklere de  kapılarını  açık  tutuyor.  “Erkeklere  karşı değiliz”  diyor  Kant.  “Bizimle  çalışacak  erkeklere  ve  onların  desteğine  ihtiyacımız  var”. 
Ancak  erkeklere  eyalet  komitelerinde  ve yerel  komitelerde  yer  verebileceklerini, buna  karşın  en  üstteki  ulusal  komitede yalnızca  kadınların  yer  alabileceğini  vurgulamaktan  geri  durmuyor. 

Cins  kimliğine  dayalı  bir  politik  stratejiye  mesafeli  yaklaşan  kesimler  de  var. 
Hindistan  Demokratik  Kadın  Derneği’nin Genel  Sekreteri  Sudya  Sundararaman şöyle  diyor:  “Bir  kısım  kadının  neden  politik  bir  parti  kurmak  üzere  bir  araya  gelme gereği  duyduklarını  anlamak  mümkün. 
Çünkü  tüm  toplum  cinsiyetçi  bakış  açısına  sahip,  ayrımcı  ve  ataerkil.  Biz  ayrı  bir partiye  sahip  olmanın  cinsler  arası  eşitlik amacına  gereğince  hizmet  etmeyeceğini  düşünüyoruz”. 

Attıkları  adımın  önemine  inanan  Kant ise  iktidarla  ilgili  olmadıklarını  söylüyor:  “Biz yalnızca  kadınların  sesinin  parlamentoda duyulmasını  istiyoruz”. 


Derleyen:  Ronahî  Serxwebûn 


leyebilirsiniz’.  Gerçi,  Nehru’nun  zamanından  bu  yana  tablo  önemli  oranda  değişti. 
Bugün  milyonlarca  Hintli  kız  okuyor.  Her  gün basın,  kadınların  ev  içi  suistimallere,  cinsel  taciz  ve  tecavüzlere  karşı  mücadele haberlerini  veriyor.  Kadınlar  iş  hayatına ve  politikaya  atılıyorlar.  Giderek  daha  fazla kaderlerini  kendi  ellerine  alıyorlar  ve  başarıya  doğru  yeni  yollar  çiziyorlar. 

Birleşik  Kadınlar  Cephesi 

Ekim  2007’de  Suman  Krishan  Kant  öncülüğünde  bir  araya  gelen  etkili  bir  grup  kadın,  Hindistan’ın  ilk  ve  tek  kadın  ulusal  partisini  kurdu.  Resmi  parti  statüsüne  kavuşmak  için  grup,  en  az  100  üyeye  ulaşmak ve  300  dolar  kayıt  ücreti  ödemek  zorundaydı.  Birleşik  Kadınlar  Cephesi  (United Women  Front),  kadınların  eğitimsizliğine, erken  evliliğe,  kadına  karşı  şiddete,  ekonomik  sömürüye  ve  kadınların  sandalyelerin yalnızca  yüzde  8’ine  sahip  olduğu  parlamentodaki  yetersiz  temsil  düzeyine  savaş açmak  üzere  kuruluşunu  ilan  etti. 

Birleşik  Kadınlar  Cephesi’nin  kuruluşuna  önayak  olan  ve  başkanlığını  yapan  Suman  Krishan  Kant,  Hindistan  eski  başkan yardımcısı  Krishan  Kumar  Kant’ın  eşi.  Direnişçi  bir  kadın.  Ailesi,  İngiliz  egemenliğine karşı  mücadele  eden  Quit  India  (Hindistan’ı  Terket)  Hareketi  içinde  yer  almış,  özgürlük  savaşçısı  bir  aile.  Kant,  kendisi  gibi özgürlük  savaşçısı  bir  aileden  gelen  ve 1997’den  2002’de  ölünceye  kadar  Hindistan’ın  Başkan  Yardımcılığı  görevini  yürüten  eşi  Krishan  Kant  ile  evlenmeden önce,  Pencap  Eyaletinde  öğretmenlik  yapıyormuş.  Eşi,  Hindistan’ın  Güney  Eyaleti Andhra  Pradesh’te  vali  iken,  o  da  alkolizm  ve  kadınlara  yönelik  şiddete  karşı  mücadele  eden  bir  sosyal  görevli  olarak  isim yapmış. 

Birleşik  Kadınlar  Cephesi’ni  kurmadan önce,  kadınların  sosyo-ekonomik  güçlenmesi  için  çalışan  Mahila  Dakshata  Samiti isimli,  ulusal  çapta  bir  hayırsever  kurumun  başkanlığını  yapıyor.  Kant,  başkanı  olduğu  kurum  yalnızca  sosyal  konularla  ilgilendiği  için  politik  bir  parti  kurmaya  karar vermiş.  “Kadınların  yasa  yapıcı  durumuna gelmelerini  istedim”  diyor.  İstese  emekliye ayrılabilecekken  kadınlara  yardım  etme isteğinin  onu  politikaya  ittiğini  söylüyor: “Kendim  için  hiçbir  şeye  ihtiyacım  yok. 
Herşeyi  gördüm  geçirdim.  Benim  arzum  kadınları  mutlu  etmek.  Onlara  toplumun  gelişmesine  katılma  izni  verilmeli”. 

“Kadınlar  hak  ettikleri  yönetim  tarzını elde  etmiyorlar”  diyor  Kant.  ‘Örneğin; Delhi’ye  bakalım.  Kadın  bir  belediye  başkanı  var,  yine  de  Delhi  kadınlar  için  en tehlikeli  yerlerden  biri...  Bu,  politik  ve  karar  verici  süreçlerde  yeterince  kadın  olmamasından  kaynaklanıyor.  Burada-orada birkaç  kadının  olması  fazla  bir  değişikliğe yol  açamıyor”. 

Birleşik  Kadınlar  Cephesi’nin  Ulusal Genel  Sekreteri  Prem  Ahluvalia,  kadın  konularında  uzman  bir  gazeteci  ve  Hindistan, 


vildandirik@hotmail.de 


Portakal  Ağacı 

Her  insan  doğduğu  yerle  bütünleşir,  kendini  onunla özdeşleştirir.  Doğal  olarak  en  çok  orda  yetişen ürünleri  sever,  en  çok  oranın  havasının  kendisine yaradığını  düşünür. 

Şairler  en  güzel  şiirlerini,  yazarlar  en  güzel  romanlarını doğdukları  yerlerden  ilham  alarak  yazarlar.  Bir  ressama göre  en  görkemli  dağ  yamacı,  en  güzel  akan  ırmak,  en  mavi gökyüzü  doğduğu  yerdedir.  Belki  de  öyledir,  belki  de psikolojik  bir  durumdur.  Her  iki  durumda  da  bizler  doğduğumuz  yerleri  rüyalarımızın  ortasına  yerleştirir  ve onunla  gece  gündüz  bir  oluruz.  Bilinçli  veya  bilinçsiz yaşlanıp  ölüme  doğru  yaklaştığımızda  arının  çiçeğe ulaşma  güdüsüne  benzer  bir  şekilde  oraya  gitmek  ve  orda ölmek  isteriz.  Kendi  toprağımızın  koynuna  girmek  belki de  ölüm  korkumuzu  azaltmaktadır.  Kim  bilir?.. 

Akdenizli  oluşumdan  ben  de  şiirlerime  limon,  nar,  portakal  çiçeklerini,  incirin  balını,  Akdeniz’in  tuzunu  katmadan  duramam.  Çukurova’nın  sıcağını  yazılarıma  yansıtmasam  yazım  eksikmiş  gibi  gelir  bana.  Bana  sorsanız ‘en  çok  sevdiğin  meyve  nedir’  diye,  çocukken  çaldığımız henüz  olmamış  minnacık  erikleri  söylerim;  hem  de  avucuma  doldurduğum  tuza  banarak  yemeyi... 

Ağaçlardan  da  portakal  ağacını...  Tepesine  çıkıp  henüz  yeşil  portakalları  hiç  acımadan  kopardığımız,  çiçek açtığında  kokusundan  bayıldığımız  portakal  ağacını,  insanın  portakal  ağacı,  yaşamın  ta  kendisidir  diyesi  gelir. 
Amabirileri  birgünçıkarölümün  hiç  yakışmadığı  ve  yakışmayacağı  portakal  ağacını  ölümün  sembolü  haline  getirir.  Ölümün  hiç  yakışmadığı,  yakışmayacağı  birgenç  insanı,  özcesi;  iki  yaşamı  ölümde  birleştirir.  Meslekleri ölüm  olan  insanlar,  yaşamları  nasıl  katledeceklerini  de iyi  bilirler.  Sonra  verirler  haber  bültenlerine,  ‘portakal  ağacına  asılı  bulundu’  diye.  Onları  dinleyenler  neredeyse  portakal  ağacını  suçlarlar.  Sanki  Metin  Alataş'  ı  asanlar  değil  de,  portakal  ağacıdır  suçlu  olan.  Kirlerini,  suçlarını  her yere  bulaştırarak  aklanacaklarını  mı  umarlar  yoksa  yaşama tümden  mi  düşmandırlar? 

Yeni  Özgür  Politika  Gazetesinde  bir  köşe  yazarı  Metin’i  anlatıyor:  “Ben  hiç  portakal  ağacı  görmedim”  diyor. 
“Metin  belki  de  portakal  bahçelerinde  gezinmiş,  ellerini uzatmış,  tutmak  istemiştir”  diyor.  Ben  de  Metin’i  hiç görmedim.  Ne  çocukluk  anılarımdan  silik  bir  anı  ne  de başka  hiçbir  şey  değildi  benim  için.  Onu  bu  yazıyı  okuyacak  olanlar  ve  okumayacak  olanlar  da  tanımadılar. 
Ama  eğer  insanlık  dediğimiz  şey  insanlardan  oluşuyorsa, insanlık  denilen  değer  hepimizin  bir  toplami  ise,  o  zaman Metin  de  benim  ve  sizin  bir  parçamız  değil  mi?  Onu asanlar  ve  katledenler  insanlığı  ayak  altına  aldılarsa,  bizi de  almış  olmadılar  mı? 

Ve  dün  Metin'  i  asanlar,  bugün  Kürt  siyasetçilerini  yumrukluyor,  çocuklarımızı  yerlerde  sürüyor,  analarımızı  copluyorlar.  Peki  bunlar dainsansa,  insanlığın  hangi  tarafında yer  alıyorlar  acaba?  Bunlar  insanlığın  ancak  ve  ancak  utanç ve  çirkinlik  bölümünde  yer  alabilirler,  insanlığın  yakalandığı amansız  bir  hastalık  olabilirler,  kökünden  alınmazsa  tedavisi  olmayan  kötü  huylu  urlar  olabilirler,  insanlık  olarak  bu  urlardan  kurtuluşumuz  barışa,  özgürlüğe,  eşitlik ve  kardeşliğe  olan  inancımızla  yürüttüğümüz  mücadelelerden  geçecektir. 

Eğer  bizler  tanıdığımız,  tanımadığımız,  sevdiğimiz  ya da  sevmediğimiz  tüm  insanların  acılarını  paylaşır  ve  onlara  yapılan  haksızlıkları  kendimize  yapılmış  kabul  edersek,  tüm  insanlık  olarak  sesimizi  yükseltirsek  hastalıklı yanlarımızdan  daha  çabuk  kurtulur,  insanlığa  daha  fazla ortak  değerler  katabiliriz. 

Unutmayalım,  dünya  insanlık  güzelleştikçe  güzelleşir  ve  daha  yaşanılası  hale  gelir.  Unutmak,  ölüm  olarak nitelenir.  Doğrudur  da  ama  siz  kendinize  yapılanı  unutsanız  bile  halkınıza  yapılanı  asla  unutmayın.  Unutmayın ki  ölümler,  acılar  alışkanlık  yapmasın.  Ne  kolu  kırılan  çocuğu,  ne  portakal  ağacına  asılan  Metin’i,  ne  de  atılan  yumrukları  asla  unutmayın  ve  unutturmayın. 
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Güney  Afrika  Modeli  Barış 
Hakikat  ve  Af  Komisyonu  -II- 


Uzlaşı  temelindeki  çözüm  süreci 1990’da  ANC  öncülüğünde beyaz  rejimle  başlayan  resmi müzakere  süreci  1994’a  kadar sürmüştür.  ANC  ile  beyazların müzakerelerinin  bir  şartı  olan  Apartheid rejimini,  sistemsel  olarak  değil  de,  bireyler düzeyinde  yargılanması  üzerinden  uzlaşı sağlanmıştır.  Çünkü  sistemsel  olarak  yargılanmasını  beyazlara  kabul  ettirmesi,  beyazların  ve  destekleyicilerinin  Lahey  Adalet divanına  gidiş  yolunu  açacaktı  ve  600  yıl süren  sömürgeciliğin  tahribatlarının  çeşitli düzeylerde  tanzim  edilmesi  sağlanacaktı. 
Uzlaşının  tamamlanması  sonucu  1994’te  ilk 
defa  demokratik  seçimlere  gidilmiştir.  27 
Nisan  1994  'de  ANC  %62  oranında  ezici  bir oy  oranına  ulaşmış  ve  Nelson  Mandela apartheid  sonrası  ilk  başkan  olmuştur. 

Uzlaşı  diğer  yandan  siyahların  özgürlük mücadelesi  veren  ANC  başta  olmak  üzere diğer  örgüt  üyelerinin  de  yargılanmasını  şartını  barındırmıştır.  Bununla  beraber  beyazların  sahip  olduğu  topraklarda  reformların yapılmaması  öngörülmüştür.  Kısacası  ülkenin  çoğunluğunu  teşkil  eden  siyalarla  beyazlar  iktidar  devir  teslimi  yapacaktır.  Daha önce  azınlık  ülkeyi  yönetirken,  antlaşma sonucu  çoğunluğu  oluşturan  siyahlar  başa geçecektir.  Bu  husus  anlaşıldıktan  sonra 1996’da  devreye  konulan  hakikat  ve  af  komitesi  örgütlendirilir.  Kamuoyu  1990-1994 müzakere  sürecinde  sağlanan  uzlaşma  siyasetini  yakından  bilmemektedir.  1996  oluşturulan  geçici  anayasa  da  bu  uzlaşı  üzerinde şekillendirilmiştir.  1990-1994  uzlaşıyla sonuçlanan  politik  çözüm  geçmişte  iktidar olan  beyazlar  ile  gelecekte  iktidar  olacak siyahlar  üzerinden  gerçekleştirilmiştir.  Halk ve  uluslararası  kamuouyu  bu  uzlaşı  siyaseti¬ nin  en  belirgin  ve  bir  nevi  son  aşaması  olan ve  1996’da  meclisin  kararnamesiyle  devreye konulan  Hakikat  ve  Uzlaşma  Komisyonu (TRC;Truth  and  Reconciliation Commission)  sürece  dahil  olmuştur. 

*Genel  olarak  Hakikat  ve  Uzlaşma Komisyonları 

Hakikat  ve  Af  komisyonları  1980’lı  yıllardan  itibaren  politikanın  yeni  çözüm  yöntemleri  olarak  tanınmaya  başlanmıştır.  Genel olarak  ise  bu  komisyonlar  ırkçı,  sömürgeci ve  askeri  diktatörlüklerden  kurtulan,  ciddi bir  savaş  yenilgisi  yaşayan,  otoriter  rejimleri geride  bırakan  ve  demokrasiye  yol  açmak için  işlevli  olmuşlardır.  Savaşlardan  barışçıl süreçlere  geçiş  aşamalarında  bilindiği  üzere hukuksal  boşluklar  ciddi  sorun  olur,  aşılan rejimin  hukuk  iflası  ve  yeni  hukukun  aşamalı  gelişmesi  nedeniyle  Hakikat  ve  Af  komisyonları  bir  nevi  adalet  ve  hukukun  rolünü belirli  bir  süre  oynarlar. 

Latin  Amerkia’da  1978'de  Şili’de,  1979'da Brezilya’da,  1983'te  Arjantin’de,  1986'da Uruguay’da,  1987'de  El  Salvador’da  önce  af ilan  edilmiş,  sonra  Hakikat  Komisyonu  kurulmuştur.  Bu  komisyonlarda  ağırlıkta  esas  alınan  yöntem  önce  af  edelim  sonra  uzlaşalım olurken,  Güney  Afrika’da  önce  uzlaşı  sonra af  gündeme  gelmiştir. 

*Hakikat  Komisyonlarının  Özellikleri 

•Genellikle  savaş  döneminden  barış  dönemine  ya  da  otoriter  yönetimden  demokrasiye  geçiş  dönemleri  gibi  siyasal  geçiş dönemlerinde  kurulurlar; 

•Geçmiş  ihlalleri  araştırmak,  ortaya  çıkarmak  ve  resmi  olarak  tanınmasını  sağlamak, •Kurbanların  kendine  özgü  ihtiyaçlarını karşılamak  (tavsiyelerle  tazminatları  önermek), 


•Adalet  ve  hesap  verilebilir  olma  durumuna  katkıda  bulunmak;geçmişe  odaklanmak, 

•Geçici  yapılardır,  genellikle  bir  ya  da  iki yıl  çalışırlar, 

•Devlet  tarafından,  bazı  durumlarda  silahlı  muhalefet  tarafından  ve  bazı  durumlarda da  barış  anlaşmaları  aracılığıyla,  resmi  olarak  onay,  yetki  ya  da  destek  verilen  yapılardır, 

•Tek  bir  olayı  değil,  bir  zaman  diliminde gerçekleşen  kötü  muamele  biçimlerini  ve belirli  hak  ihlallerini  soruştururlar; 

•Görevlerini,  sonuç  ve  tavsiyeleri  içeren bir  rapor  hazırladıkları  zaman  tamamlamış olurlar 

*Güney  Afrika  Hakikat  ve  Uzlaşma Komisyonu 

Güney  Afrika’da  Hakikat  Komisyonu Nelson  Mandela’nın  1994'te  Başkan  seçilmesinden  ve  ANC  nin  iktidar  olmasından sonra  tartışılmaya  başlandı.  Geçiş  dönemi adaleti  konusunda  düzenlenen  iki  büyük uluslararası  konferans,  sivil  toplum  örgütlerinin  büyük  katkısı  ve  parlamentoda  saatler süren  tartışmalar  sonucunda  Güney  Afrika meclisi;  1995  ortalarında  Ulusal  Birliğin Desteklenmesi  ve  Uzlaşma  Yasası’nı  çıkardı. 
Üzerinde  en  çok  durulan  ise  Şili  de  denenen Hakikat  ve  Af  Komisyonu  modeli  olmuştur. 

Nisan  1996'da  başlayan  ve  1998 
Haziran'ında  sona  eren  Hakikat  ve  Uzlaşma Komisyonu  apartheid  yönetimi  altında  ortaya  çıkan  insan  hakları  ihlallerini  önlemek üzere  Güney  Afrika'daki  toplulukların  şikayetlerini  ele  almıştır.  Ele  alınan  suçlar  ise 1960-1964  yılları  kapsayan  süreçtir.  Bu  süre zarfında  en  çok  faili  meçhul  cinayet  vs  işlenmiştir.  TRC  21000'den  fazla  insandan  resmi ifade  almıştır.  Oturumlar  halka  açık  yapılmış ve  büyük  ölçüde  ulusal  ve  uluslararası  medyada  yayınlanmıştır.  İfade  veren  polis  ve emniyet  görevlileri  ifadelerinde  samimi olduklarında  af  edilmişlerdir. 

1996-1998  sürecinde  Hakikat  ve  Uzlaşma Komisyonu  6.037  insanı  dinlemiş,  568  kişiyi af  etmiş,  5.287  kişi  af  dışı  bırakılmıştır. 
Hükümet  mağdur  olarak  kabul  edilen  kişilere  ise  verilen  söz  çerçevesinde  gereken  tazminatları  sadece  az  bir  kesime  vermiştir. 

Hakikat  ve  Uzlaşma  Komisyonu(TRC) Ekim  1998'de,  bulgularını  içeren  3.500  sayfalık  bir  raporu  o  dönemki  Cumhurbaşkanı Nelson  Mandela’ya  sunmuştur.  Ancak soruşturulan  tek  beyazlar  olmamıştır. 
Bunun  yanısıra  ANC  ve  diğer  siyah  örgütlerin  de  insan  hakları  ihlalleri  konusunda  ifadesi  alınmıştır. 

Diğer  ülkelerdeki  komisyonlardan  farklı olarak  af  yetkisine  sahip  tek  Hakikat Komisyonu,  Güney  Afrika  Hakikat  ve Uzlaşma  Komisyonu  olduğu  da  bir  gerçekliktir. 

*HUK’a  Eleştiriler 

Her  ne  kadar  G.  Afrika  HUK  Apartheid  rejiminin  ürperten  suçlarını  büyük  bir  cesaret ve  uzun  soluklu  sistemli  bir  çalışmayla  açığa çıkarmış,  yine  yüzyıllardır  acılarla  yaşamış bir  halka  zulmü  anlatma  imkanı  tanımışsa da,  yetersizlikleri  nedeniyle  eleştiri  konusu olmuştur.  Eleştirilerin  çoğunun  haklılık  payı olsada,  asıl  nedeni  ise  ANC  ve  Apartheid rejimi  arasında  sağlanan  uzlaşma  siyasetin¬ de  görmek  daha  gerçekçidir. 

Hakikat  ve  Uzlaşma  komisyonuna  en  çok eleştiriler  hukukçulardan  gelmiştir.  Bunlar uluslararası  hukukun  bu  tür  mekanizmalarla boşa  çıkarıldığını  iddia  etmektedirler. 

Güney  Afrika’lı  siyah  aydın  ve  entelekütellerin  en  fazla  dikkate  ve  ciddiye  aldıkları 


eleştiri  UgandalI  Prof. 

Mahmoud  Mamdani’nin eleştirileri  olmuştur. 

Prof.  Mamdani’nin temel  eleştirisi  HUK’ın 
Apartheid  rejimini  sistemsel  bütünlüğü  içerisinde  değil  de,  yaşanan vahşetin  bireyler  üzerinden  ele  alındığına dönüktür.  Çünkü  tüm zulüm  ırkçı  bir  sistem sonucu  olmuştur. 

Sistem  ve  yapısal  olarak  ırkçılık  ele  alınıp yargılanmaktan  ziyade  bireyler  şahsında açığa  çıkan  boyutları  üzerinde  durulması eleştiri  konusudur.  Mamdani’ye  göre;  HUK yasalar  nedeniyle  milyonlarca  insanın  zorunlu  göçe  tabi  tutulması,  Pasaport  yasasından dolayı  yaşanan  sayısız  tutuklamaları,  bununla  Apartehid  rejimin  yapısal  ve  sistemli  şiddet  karekteri  gözardı  edilmiş  ve  bu  rejimden faydalanan  beyazlar  yani  siyahların  toplatıldığı  zorunlu  gece  kondu,  göç  politikasını uygulayan  idari  işlemlerden  sorumlu  olanlardan  ise  hesap  sorulmamıştır. 

Temel  diğer  bir  eleştiri  ise  suçların  bireyselleştirilmesiyle  toplumda  yaratılmak  istenen  depolitizasyon  meselesidir.  Toplum, mağduru  olduğu  sistemi  değil  onun  yarattığı  sonuçlar  üzerinden  bir  eleştiri  ve  mahkumiyet  yargısına  itilmiştir.  Başvurulan  yönte¬ min  suçlu  ve  kurban  politikasıyla  sorunun odak  noktası  silik  hale  getirilmiştir. 

Güney  Afrika  HUK  deneyiminde  unutulmaması  gereken;  bu  komisyonun  eski  toplumsal  ve  siyasal  düzenden  yeni  bir  düzene geçiş  döneminde  yapılmasıdır.  Siyahlar mağduru  olduğu  ve  o  güne  kadar  ırkçı  gördükleri  beyazlarla  nasıl  birilikte  bir  gelecek kuracaklardı?  Siyahlar  ya  yaşanan  tüm  zorbalığın,  köleliğin  ve  zulmün  intikamını  alarak yeni  bir  savaşa  girecek,  yada  birlikte  yaşamak  için  uzlaşıya  gideceklerdi.  HUK  bir  nevi uzlaşan  ANC  ve  beyaz  iktidarın  hemfikir oldukları  “gökkuşağı  ulusunu"  yaratmanın toplumsal  zeminini  oluşturma  deneyimi olmuştur.  HUK  renklerin  birlikte  yaşanması için  suçu  işleyen  kimi  beyaz  ile  mağdur  olan siyahları  yüzleştirmiş,  böylelikle  kin  ve  nefretin  o  dönem  patlak  vermesini  frenlemiştir. 
O  günün  şartları  açısından  geçişin  çözümünde  önemli  bir  katkısı  olmuşsa  da  devri¬ min  tamamlanmasına  ara  vermiştir.  Nitekim bugünkü  Güney  Afrika’da  sorunlar  hala devam  ediyor,  çünkü  600  yıllık  sömürgecilik ve  köleliğin  yaraları  çok  derin  ve  hala  kanamaktadır.  iktidar  el  değiştirmiş,  kapitalist zihniyetin  bir  ürünü  olan  G.  Afrika  orjinli Apartheid  rejimi  aşılmış  olasa  da,  kapitalizmin  sömürü  zihniyetinin  uygulayıcıları  bu defa  da  siyahlar  olmuştur.  Son  yıllarda  artan siyah  milliyetçiliğinin  yanısıra  zengin  ve  fakir arasında  derinleşen  mesafe  umutsuzluğa yol  açmaktadır. 

*BM  sözleşmesi  tekrar  gündemde 

HUK’un  yarım  bıraktığı  adalet  mücadelesi ise  hala  devam  etmektedir.  2009’da  iktidara gelen  Cumhurbaşkanı  Jacob  Zuma  ile  siyah kimliğin  kırılmış  onuru  ve  özgüvenini  yaratma  kavgası  devam  etmektedir.  Apartheid ırkçılığının  siyahlar  üzerinde  yarattığı  derin tahribatlar,  sosyolojik  olarak  bıraktığı  derin kimlik  ve  özgüven  kırılması  ise  G.  Afrika’yı daha  çok  uğraştıracaktır.  Ülke  ekonomisinin beyaz  hakimiyeti  altında  olması,  toprakların çoğunun  hala  beyazların  elinde  olması  ciddi bir  sorun  olarak  tartışılmakta  ve  anayasal olarak  düzenlenen  toprak  reformları  ise hala  bir  öfke  konusu  olmaktadır.  Siyah  yeni kapitalistler  çıksa  da,  ekonomik  gücün 


motoru  beyazların  olmasıda,  geçmişle hesaplaşmanın  bitmediğini  göstermektedir. 
Hak  ve  adalet  arayışı  anti  kolonyalist  mücadele  devam  etmektedir.  Bu  nedenle  Zuma hükümeti  geçmiş  hükümetlerin  red  ettiği siyah  vatandaşlar  tarafından  Apartheid  rejiminin  faydalandığı  büyük  şirketlere  karşı açtığı  davaları  desteklemektedirler.  Zuma hükümeti  33.000  siyahın  toplu  olarak 2002’de  ABD  de  Aparheid  rejimiyle  ortak çalışan  büyük  şirketlere  karşı  açtığı  davayı destekleyerek,  yarım  kalmış  geçmişle hesaplaşma  ve  ırkçı  rejimden  faydalananlardan  hesap  sormayı  yeniden  gündemleştirmiştir.  Dava  Daimler,  UBS,  Credit  Suisse, Rheinmetall,  Commerzbank,  Deutsche Bank  ve  Dresdner  Banko,  Amerikan  Ford  ve General  Motors  yanısıra  Teknoloji  sanayi olan  İBM’e  karşı  açılmıştır.  Bazı  şirketler  ise HUK’ta  ifade  verdiklerini  belirtmişlerdir.  Bu şirketlerden  beş  Alman  firması,  BM’nin 1977’de  Aparheid  rejimine  karşı  aldığı  silah satış  ambargosunu  deldikleri  ve  4.2  Milyar Euro  civarında  satış  yaptıklarından  dolayı dava  konusu  olmuşlardır. 

*En  son  örnekten  de  görüleceğe  üzere geçmişle  hesaplaşma  devam  edecektir. 

Sonuç  olarak;  barış  sorunu  savaş  sorunu kadar  binlerce  yıllık  bir  geçmişe  sahiptir. 
Kalıcı  bir  barış  -ki  Güney  Afrika’da  uzlaşıyla sağlanan  dolaysıyla  geçmişle  yüzeysel hesaplaşmanın-  G.  Afrika  da  mümkün  olmadığını  ortaya  koymuştur.  Savaşlar  yöntem değiştirir,  kimi  savaş  belirli  aşamlarda  çok şiddetli  olur,  kimi  savaşlar  ise  zamana  yayılmış  biçimde  farklı  yöntemlerle  olur. 
Kapitalizmin  yani  ikidarın  daha  ince  kalıba büründüğü  bir  sistemde  yaşam  hergün  bir savaş  günüdür.  En  doğru  barışa,  savaşa sebebiyet  veren  iktidar  ve  egemenlik  zihniyetiyle  sürekli  hesaplaşmayla  varılır. 
Denilebilirki  Güney  Afrika  deneyiminden  en iyi  sonuç  çıkaracak  olan  Kürdistan  Özgürlük Mücadelesidir.  Öyle  görünüyor  ki  kalıcı  ve onurlu  bir  barış  Kürdistan’dan  evrene  yayılacaktır.  Tüm  barış  ve  özgürlük  deneyimlerinin son  halkası  olarak,  ister  Güney  Afrika  ister başka  yerde  örnekleri  de  yaşanmış  olsa, özgür  iradeli,  kalıcı  barışa  Kürdistan  toprakları  tanıklık  edecektir,  çünkü;  nasıl  ki  iktidar zihniyeti  devlet  örgütlemesiyle  bizim  coğrafyamızda  kurumsallaşmaya  başlamış  ve savaşlara  sebebiyet  vermişse,  aynı  şekilde neolotik,  ana  merkezli  kültüre  dayalı  insanlık  kültürü  de  bizim  coğrafyamızda  ve  binlerce  yıl  hüküm  sürmüştür.  Kürt  kadınları olarak  oluşturduğu  özgürlük  kültürü  ve  zihniyeti  ile  hafızalara  ve  genlere  işlenmiş  bir direniş  gücü  ile  başta  savaşlar  olmak  üzere tüm  kötülüklere  neden  olan  iktidara  karşı kılıcımızı  çekmişiz.  Egemen  iktidarın  olmadığı,  demokratik  bir  yaşamı  benimsedikçe, barışıda  tekrar  coğrafyamızda  yaratacağız. 

-Bitti- 


Nülifer  Koç 


o 


♦  ♦  ♦ 

Üzerime  Düşeni  Yapmak  istiyorum 


Zilan  Tel,  bir  Ezidi  Kürt  kızı.  20 
yaşlarında.  Okul  okuyor  ve  avukat  olmak  istiyor.  Bu  yıl  son  sınıfta,  “avukatlığa  az  kaldı”  diyor. 
Ama  onun  tek  ideali  avukat  olmak  değil.  Çünkü  o  aynı  zamanda  Kick Boks  yapıyor.  Günün  yarısını  okula  veriyorsa,  diğer  yarısını  da  kick  boksa  ayırıyor.  Muay  thai  de  denilen  thaiy  boks, bir  dövüş  sporu.  Genelde  kadınların  pek tercih  etmediği  bir  spor  dalı.  Ama  Zilan bu  sporu  seviyor  ve  her  kadının  mutlaka  spor  olarak  da  olsa  dövüşmeyi  bilmesi gerektiğini  düşünüyor.  Biz  de  Nevvaya  jin kadın  gazetesi  olarak  genç  kadınların  ilgisini  çekebileceğini  umarak  Zilan  Tel  ile bir  röportaj  yaptık. 


•  Kaç  yaşında  başladın  bu  spora? 

Bu  sporun  bir  yaşı  var  mı? 

15  yaşında  başladım.  Aslında  altı  yaşında  da  başlayabiliyorsun.  Yaşlanıncaya kadar  da  yapabilirsin.  Aramızda  40  yaşında olanlar  da  var,  50  yaşında  olanlar  da.  Sana bağlı  yanı.  Ama  altı  yaşında  başlıyor. 
Önemli  olan  senin  kararın. 

•  Nasıl  başladın  bu  spora?  Neden başka  bir  spor  değil  de  kick  boks? 

Aslında  bende  nasıl  başladığımı  bilmiyorum.  Önceleri  ablam  normal  spora gitti.  Sonra  bana  da  önerdi,  “spora  gel” diye.  Ben  ve  bir  arkadaşım  birlikte  gittik. 
Kendimi  bu  spor  dalında  denedim. 

Aslında  başlarken  bu  kadar  ilerleyeceğimi  düşünmüyordum.  Kafamda  büyük bir  sporcu  olacağım  düşüncesi  geçmiyordu.  Beni  çalıştıran  koç  dedi;  “yarışmak ister  misin?”  Yarışmak  gibi  bir  niyetim  olmadığından  “yapamam”  dedim.  O  da  “hayır,  sen  yarışabilirsin,  yeteneğin  var,  yarışmanı  isterim”  dedi.  “Yok  olmaz,  şimdi başlayamam”  dedim.  Fakat  sonra,  “Ben sporu  seviyorum.  Buraya  gelip  gitmekten mutluyum.  Spor  yapıyor  olmaktan  da mutluyum.  Enerjimi  boşlatıyorum.  Yoksa yarışmak  için  gelmiyorum,  insanlar  beni tanısınlar  diye  gelmiyorum”  dedim.  Yani bir  şeyler  bekleyerek  başladım  ben  bu  spora.  Ama  zamanla  ilerledi.  Amacım,  bu  spor dalında  iyi  bir  başarı  sağlamaktır.  Üzerime  düşeni  yapabilmektir. 

•  İçinden  geldiği  gibi  yani... 

Evet,  iyi  bir  şeyler  yapabilmek.  Yoksa zorunluluktan  yapmıyorum.  Yani  kendimi bu  işe  adamış  değilim.  Bir  şeyleri  başarmak  istiyorum. 

•  Avrupa’nın  başka  bir  yerinde  Kürt kızları  kick  boks  yaptıklarına  pek  tanık olmadık.  Ama  sen  bir  Kürt  kızı  olarak bu  sporu  icra  ediyorsun.  Bunu  nasıl değerlendiriyorsun? 

Aslında  bazı  ortamlarda  çok  hoş  karşılanmıyor  bir  kızın  böyle  bir  spor  yapması. 


Bir  de  bu  sporu  erkeklerin  sporu  olarak değerlendiriyorlar.  Bunu  biliyorum,  hissediyorum.  Bir  kızın  bu  sporu  yapmasına iyi  gözle  bakılmadığı  gibi,  hoş  da  karşılanmıyor. 

•  Sonuçta  toplum  gözüyle  bir  erkek sporu  yapıyorsun.  Sana  nasıl yaklaşıldığını  düşünüyorsun? 

“Aaa...  Bu  kız  nasıl  o  kadar  erkeğin  içinde  böyle  bir  şey  yapıyor”  diyenler  var.  Ama tabii  her  insan  böyle  bakmıyor.  Böyle  de değerlendirmiyor.  Fakat  bunu  düşünüp söyleyen  de  var.  Hatta  kötü  bir  şey  yapıyor  muşum  gibi  bakanlar  da  var.  Yani  pis bir  iş  gibi. 

Sanki  ben  ortalıkta  dolaşan,  başı  boş, 


sahipsiz  bir  kızmışım  gibi,  kötü  bir  şey  yapıyor  muşum  gibi  davrananlar  var.  Tabii herkes  böyle  görmüyor.  Ama  bazen  öyle kötü  bakanlar  var  ki  anlatamam.  Ben  böyle  görüyorum,  hissediyorum. 

•  Peki  bu  tür  davranışlar  önünde bir  engel  oluşturdu  mu? 

Artık  karışmıyorlar.  Babam  bir  şey  söylemedikten  sonra  dışarıdan  öyle  bakılmış veya  bakılmamış  benim  açımdan  problem değil.  Babam  en  büyük  destekçim.  O  izin 
verdikten  sonra  bir  problem  oluşmaz.  5 
yıldır  bu  sporu  yapıyorum.  Şimdiye  kadar bu  konuda  bir  şey  söylemiş  değil. 

•  Babanın  karışmıyor  olması 

bir  destek  mi? 

Yok  tabi.  Babam  maçlara  da  geliyor. 
Ama  önceleri  çok  gönüllü  değildi.  Çünkü biliyordu  çok  zor  bir  iş.  Tehlikeli  bir  şey. 
Ama  sonra  gördü  benim  çok  sevdiğimi,  karışmadı. 

•  Tehlikeli  olduğu  için  mi  istemiyordu 

yoksa  başka  bir  şeyden  mi? 

İtiraf  etmeliyim  ki,  kız  olmam  bunda bir  etkendi.  Ama  tehlikeli  olması  da  pek hoşuna  gitmiyordu. 

•  Kick  boskta  yükselmek  çok  mu  zor? 

Bu  spor  dalında  tanınan,  bilinen  çok az  insan  var.  Ben  çok  özel  biri  değilim,  onlardan  da  daha  iyi  değilim.  Biliyorum  teknikte  çok  iyi  olmadığımı.  Yeteri  derecede iyi  değilim  yani. 

•  Kikboksta  iyi  olmak  için  ne  yapmak 

gerekiyor? 

Her  şeyden  önce  kafanı  çok  iyi  vermelisin.  Yaşamdaki  herşeyi  bir  kenar  bırakmalısın.  Çok  iyi  olabilmek  için  her  gün çalışman  gerekiyor.  Her  gün  kendini  bu spora  vermen  gerekiyor.  Yemene,  içme¬ ne  dikkat  etmen  gerekiyor.  “Ben  şimdi bunu  yiyeyim”  diyemezsin.  Bu  iyi  değil. 
Yani  “ben  bugün  spora  giderim,  yarın  gitmem,  gelecek  hafta  yaparım”  diyemezsin. 


•  Peki  sen  yapabiliyor  musun  bunları? 

Yemeği  çok  seviyorum.  Sadece  bunda  zorlanıyorum.  Diğerlerini  rahatlıkla yapabiliyorum.  Bazen  okuldan  taviz  veriyorum.  Spora  daha  fazla  ağırlık  veriyorum. 
Ama  okula,  derslerime  de  önem  veriyorum. 

•  Bu  spor  dalında  fazla  kadın  yok.  Niye? 

Evet  yok.  Çoğu  korkuyor  bu  sporu  yapmaya.  Çünkü  ağır  bir  spor.  Günlük  çalışma  gerektiriyor.  O  da  zorluyor  tabii.  Onun da  klasları  var,  yani  bölüm  bölümdür.  İşte siyah  kuşak  en  iyisidir.  Beyazı  iyi  olmayandır.  Kick  boksta  ise  dört  ayrı  bölüm  var. 
D  bölümü,  C  bölümü,  B  bölümü,  A  bölümü  diye.  İşte  D  bölümünde  bir  sürü  genç kadın  var.  Çoğu  kendini  burada  deniyor. 
A  bölümünde  ise  en  fazla  beş  genç  kadın var.  Yani  toplam  o  kadar  kalıyor. 

•  Sen  hangi  bölümde  yarışıyorsun? 

Ben  B  bölümündeyim.  A  bölümüne  az kalmış  yani. 

•  Bir  sporcu  olma  yolunda  ilerliyorsun. 

Bu  konuda  ne  düşünüyorsun? 

iyi  bir  sporcu  olacağıma  inanıyorum. 
Daha  da  ileriye  gitmek  istiyorum.  Şu  an olduğum  bölümde  iyiyim.  Yani  çok  değil ama  iyi  olduğumu  söyleyebilirim.  Ama  önemli  olan  dışarıdan  değerlendirme  gelmesi.  Bana  çok  iyi  olduğum  söyleniyor. 
Ama  ben  kendimi  yeterli  bulmuyorum.  Çok iyi  olsa  bile,  ben  “iyi  değil”  derim. 

•  Bundan  sonra  ne  yapmak  istiyorsun? 

Kick  boksa  devam  edecek  misin? 

Bu  sporu  çok  seviyorum.  Fakat  sonuçta okulumu  bitirmek  istiyorum.  Çalışmak  istiyorum.  Bu  sporu  sonuna  kadar  götürmek istiyorum.  Dediğim  gibi  kick  boskta  yükselmek  çok  zor.  Çok  az  insan  sonuna  kadar  gidiyor.  Ama  bırakırsam  da  çocuklara  eğitim  vermek  isterim.  Yani  bırakamam. 
Ama  böyle  bir  durum  olursa,  en  azından çocuklara  kick  bosk  öğretmek  isterim. 

•  Bu  sporu  öneriyor  musun  gençlere? 

Evet,  gelip  bu  sporu  yapsınlar.  Özellikle  Kürt  kızlarının  gelmesini  isterim. 
Gerçekten  bu  sporu  öğrenmeleri  onlar için  çok  iyi  olacak.  Çünkü  kendi  gücünü  öğreniyorsun,  kendini  tanıyorsun.  Her şeyden  önce  sana  belasını  sürene  karşılığını  anında  verirsin.  Kendi  kendini  koruyabilir,  güvenliğini  alabilirsin.  Hiç  bir şey  yapamasalar  bile  haftada  iki  gün  kick boks  dersi  alırlarsa  öğrenirler.  Kimseden korkmayın,  aksine  başkaları  sizden  korksun.  Mesela  benim  korkmadığımı  fark ediyor  insanlar,  o  yüzden  hiç  kimse yaklaşmıyor. 

•  Peki  bu  konuda  genç  kadınlara  ne 

önerirsin? 

Aslında  sorun  kızlar  değil.  Ben  burada  kız  ve  erkek  çocukları  arasına  büyük bir  fark  koyulduğunu  görüyorum.  Erkekler  her  yere  gidiyor.  Spor  yapıyor,  futbol oynuyor.  Fakat  kızlar  istese  de  evden  çıkamıyor.  Çok  büyük  bir  haksızlık  var. 
Ben  de  bu  sporda  kötü  bir  şey  yapmasam, ya  da  sporu  kötüye  kullansam  benim  babam  da  derdi  yapma  kızım.  Ama  öyle  bir şey  yok.  Yani  yüreğinin  temiz  kalması  lazım.  Yüreğin,  kalbin  temiz  değilse  bu  işi zaten  yapamazsın.  Bütün  gençlerin  mutlaka  bir  spor  dalıyla  uğraşmaları  gerektiğini  düşünüyorum.  Tüm  gençleri  spor  yapmaya  çağırıyorum.  Gelmeliler. 

Bu  spor  böyle  şiddet  gibi  gözüyor.  Ama öyle  değil.  Yarışma  esnasında  bir  şiddet var.  Sonuçta  yarışıyorsun.  Rakibini  yaralıyorsun.  Ama  bunu  şiddet  amaçlı  kullanmamak  gerekir.  Spor  disiplinli  bir  yaşamı  gerektirir.  Her  şeyin  düzenli  bir  şekilde  yürümek  zorunda.  Yani  her  şeyin  başı disiplindir.  Disiplin  olmazsa  bu  işi  yapamazsın.  Yürütemezsin.  Böyle  yani. 


Rojbin  Sima  Cudi 


Genç  bakış 


siyadare_27@hotmail.com 


Kimi,  Niçin  Koruyor  sunuz? 

Geçenlerde,  Meksika  yapımı  bir  film  izleyen  bir  kaç arkadaşımı  hemen  film  sonrası  gördüm.  Yüzleri dehşet  içindeydi.  Filmin  etkisini  bir  türlü  üzerlerinden  atamıyorlardı,  içeriğini  anlattıklarında  hak  vermemek elde  değildi.  Tek  tek,  grup  grup  tecavüz  edildikten  sonra  vahşice  katledilen,  parça  parça  doğranan,  cayır  cayır  yakılan kadınları  anlatıyordu  izledikleri  film.  Bizim  toplumumuzda böylesi  durumlara  giren  kişilere  sapık,  sapkın  ya  da  ruh  halleri  bozuk,  dengesiz  insanlar  olarak  bakılır  ve  öyle  adlandırır. 
Adlandırır,  adlandırmaya  da  her  gün  daha  da  fazla  çoğalıyor tecavüzcüler.  Niye  Peki?  O  filmde  bunlar  da  anlatılır. 
Tecavüzcülerin  başı  devlet  erkanıdır.  Kim  kimi  tutuklayacak? 
Hangisi  tecavüz  etmemiş  ve  kadını  diri  diri  yakmamıştır?  Vali mi,  Polis  mi?,  Patron  mu,  kadınları  bulup  getirenler  mi? 
Önce  canları  çıkıncaya  kadar  çalıştırıp,  gece  yarısı  tecavüz ettikten  sonra  da  büyük  bir  keyif  içinde  kadınları  lime  lime doğrayan  erkekler  mi?  Yo,  hayır,  yanlış  okumuyorsunuz.  Bu anlattıklarımız  gerçektir.  Meksika’nın,  ABD’yle  sınırı  olan Juarez  kasabasında  yaşayan  kadınlara  her  gün  bunlar  yapılmaktadır.  Çöl,  kadın  ceset  ve  kemikleriyle  doludur. 

Tecavüz,  taciz  vakalarında  acı  olan  nokta  nedir  bilir  misiniz?  Kanıksamaktır.  Normal  görmektir,  “sapık”  deyip  geçmektir.  Zaten  “sapık”  denildikten  sonra  olay  bitmiştir. 
‘Düşüne  bilen  bir  varlık’  olarak,  bazı  şeleri  söylemekten  kendimi  alıkoyamıyorum.  Kim  demiş;  “devlet,  tecavüz  etmez, devlet  tecavüzcüyü  koruyup,  kollamaz,  devlet  tecavüzcüyle dayanışma  halinde  olmaz”  diye.  Bu  konuda  taa  Meksika’ya gitmeye  bile  gerek  yok.  Geçen  ay  Siirt’te  ortaya  çıkan  durum da  dudak  uçuklatan  cinsten. 

ilköğretim  öğrenci  olan  iki  kız  kadeş  H.T  (14)  ve  geçen  yıl okulu  bırakan  S.T  (16)  defalarca  tecavüze  uğramışlar.  Olay, H.T  ve  4  arkadaşının  rehber  öğretmeniyle  konuşmasıyla açığa  çıkar.  Kızlar  başlarından  geçenleri  tek  tek  anlatır.  Okul müdür  yardımcı  Fahrettin  Kuzu  tarafından  cinsel  ilişkiye  zorlandıklarını  anlatır.  Soruşturmanın  derinleşmesiyle  sayısız tecavüz  vakası  açığa  çıkar.  Kızlar,  başlarından  geçenlerin  ne zaman  başladığını  ve  kimlerin  kendilerine  tecavüz  ettiğini anlatılarında  ortya  ilginç  ve  sayısız  isim  çıkar.  H.T’nin  ablası S.T  5.  sınıftayken  tecavüze  uğrar.  Hiç  kimseye  yaşadıklarını korkudan  anlatamaz.  Çünkü  tecavüzcüsü  onu  tehdit  etmiştir. 
Fakat  onun  anlatamadığını  tecavüzcüsü  büyük  bir  cesaret  ve gururla  tüm  esnafa  anlatır.  Böylelikle  tecavüzcü  sayısında patlama  yaşanır.  Bir  süre  sonra  tecavüzcüler,  S.T’nin  kız  kardeşi  H.T’ye  de  aynı  şeyleri  yapmaya  başlar. 

Tabi  Siirt  küçük  biryer.  Herkes  herkesin  neyaptığını  iyi  bilir. 
Esnafın  yaptığından  niye  okul  müdür  yardımcısının  haber olmasın  ki?  Sadece  onun  mu?  Siirt’teki  Arap  camiasında sözde  kendisini  Allah  yoluna  adamış  Şeyhlerin  bile  haberi olur.  Bu  kızların  çocuk  olduğuna  bile  bakmadan  tecavüz eder  onlar  da.  Esnafın  bilipte  yaptığını,  millitten  saklamak mümkün  mü  peki?  Hayır,  biien,  herkes  hatta  kendi  sınıf  arkadaşları  bile  zorla  bu  kızlara  tecavüz  eder.  Tam  iki  yıl  boyunca Siirt’te  bu  kız  çocuklarına  din  adamı  olan  Şeyhler,  esnaflar, polisler,  askerler,  öğretmen  ve  kendi  sınıf  arkadaşları  dahi tecavüz  etmiş.  Yaşları  14  ile  70  arası  değişen  ve  sayıları 
100  un  üzerinde  olan  bu  tecavüzcülerden  bazıları  elini  kolunu  sallaya  sallaya  dolaşmakta.  Neden?  Çünkü  bu  durum açığa  çıktıktan  ve  mahkemeye  intikal  ettikten  sonra  savcılık ve  emniyet  “gizli  soruşturma”  kararı  almış.  Böyle  önemli  bir davada  gizlilik  soruşturması  gibi  bir  karar  kafalarda  soru  işareti  bırakıyor.  Acaba  devlet  olayın  üzerini  mi  kapatıyor? 
Çünkü  bazı  haberlere  göre  kızların  verdiği  bazı  isimler  önemli  makamlarda  bulunan  kişilere  ait.  Yoksa  neden  kızların  bazı isimleri  hatırlamadığı  söylensin  ki?  Ayrıca  madem  devlet  bu olay  üzerinde  “itinayla”  duruyor  o  zaman  sözü  edilen  o  yüz kişiyi  hapse  atsın.  Niye  atmıyor?  Yoksa  Siirt  valisinin  “dağlara  çıkacaklarına,  fuhuş  yapsınlar”  sözünden  yola  çıkarak önce  tecavüzcüleri  mi  çoğaltıyorlar?  Sormak  lazım,  “tecavüz, sübyandık  bir  devlet  politikası  mı?”  Yok  eğer  değilse  tecavüzcüler  neden  sokaklarda  dolaşıyor?  Devlet  neden  bu  tecavüzcülerin  ismini  açıklamıyor?  Çok  fazla  soru  sormaya  gerek yok,  çünkü  devlet  tecavüzcünün  ta  kendisi.  Koruyup,  kolladıkları  sübyancılar,  tecavüzcüler  de  devletin  adamlarıdır. 
Olayın  vahim  olan  noktası  erkeklerin  dayanışmasıdır  ve  bu durumun  kanıksanmasıdır.  Toplumun  yüksek  perdeden  bu duruma  “dur”  diyememesidir.  Lütfen  kepinizi  çıkarıp,  önünüze  koyun.  O  çocuklar,  sizin  çocuklarınız.  Onlara  tecavüz edilmesine  nasıl  izin  verirsiniz?  Çocuklarınızı  bu  iğrenç,  kirli devlete  nasıl  yem  edersiniz?  Lütfen  kafanızı  ellerinizin  arasına  alın  ve  düşünün.  Yeniden  ve  yeniden  düşünün.  O  benim, sizin  çocuğunuz  olmasa  da  böyle  bir  sisteme  nasıl  isyan  edilmez,  edilir  hem  de  sonuna  kadar,  vicdarlardaki  adalet  ölme¬ di  daha. 
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£  feg®?’ fsşam  Neolitik  Toplum  Ne 

■&  diyalogla n  Zaman  Darboğaza  Girdi? 


Fernand  Braudel’in  kapitalist kültüre  “maddi  kültür”  demesini  önemli  buluyorum. 
Bu  tabiri  sadece  kapitalist uygarlık  için  değil,  tüm  sınıf,  kent  ve  devletli  uygarlıklar  için yaygınlaştırmak  çözümleyicilik  olanaklarımızı  arttıracaktır.  Maddi  ve manevi  kültür  ayrımı  uygarlık  süreçlerinin  kuruluş  aşamalarından kapitalizme  kadar  aralıksız  devam  etmiştir.  Kapitalizm,  bu  sürecin  maddi  kültür  boyutunda  sadece  en  son ve  zirvesini  temsil  etmektedir,  ideolojik  (manevi  de  denilebilir,  daha  sonra  anlambilim)  kültür  de  başlangıçtan  itibaren  var  olup  Özgürlük  Sosyolojisinin  kapitalizme  denk  gelen aşamasında  zirve  yapmak  durumundadır. 

Neolitik  kültürün  ideolojik  ve maddi  kültür  olarak  ayrımında  ciddi  sorunları  olamayacağını,  daha çok  tıkanma  sürecine  girdiğinde  ve uygarlık  toplumunun  gelişmesi  karşısında  kendini  savunamadığında yoğun  sorunlarla  karşılaştığını  belirtmek  durumundayım.  Öncelikle  sürekli  başlık  konusu  yaptığım  “sorunlar”  kavramını  açma  gereğini  duyuyorum.  Kullandığım  anlamıyla  kavram,  ideolojik  ve  maddi  kültürün  birey  ve  toplum  tarafından  artık  sürdürülemez  kaotik  durumunu  ifade  etmektedir.  Sorunlu  halden  çıkış  ise; yeni  toplumun  anlamlı  yapısını  kazandıktan  sonraki  düzenlenmiş  halini  ifade  eder.  İdeolojik  kültür,  çokça  yorumlamaya  çalıştığım  gibi  yapıların,  kurumların,  dokuların  ne tür  işlevle  yüklü  olduklarını,  anlam¬ 


larını,  zihniyet  hallerini  ifade  etmektedir.  Maddi  kültür,  görüngü, olgu,  kurum,  yapı,  doku  gibi  kavramlarla  izah  etmek  durumunda  olduğum  işlevin,  anlamın  diğer  görünen  elle  dokunulan  kısmını  ifade  eder. 
Evrensellikle  bütünleştirmek  istersek;  enerji  -  madde  diyalektik  ikilemini  toplumsal  gerçeklikte  aramaya ve  yorumlamaya  çalışır. 

Bu  kavramların  ışığında  neolitik toplumun  ideolojik  ve  maddi  kültür öğelerinin  arasında  yaşamı  tehdit edecek  çatışmaya  götürecek  hususlar,  ağırlıklı  olarak  özellikle  kuruluş  ve  kurumlaşma  aşamasında oluşmamaktadır.  Toplumsal  ahlak buna  fırsat  vermemektedir.  Toplumsal  çatlağa  yol  açan  temel  etken olan  özel  mülkiyet,  gelişme  fırsatı  bulamamaktadır.  Bununla  bağlantılı  diğer  konu,  farklı  cinsiyetler  arasındaki işbölümü  de  henüz  mülkiyet  ve  zor ilişkisini  tanımamaktadır.  Ayrıca  ortak  çalışmanın  ürünü  olan  besin  elde etmede  de  özel  mülkiyet  söz  konusu  değildir.  Tüm  bu  hususlarda  hacim  ve  sayı  olarak  büyümemiş  toplulukların,  sıkı  bir  ortak  ideolojik  ve maddi  kültürleri  söz  konusudur. 
Özel  mülkiyet  ve  zor  bu  yapıyı  bozacağından,  hayati  bir  tehlike  olarak görülmekte  ve  ahlaklarının  temel  kuralı  olarak,  ortak  paylaşım  ve  dayanışma,  toplumu  ayakta  tutan  temel ilke  olmaktadır.  Neolitik  toplum  içyapısı,  bu  anlam  ilkesi  gereği  son  derece  sağlam  görünmektedir.  Binlerce yıl  sürmesinin  nedeni  de  bu  gerçeklikten  kaynaklanmaktadır.  Toplum  -  doğa  ilişkisinde  de  uygarlık 


toplumuyla  kıyaslandığında,  uçurumun  açılması  şurada  kalsın,  ekolojik  ilkeye  uyum,  her  iki  kültür  bakımından  da  güçlü  bir  biçimde  sürmektedir.  Zihniyetin  doğa  yaklaşımı kutsallıklar  ve  tanrısallıklarla  yüklüdür.  Doğa,  aynen  kendileri  gibi  canlı  kabul  edilmektedir.  Kendilerine hava,  su,  ateş  ve  her  tür  bitkisel  ve hayvansal  besin  sunduğu  için  tanrıyla  eş  tutulmakta;  daha  doğrusu tanrısallığın  en  güçlü  öğesi  olmaktadır.  Tanrı  ve  tanrısallık  kavramının en  güçlü  nedenlerinden  birinin  bu gerçeklikte  yattığı  yoğunca  gözlemlenmektedir.  Tanrı  kavramına uygar  toplumun  yüklediği  anlamı  yeri geldiğinde  yorumlayacağız.  Mühim olan  neolitik  toplumun  zihniyetini büyük  oranda  işgal  eden  tanrısallıkların  baskı,  sömürü  ve  zorbalıkla, onun  örtbas  edilmesiyle  ilgisinin  bulunmadığıdır.  Daha  çok;  rahmet, şükran,  bolluk,  sevgi,  coşku,  işler  kötüye  gittiğinde  korku,  ışık  gibi  kavramlarla  bağlantılandırılarak,  onlarla  (yani  doğayla  bilimsel  olarak ekolojik  davranılarak  uyumlu  geçinme,  çevreci  olma)  uyumlu  geçinmeye  büyük  önem  verilmektedir. 
Gerektiğinde  en  değerli  varlıklarını, kendilerinin  bir  parçası  olan  çocuklarını,  genç  erkek  ve  kızlarını  kurban  olarak  sunmaktadırlar.  Tanrının toplumsallık  yönü  ise,  eski  klan toplumunda  da  kült  kabul  edilen  “totem”,  “tabu”  ve  “mana”  gibi  kavramlarla,  topluluğun  atasal  varlığının  kendisi  olarak  kabul  edilmektedir. 
Bir  nevi  “atacılık”,  “ana-tanrıçalık” dini  olarak  anlam  bulmaktadır.  Kut¬ 


sallık  ve  saydığımız  totem,  tabu, mana  kavramları  da  tam  tanrısallık sayılmazsa  da  zihniyetlerinin  ağır  bir bulutu  olarak  hep  başlarının  üstünde dolaşmaktadır.  Kutsallığın  da  özünde  yaşamları  üzerinde  etkili  bulan her  şeye  gösterilen  huşu-coşku,  bazen  korku  ve  endişe  içinde,  bazen sevgi  ve  saygı;  bazen  acı  ve  ağlayış içinde  gösterilen  tutumdur.  Nesne ve  anlamların  yaşamları  üzerindeki etkilerine  biçtikleri  değerdir.  Ahlak olarak  da  yorumlayabiliriz.  Zaten  ahlakın  temelinde  de  topluluklarını ayakta  tuttuklarına  inandıkları  bu tanrı  ve  kutsallıklar  temel  bir  rol  oynar.  Topluluklar  bu  konuda  çok  ciddidir.  En  ufak  kural  ihlalinin,  saygısızlığın,  kurban  sunmamanın  felaketle  sonuçlanacağına  inanırlar.  Yani tam  ahlaki  toplumlardır.  Her  ne  kadar  öz  kültürleri  haline  getirdikleri bitkilerle,  evcilleştirdikleri  hayvanları  üzerinde  bir  toplumsal  aidiyet varsa  da  buna  mülkiyet  denilemez. 
Mülkiyet  nesnellik  içerir.  Ortada nesnel-öznel  ayrımına  yol  açacak  bir zihniyet  henüz  söz  konusu  değildir. 
Nesneler,  kendileri  gibi  sayılmaktadır. 
Birbirleri  kendileri  için  ne  kadar mülkse,  kültüre  ve  evcilleşmeye çektikleri  bitki  hayvanlar  da  o  kadar mülktür.  Dolayısıyla  ciddi  bir  ekolojik ihlalden  söz  edilemez.  Şüphesiz mülkiyete  yol  açacak  bir  başlangıç yapılmıştır.  Ama  bunun  mülkiyete dönüştürülmesi  başka  koşullarda, uzun  süre  sonra  gerçekleştirilecektir.  Anlattıklarımızdan  neolitik toplumun  “cennet  olduğu  anlamı çıkmasın”.  Toplumun  kendisi  henüz 


genç  ve  geleceği  belirsiz,  sık  değişen  doğa  koşullarından  dolayı  kırımlarla  karşı  karşıya  olmaları  nedeniyle  tehlikeli  durumdadır.  Bunun bilincindedir.  Zaten  zihniyete  damgasını  vuran  da  budur.  Buna  çare olarak,  çok  safça  da  görülse  mitolojik  ve  dinsel  boyutlu  bir  metafizik geliştirmek  kaçınılmaz  gözükmektedir.  Ana-kadın  çevresindeki  kolektif yaşam  ve  ona  dayalı  kutsallık  ve  tanrısallık  metafiziğinin  anlamını,  bu  yorumlar  temelinde  daha  iyi  anlayabiliriz.  Ananın  doğa  gibi  doğurganlığı,  besleyiciliği,  şefkati,  yaşamdaki  büyük  yeri  hem  maddi,  hem manevi  kültürün  başat  öğesidir.  Erkeğin  bırakalım  kocalığını,  henüz  toplum  kollektivitesi  üzerinde  “gölgesi”  bile  yoktur.  Olamaz.  Toplumun yaşam  şekli  buna  izin  vermemektedir. 
Dolayısıyla  erkeğin  hâkim  cinsiyet, kocalık,  mülk  sahibi,  devlet  sahibi gibi  vasıfları  tamamen  sosyal  karakterlidir  ve  sonradan  gelişecektir. 
Toplum  demek  ana-kadın,  çocukları  ve  kardeşleri  demektir.  Muhtemel koca  adayı  erkek  ise,  erkek  yararlılığını  kocalığı  dışında  bir  marifetle; örneğin  iyi  avcılık  ve  bitki,  hayvan  yetiştiriciliğiyle  kanıtlarsa  üye  olarak görülebilir.  Karımın  erkeği,  çocuklarımın  babasıyım  gibi  bir  hak  ve duygu  henüz  sosyal  olgu  olarak  gelişmemiştir.  Unutmayalım,  babalık hatta  analık  psikolojik  boyutları  hiç yoktur  denilemezse  de,  esas  olarak sosyolojik  kavram  ve  olgulardır,  algılardır. 

KCK  Önderliği 
Abdullah  Öcalan 


Tecavüz  Kültürü 

Kendini  Katleden  Toplumu  Yaratır 


Ataerkil  sistemin  devletleri,  NA-TO’su,  kıta  birlikleri  siyasal,  askeri,  ekonomik,  kültürel,  ekolojik  alan  demeden  katliamlarına  devam ediyor.  Topyekün  saldırı  haline  geçen  sistem  güçleri  çıldırmışçasına  bir yandan  halklara,  kültürlere,  farklılıklara saldırırken,  varoluşunun  temel  garantisi  olan  kadın  katliamlarına  da son  hız  devam  etmektedir. 

Şiddet,  kan  dökme,  katletme  üzerinden  varlığını  sürdüren  ataerkil  sistem,  iradesiz  bırakma,  zorlaya  da  kandırarak  ele  geçirme,  teslim  alma’  politikalarını  da  her  alana  göre  uygulamaktadır.  Biz  buna  tecavüz  kültürü dedik.  Sistem,  birhalkada,  doğaya  da, halkların  yaşadığı  topraklara  da,  mekanlara  da,  kadın  ve  erkek  bedenlerine,  düşüncelerine,  iradelerine  bu  tecavüz  kültürü  üzerinden  yaklaşmaktadır. 

Tecavüz  denilince  genelde  sadece  kadın  iradesine,  düşüncesine,  bedenine  dönük  olarak  algılansa  da,  sömürgeci  sistem  altında  ezilen,  sömürüye  alıştırılan  toplumlar  da  bu  kültür 


altında  kontrolde  tutulmaktadırlar. 
Buradaönemli  bir  nokta  vardın  Kadına  yönelik  taciz-tecavüz  olayları  hem ataerkil  sistemin  uygulaması  olarak  ya da  erkek  egemenliğine  dayalı  yapılandırılmış  toplumların  uygulaması olarak  ortaklaşılan  bir  politika  olmaktadır.  Yani  ezilen  erkek,  kadınayönelik  cinsel,  iradesel  vb.  şiddet  noktasında  efendisiyle  buluşmakta,  birbirini  tamamlamaktadır. 

Kadınla  sosyal,  kültürel,  düşünsel, cinsel  ilişkiyi,  “benim olmalı",  “elegeçirmeliyim”,  “sadece  ben  olmalıyım’ zihniyetiyle  kurulacak  ilişki  olarak  algılamakla,  bir  halkı  topraklarıyla  birlikte ele  geçirme  hedefini  taşıyan,  halklarla  ilişkiyi  ’ele  geçirmeliyim’,  ’el  koymalıyım’,  'benim  olmalı’,  sadece  ben olmalıyım’  zihniyetiyle  sürdüren  sistemin  algılaması  arasında  hiçbir  fark yoktur.  Çocuk  yaşta,  zorla  ya  da  kandırarak  töre-kanun-kural  adına  evlendirilen,  hiçbir  iradesel  gelişimine  izin verilmeyen  ya  da  iradesi  için  direndiğinde  dövülen-katledilen  kadınlarla kurulan  tüm  ilişkiler  sistemi  tecavüz 


kültürüne  aittir.  Bu  algılama  sonucu  ortaya  çıkan  ilişkiler  sistemine,  kültürüne,  tecavüz  sistemi  ve  kültürü’  demek  doğrudur.  Buna  da  ne  kızılmak, ne  daralmak,  ne  reddetmeli...  Sadece  bu  sistem  ve  kültür  aşılmalı... 

Bu  tecavüz  kültürünün  sonuçlarını en  ağıryaşayan  kadınlardır  kuşkusuz. 
Erkek  gerçekliği  ise,  bu  sistemin  devleti-dini-askeri-eğitimcisi  vs’lerin  istediği  erkek  olmayı  aşmadığı  müddetçe suçlu  olmaya  devam  edecektir.  Bu  sisteme  göz  yuman,  bildiği  halde  susan  kadınlardasistemin  sonuçları  altında  ezilmeye  devam  edeceklerdir. 

Dolayısıyla  tecavüz  kültürü,  kadın  katliamı  üzerinden  kendini  ayakta  tutan,  ancak  tüm  toplumsal  iradeyi  parçalayan,  sakat  bırakan,  sonuçta kendini  katleden  bir  toplum  yaratan  bir sistemdir.  Kendini  tüketen  bir  toplum...  Ataerkil  sistem  kendini  korumak için  ne  güzel  formül  bulmuş... 

Bu  tecavüz  kültürü  ve  onun  ilişkiler  sistemi  ne  kadının  erkeğe,  ne  erkeğin  kadına,  ne  cinslerin  toplumsal ortama  açık,  dürüst,  samimi  yaklaşı¬ 


mını  sağlayacaktır.  Yalan,  aldatma, göründüğü  gibi  olmama,  kandırma, mal-mülk  ilişkisine  dayanma,  toplumsal  ahlakın  ticarileşmesi,  'büyük sevgiyle’  kavuşanların  kısa  süre  sonra  birbirlerine  öldüresiye  yaklaşmaları vb.  yansımalar  ortamımızdan  hiç  eksik  olmayacaktır. 

Size  tecavüz  kültürünü  ve  sistemini çok  çarpıcı  anlatan  bir  filmden  kısada olsa  bahsetmek  istiyorum.  Bu  filmi  izlemenizi  isterim. 

Filmin  ismi  BACKYARD  (El  Traspatio).  2009  yılı  Meksika  yapımı  birfilm. 
Filmin  yönetmeni  Carlos  Carrera. 

1996 yılından  başlayarak,  Meksika-ABD  sınır  kasabası  olan  Juarez’de gerçekten  yaşanmış  ve  halen  devam eden,  binlerce  kadının  yanmış,  parçalanmış,  tecavüz  edilip  boğularak öldürülmüş  bedenlerinin  çölde  bulunmasını,  yine  binlercesinin  de  kaybolmasını  anlatan  birfilm.  Kadın  polis  memuru  olan  Blanca  Bravo  bu olayların  ve  katilin  peşine  düşer.  Bir  katili  yakalar  ama  kadın  katliamları  durmaz.  Yakaladıkça  biteceğini  sandığı 


olaylar  devam  eder.  Blanca  olayların üstüne  gittikçe  sadece  sapık,  alkollü’ denilen  erkeklerin  değil,  Meksika  ve ABD  sistemlerini  yürütenlerin,  yanındaki  arkadaşının,  polis  şefinin  vb. 
gerçekliklerini  görmeye,  ortaya  çıkarmaya  başlar.  Kadın  katliamlarının erkek  egemenlikli  sistem  kültürü  içinde  bir  kurban  etme  geleneği-töresi-töreni  haline  getirildiğini,  toplumun  da bu  katliamlara  nasıl  alıştırdığını  görür.  Sistemin  bu  kültürü  nasıl  beslediğini,  yürüttüğünü,  kadının  hem  işçi olarak,  hem  erkeğe  sunulan  bir  mal olarak  nasıl  sunulduğunu  görür... 

Bu  sistemi  aşmak,  özgürlük  kararlılığına  ulaşmakla  bağlantılıdır.  Bu kararlılığı  bir  mücadeleye  dönüştürmekle  ve  yükseltmekle  bağlantılıdır. 

Bu  sistemin  kadın  ve  erkek  kurbanlarını,  mağdurlarını  anmak,  unutmamak  bu  temelde  anlamlıdır. 


Ü 


‘Di  Çave  Min  de  Şaredariya  •>* «ı « ^p* 

5  *  7  diçin  taxan  û  behsa 

Serte  Mîna  Zarokekî  Nûzayî  ye’  paqı"»? wf ,a 

7  7  re,  ya  dagırtın  u  valakırına  kîsen  çöpe  dikin. 
Broşuren  li  ser  paqijiye  li gel  belav  dikin.  Bi  vî avvayî  em  hewl  didin  hem hişmendî  û  hişyariya  civake  zede  bikin,  hem  jî  dixwazin  jin  li  ser  lingen xwe  bisekinin. 


Sidar  Zana  Bilir.  Di  1982'yan  de  li Batmane  hatiye  dine.  Li  zanîngeha  Harran  di  beşa  radyo-televizyone  qedandiye.  Di  2007'an de  di  Ajansa  Nûçeyan  a  Dicle  de xebitiye.  Piştî  hilbijartinen  hereme  li Şaredariya  Serte  di  beşa  tekiliyen  gel  de dest  bi  xebate  kir.  Zana  Bilir  dibeje  di  çaven we  de  Şaredariya  Serte  mîna  zarokeke nûzayî  ye.  Zana  Bilir  ji  me  re  behsa  pirgireken  şardariye  û  pirsgireken  jinan  kir,  der bare  xebaten  ji  bo  çareserkirina  van  pirsgirekan  de  agahî  dan  me  û  ramanen  xwe  der bare  hin  mijaren  balkeş  de  bi  me  re  parve kirin. 

*Dema  ji  bo  hûn  bixebitin  we  serî  li Şaredariya  Serte  da,  der  bare  şaredariye de  û  Serte  de  zanîn  û  agahiyen  hebûn? 

Gava  cara  peşî  ez  çûm  Serte,  atmosfea civakî  û  havvirderoe  tesîreke  mezin  li  min kir.  Xwedîderketina  gel  li  nirxan,  atmosfera hezkirin  û  rezgirtine  ya  di  nava  civake  de dîsa  ez  hestiyar  kirim.  Ji  ber  ve  yeke  min xwest  li  Serte  bijîm  û  li  wir  di  nava  xebatan de  cih  bigirim.  Di  hilbijartinen  hereme  de DTPe  şaredarî  bi  dest  xitibû.  Min  jî  ji  bo  di bin  bane  şaredariye  de  bixebitim  serî  li şaredariye  da.  Di  çaven  min  de  şaredariya Serte  mîna  zarokeke  nûzayî  bû.  Bi  niyeta  ku eme  karibin  xebaten  girîng  bimeşînin, zedetir  xizmete  ji  gel  re  bikin,  û  civake  ji aliye  manevvî  û  çandî  ve  biguherînin  min  ji bo  bixebitim  serî  li  şaredariye  da. 
Serledana  min  qebûl  bû  û  min  di  nava  du mehan  de  li  beşa  tekiliyen  gel  dest  bi  kar kir  û  he  jî  dixebitim. 

*Li  Şaredariye,  penivîsa  te  bikaranîn  jî  li ber  hecze  ye? 

Sert  devereke  vverankirî  ye,  talankirî  ye. 
Bi  dehan  salan  di  deste  nûner  û  şaredari- yen  partiyen  cihe  yen  hukûmetan  de  keda vî  bajarî  hatiye  xwarin,  şaredariya  we  ne tene  hatiye  şelandin,  û  talankirin,  tişten mayî  jî  xirab  û  vveran  kirine.  Encamen  şere qirej  e  salan  li  Serte  pir  eşekere  xwe  didin xuyarkirin.  Kedxwariyeke  wisa  li  vir  hatiye meşandin,  ku  niha  penivîsa  em  li  şaredariye  bikar  tînin  jî  dikare  were  hecizkirin.  Ji ber  ku  bi  dehan  salan  şaredarî  û  bajar  ketibûn  deste  nûneren  zihniyeta  AKP,  MHP  ya xwe  dispere  kedxwarina  gel,  talankirina  nirxen  gel.  Ango  ev  revvşa  xirab  a  Serte  xwedî rabirdûyeke  dûrûdirej  e.  Ez  ve  dibejim,  ji ber  ku  tegihiştina  ji  şaredariye  ya  partiyen mîna  MHP  û  AKPe  bi  temamî  xwe  dispere zehniyeta  kedxwariye,  talane,  û  vverankiri- ne.  Le  bele  tegihiştina  ku  piştî  wan  DTPe hewl  da  bicih  bike,  xebirexistinkirina  bi  gel re  ye.  Du  trilyon  deynen  şardariya  Serte hene.  Ev  deyn  astengeke  mezin  e  li  peşiya pekanîna  xebat  û  projeyan.  Her  meh  ji  bankaya  Bajaran  pere  ten,  le  heman  roj  ji  ber deynen  we  ji  aliye  devvlete  ve  te  hecizkirin. 
Ango  şaredarî  ne  tene  nikare  projeyen  xwe bicih  bîne,  ew  gelek  caran  nikare  meaşen xebatkaren  xwe  jî  bide.  Baş  te  bîra  min, careke  rojek  beriya  cejne  heciz  hat  ser şaredariye.  Selîm  Sadak  bi  pereyen  ku  ji nasen  derdore  kom  kirin,  meaşen  xebatkaran  dan.  Wî  nikaribû  pereyen  bankaya Bajaran  şandibûn  xerc  bike,  ji  ber  ku  hecizkirî  bûn.  Qet  ji  bîr  nakim,  hinge  Selîm Sadak  daxuyaniyek  da  çapemeniye  û  got: Eze  ve  cejne  li  mala  xwe  jî  pîroz  nekim,  eze ji  male  re  şekiran  nestînim.  Projeyen  cidî yen  şaredariye  hebûn,  ne  tene  ji  bo  jinan,  ji bo  gelek  vvaren  civakî  le  bele  tengasiyen aborî  astengiyen  mezin  in  li  peşiya  bicihanîna  van  projeyan. 

Min  hewl  didin  hişmendiya  paqijiya havvirdore  bidin  civake. 

Beri  hertiştî  me,  20  jin  di  şaredariye  de 


weke  xebatkar  bicih  kirin.  Pirsgireken  gel  û bi  taybetî  jî  yen  jinan  pir  cidî  ne.  ji  ber  ve yeke  me  ji  xwe  re  kir  armanc  ku  em  sere xwe  bi  pirsgireken  aborî  yen  civake  re  bieşînin.  Ya  din  jî  me  xwest  demek  ji  ya  din zûtir  der  bare  paq ijiye  de  tegihîştina  civakî xurt  bikin.  Ji  ber  ve  yeke  20  jinen  ku  li  şaredariye  dest  bi  kar  kirin,  di  beşa  paq ijiye  de hatin  bichkirin.  Ev  kes  bi  avvayekî  rekûpek diçin  li  taxan  diğerin,  çopan  kom  dikin,  derdore  paqij  dikin  û  der  bare  paq ijiye  de  broşuran  li  gel  belav  dikin.  Bi  vî  avvayî  me xwest  em  hem  civake  hişyar  bikin,  hişmandiya  w  e  xurt  bikin,  hem  wisa  bikin  ku  jin karibin  li  ser  linge  xwe  bisekirin. 

VVekî  din  xebateke  me  ya  semehane  heye. 
Me  xwest  em  Navenda  Piştgiriya  bi  Jinan  re vekin.  Ji  bo  ve  me  hemû  amadekarî  temam kirin  le  bele  ji  ber  pirsgireka  cî  me  nekarî dest  bi  faaliyetan  bikin.  Em  cî  peyde  dikin, bi  xwedî  re  li  hev  dikin,  le  bele  piştî  me, polîs  û  esker  bi  xwediye  cî  re  dipeyivin  û asteng  dikin.  Ku  endamen  me  yen  jin  jî hatin  girtin,  edî  ev  projeya  me  hat  ber ravvestane.  Niha  du  endamem  me  yen  meclîse  di  girtîgehe  de  ne,  û  tene  hevaleke  me di  meclîse  de  heye.  Li  Serte  ereb  gelek  in, ne  tene  jinen  kurd  ten  şaredariye. 
Muxtareke  ereb  heye.  Di  nava  şaredariya me  de  hevalen  me  yen  ereb  jî  hene. 

Dema  em  xebaten  jinan  dimeşînin,  di  ber re  em  tekoşîna  li  dijî  serdestiya  zilaman  jî dimeşînin  û  ev  yek  pir  girîng  e.  Cidînegirtina  xebaten  ku  ji  aliye  jinan  ve  ten  meşandin,  pirsgirekeke  mezin  e.  Li  hemberî  zanebûn  û  hişyarbûna  jine  tirsek  heye.  Mirov dikare  ve  yeke  di  nava  civake  de  bibîne. 
Kesen  ku  bi  xwe  bûne  sedeme  ve  pirsgireke,  we  nexwazin  pirsgireke  çareser  bikin. 
Dema  jin  hişmendiya  xwe  zede  dike,  tekoşîna  we  jî  zede  dibe  û  şîdeta  li  ser  te meşandin  jî  zehftir  eşkere  dibe.  Ev  zext  û şîdet  ji  aliye  sîsteme  bi  xwe  hatine  afiran- din.  Gava  jin  dixwaze  ji  bo  civake  tiştekî bike,  siyaseta  jihevxistine,  û  rizandine  li  dijî we  te  meşandin.  Zext  û  şîdet  li  ser  te meşandin,  te  tehdîtkirin. 

Min  dikarin  bibin  heza  xwepeşandanen çalak  le  bele  hişmendiya  wan  qels  e. 

Pirsgireken  jinan  en  xwe  disperin  aboriye hene...  Wekî  din  di  nava  malbate  de  ew rastî  şîdete  ten.  Kemasiyen  jinan  di  ware hişmendiye  de  jî  hene,  tevî  ve  yeke  jî  jinen ku  ten  mîtîng  û  çalakiyan  car  caran  ji  ya meran  zedetir  e.  Hûn  zanin  cara  peşî  festîvala  Çirav  pek  hat,  jinen  ku  ti  caran  8e adare  pîroz  nedikir,  di  ve  roje  de  îsal  li Çirave  gihîştin  hev.  Bi  giştî  beşdariya  festîvale  û  çalakiyen  din  en  8e  adare  gelek  baş bû.  Çalakiyen  sînema,  şano  û  hünere  ten lidarxistin.  Gire  me  ye  bi  nave  Gir  Keçikan heye.  Parkeke  mezin  e.  Li  we  dere  ji  bo jinen  civvan  xwepeşandanen  şano,  sînema û  belgefîlman  ten  pekanîn.  Di  8e  adare  de me  li  salona  konferanse  ya  şaredariye  ji  bo jinan  fîlmek  peşkeş  kir.  Eğer  xebaten  wisa hebin,  eleqe  jî  mezin  e.  Jin  ten.  Le  bele  dive ez  ve  bibejim:  Gava  her  der,  hemû  alî  bi esker  û  polesan,  bi  elemanen  JÎTEMe  dagirtî  be,  helbet  jin  jî  fikaran  dikin,  le  tevî  ve yeke  jî  di  van  şerten  giran  û  dijvvar  de  jî  ten çalakiyan  û  roj  bi  roj  bavveriya  wan  a  bi  xwe bi  peş  dikeve.  Helbet  li  Serte  eşîrî  û  nirxen feodalî  jî  pir  xurt  in.  Ji  ber  ve  yeke  ji  bo guherîna  civakî  pedivî  heye  ku  jin  ben  pervverdekirin  û  hişpmendiya  wan  were  zedekirin.  Gelek  jin  ji  ber  şîdeta  ku  di  nava  male de  dibînin  ten  cem  me,  bi  me  dişevvirin. 
Dive  projeyen  ji  bo  guhertandina  zehniyete vverin  peşvebirin.  Jin  ji  bo  çareserkirina pirsgireken  xwe  nakevin  nava  legerînen cihereng,  mesela  naçin  serî  li  qereqolen polesan  nadin,  ji  ber  ku  kesen  ku  heta  niha ji  bo  pirsgireken  wisa  çûne  qereqol,  vvalîtî û  saziyen  din  en  devvlete,  ji  wan  re  gotin herin  cem  şaredariya  ku  we  denge  xwe 


daye,  bila  ew  pirsgireken  we  çareser  bike. 
Ti  alîkarî  naye  kirin,  esas  di  hemû  vvaran  de em  dikarin  bibejin  revvşeke  wisa  heye. 
Mesela  lehî  rabû,  vvalîtiye  xebaten  tesbîtkirina  xesaran  dimeşandin.  Li  gorî  encame pevvist  bû  ji  her  malbateke  re  hinek  alîkarî bihata  kirin.  Le  bele  gava  malabat  çûn  vvalîtiye,  ji  vvan  re  dîsa  eynî  tişt  gotin:  herin  cem şaredariya  ku  vve  bi  xwe  denge  xwe  daye  û hilbijartiye.  Devvlet  ve  yeke  pir  baş  dizane, dizane  ku  pirsgireken  cidî  yen  şaredariye hene.  Şaredarî  nikare  çavkaniyen  aborî peyde  bike,  û  qet  çavkankyeke  we  ye  îlavve jî  tine.  Ji  ber  ve  yeke  di  bin  deynen  diran  de ye.  Kesen  ten  şaredariye  jî  piraniya  vvan  ji bo  çareseriyeke  ji  pirsgireken  xwe  yen aborî  re  bibînin,  ten. 

*Yek  ji  pirsgireken  herî  mezin  a  şaredariye  yen  girîdayî  koçberiye  ne. 

Yek  ji  siyaseta  devvlete  evv  e  ku  şaredariye  di  çaven  gel  der  xirab  û  reş  bike.  Mesela kesen  ku  di  salen  90Î  de  ji  günden  xwe neçar  mane  koçî  bajer  kirine,  li  keviyen bajer  ji  xwe  re  baraka  çekirine  û  bicih  bûne, le  bele  malen  vvan  li  derve  yî  plana  îmare ne.  Yane  pirsgirekeke  din  a  Serte  ya  girîng jî  ev  plana  îmare  ye.  Plana  îmare  tine,  û Devvlete  di  wext  de  qet  eleqe  xwe  ji  ve  yeke neaniye,  çareser  nekiriye.  Le  bele  îro heman  devvlet  radibe  her  hefte  ji  şaredariye  re  nivîsan  dişîne  an  jî  karmenden  xwe dişîne  vir  û  ji  me  dixwazin  ku  em  herin taxen  mijar  gotine,  malen  koçî  keviyen bajer  kirine  xira  bikin.  Ev  deveren  evv  desnîşan  dikin  jî  hemû  hilbijeren  DTPe  ne,  wekî din  gelek  revvş  û  pirsgireken  vvisa  hene  ku devvlet  vvan  bi  zanebûn  dixurîne,  mezin  dike û  dertîne  peşiya  me.  Di  ve  mijare  de  me  bi gel  re  civîn  lidar  xistin  da  ku  em  ji  van  pirsgirekan  re  çareryen  maqûl  bibînin.  Eğer  me bi  xebere  devvlete  bikira,  me  ye  nezî  2  hezar xanî  hilvveşandibûna.  Hilvveşandina  2  hezar xaniyan  te  vvateya  dijvvartirbûna  eşû  azaran, zedebûna  xizaniye.  Le  bele  şaredariya  me  bi ya  devvlete  nekir  û  kete  nava  hevvldana  peydekirina  çareseriyan. 

Le  Serte  bi  taybetî  havîna  perar,  pirsgreken  cidî  yen  giredayî  ave  jî  hebûn.  Ava  di malan  de  ji  lexeman  dihat.  Xelke  ji  bo  xweşûştine  jî  ava  hazir  dikirî.  Ve  havine  ti  pirsgireka  me  ya  giredayî  ave  nema. 

Ji  ber  ku  hemû  xebatkaren  me  bi  şev  û roj  xebitîn  ji  bo  ve  pirsgireke  çareser  bikin. 
Kedeke  mezin  hat  dayîn.  Û  di  encame  de serkeftineke  mezin  hat  bidestxistin.  Ji  ber ve  yeke  gel  pir  bextiyar  dibe  ji  ber  van  hevvldanen  me  yen  çareserker.  Par  ev  yek  di çapemeniye  de  jî  pir  hat  rojeve.  Di  dema AKPe  de  bi  tankeran  ev  dianîn  bajer  û  bi peran  dihat  firotin.  îca  gava  gel  ve  ciherengiya  navbera  me  û  vvan  dibine,  bavveriya xwe  bi  şaredariya  me  tîne... 

*Li  Serte  ji  slogana  behtir  tilîlî  xetere ten  dîtin 

Li  hin  deveran  d  i  bej  i  n  sloganan  nebejin. 
Le  bele  li  Serte,  balkeş  e,  dibejin  dive  meş 


di  nava  bedengiye  de  çebe.  Mesela  li  ciyekî  daxuyaniyeke  çapemeniye  eğer  hebe, dibejin  dive  qet  deng  dernekeve.  Le  bele jin  qet  guh  nadin  van  daxuyaniyan  û  tiliyiyan  didin.  Ji  bertilîliyan  polîs  dikevin  nava panîkeke  vvisa  ku  ez  nizanim  çawa  bînim ziman.  Li  ser  tilîliyan  poles  dest  bi  erişan dikin.  Weke  ku  jin  ne  tilîliyan  didin  le  fişe- kan  direşînin  ser  vvan.  Le  Serte  ji  sloganan behtir  tilîlî  xetere  ten  dîtin.  Gava  jin  tilîliyan  didin  poles  ve  vveke  îşareta  bûyeran dibîne.  Helbet  bedeleka  tilîliyan  heye. 
Gelek  jin  tene  ji  ber  ku  li  tilîliye  dikin,  rastî erişan  ten,  jop  li  vvan  ten  xistin.  Poles  bi poren  vvan  digirin  û  bi  erde  re  kaş  dikin, tene  ji  ber  ku  di  davviya  meş  û  mîtîngan  de bi  tilîliyan  belav  dibin.  Carna  jî  çend  rojan jî  di  bin  çavan  de  ten  hiştin.  Par  polîsan dapîreke  80  salî  bi  kulm  û  pehînan  birin binçavan,  sûce  we  tilîlî  bûn. 

*Projeyen  me  yen  ji  bo  vo  vekirina  sînema,  malagel,  mala  çande,  û  xebatxaneyan hene. 

Ji  bo  xebaten  ku  şaredarî  bimeşîne,  4 
sal  hene  li  peşiya  me  û  hin  projeyen  ji  bo jinan  en  pevvist  e  ben  bicihanîn  hene.  Dive li  taxan  kargehen  ji  bo  jinan  ben  avakirin da  ku  di  vvan  de  jin  hilberîne  bike,  karen mîna  nexş  û  dirûna  kincan.  Vekirina  malen gel  jî  yek  ji  projeyan  e,  vvekî  din  avakirina maleke  çande  li  ser  Gire  Keçikan  projeyeke  me  ya  din  e.  Yek  ji  projeya  me  ya  girîng jî  vekirina  sînemayeke  ye,  eğer  em  pirsgireka  cî  çareser  bikin,  eme  ve  yeke  pek bînin.  Feqet  zehmet  e  çareserkirina  cî,  ji ber  ku  bi  taybetî  ez  dikarim  bibejim  ere- ben  Serte  di  mijara  bavveriye  de  ten xapandin  û  bikaranîn.  Ji  ber  ve  yeke  kes naxwaze  cî  bide  me.  Gelek  ji  vvan  berî bimirin  erd  û  ereziyen  xwe  ji  zaroken  xwe re  nahelin,  ji  weqfan  re  dibexşînin.  îca  tu erd  û  eraziyekî  dibînî  ji  bo  sînemaye,  tu dipirsî  dibejin  aîde  weqfe  ne. 

*Kesen  astengiyan  dikşînin  nirxa  hertiştî  baştir  fam  dikin 

Sert  civakeke  di  nava  xwe  de  girtî  ye. 
Tevî  ve  yeke  jî  ez  bavver  dikim  jin  li  vir  pir bi  peş  ketine.  Pîrozbahiyen  8'e  Adare  pir bi  coş  pek  hatin.  Jinen  ji  Serte  cara  peşî çalakiyen  vvisa  dibînin. 

Ez  li  Batmane  hatime  dine  û  li  wir  mezin bûme.  Le  bele  hesasiyeteke  min  heyeji  bo Serte.  Kesen  li  vir  pir  eş  û  zehmetî  dîtine. 
Û  ji  ber  ve  yeke  nirx  û  qiymeta  hertiştî  pir baş  zanin.  Bi  xwebaweriyeke  mezin  dixebitin.  Naxwazin  vegerin  rojen  bere  û  ji  ber ve  yeke  kedeke  mezin  didin,  pir  dixebitin. 
Meren  livirjî,  kal  û  pîren  li  vir  jî,  jinen  livir jî  helbet  pir  dixebitin  le  bele  ez  bi  taybetî jinen  Serte  pir  diecibînim  û  teqdîr  dikim. 
Miroven  pir  baş  û  pir  delal  in.  Bi  dîtina  min her  kesek  carek  be  jî  dive  vvere  Serte bibîne. 
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'Bila  VVijdana  Me  Bibeg 
Nirxa  Me  Ya  Hevbeş' 

‘Çîroka  min  û  malbata  min  kurt  e  le  trajîk  e.  Li  Tirkİye û  Kurdistane  malbata  di  ve  revvşe  de,  ne  em  tene  ne. 

Bi  hezaran  malbaten  mîna  me  hene.’ 


Her  bajar,  her  navçe,  her  tax  û  her günden  Kurdistane  hemû  şopen travmayen  şer  û  hejariye  di  xwe  de digre.  Dema  hûn  li  deverekî  herin deverekî  din  jî,  dibînin  ku  çîroken jiyanan  naguhere.  Ji  bo  mirove  Kurd  her  kelî li  bin  siya  şer  de  ye.  Bakur,  Başur,  Rojhilat  û Rojavaye  Kurdistane  ferq  nake;  jiyan  mîna  hevdu  ye.  Drama  malbate kî  jî,  drama  bi  hezaran kesen  zarok,  civvan,  kal  û  pîran  ku  tu  car  ne bala  devvletan  e  îfade  dike. 

Li  ser  nave  ve  malbata  mexdûr  Huseyîn Bakrak,  bi  nameya  ku  nivîsandî  re,  wiha bang  li  vvicdana  rayagiştî  dike  û  ji  xuşka  xwe ya  ku  dayina  şere  jiyane  de  zoriye  dibîne  destek  dixwaze: 

“Silav.  Nave  min  Hüseyin  Bakrak  e.  Malbata  min ji  Bemariya  Serte  ye.  Le  bele  bi  salan  bere  ji  ber  ku  günde  me  ji  aliye  leşkeren  Tirk  ve  batiye  şevvitandin ,  malbata  min  neçar  maye  koçbere  Mersine  bibe.  Em  ji  mina her  keseki  vigelî  yen  ku  ji  diroka  Komara  Tirkiye  pe ve  batine  çevvisandin,  zimane  w  an  batiye  qedexekirin û  batine  koçberkirin,  li  cihe  ku  em  bi  koçberiye  çûne ji  em  bi  zext  û  zore  re  rû  bi  rû  man  û  me  mafen  xwe yen  demokratik  li  hembere  van  kirinan  her  dem  parast. 

Di  seri  de  xale  min  di  nav  vi  şeri  de  jiyana  xwe  ji dest  da.  Xale  min  e  ditir  ji  ev  bîstsal  in  di girtîgeha  Mersine  de  girti  ye.  Yek  ji  bir  ay  e  min  e  mezin  Salih  Bakrak  ev  17  sal  in  pirsgireken  hiqûqi  re  rû  bi  rû  ye.  Biraye  min  e  mezin  ye  ditir  Abdurrahman  jigelekcaran batiye  binçavkirin  û  di  van  binçavkirinan  de  azaben giran  ditiye.  Ev  işkenceyan  bi  raporen  bijişkan  ji  batine  tesbitkirin.  Ew  du  çaren  ji  hev  cüda  de  ji  di  girtigehe  de  maye.  Nezîre  a  ku  hevjina  Keke  min  e  Abdurrahman  e  ji  ji  van  zext  û  zordariyan  para  xwegir- 


tiye.  Gelek  car  an  bi  erişen  polesan  re  rû  bi  rû  maye  û demek  ji  di  girtigehe  de  maye.  Xuşka  min  a  mezin  Hediye  Bakrak  bi  salan  e  di  nav  siyaseta  Kurd  de  bi  awa- yeke  calak  cih  digire  û  parastvane  mafe  jinan  e.  Ew  bixwe  ji  gelek  car  an  hat  binçavkirin  û  neziki  se  salan  di girtigehe  de  ma.  Niha  ji  di  derbare  we  de  gelek  doz  batine  vekirin  û  bi  endamtiya  partiya  civaka  demokratik  (DTP)e  te  sûcdarkirin.  fi  ber  ve  hinde  bi  pirsgireken  hiqûqi  re  rû  bi  rû  ye.  Xuşka  min  a  bi  nave  Leyla ji  rasti  tund  û  zordariya  polesen  Tirk  batiye  û  demek di  girtigehe  de  maye.  Dayika  min  Adile  Bakrak  ji  ber ku  polisan  gelek  caran  avetiye  ser  mala  me,  rasti  erişen  polesan  batiye  û  ji  ber  ve  yeke  hin  ji  pirsgireken  we yen  tenduristiye  berdewam  in. 

Ez  ji  ber  van  zext  û  zordariyen  ku  li  ser  malbata me  dewam  dikin,  hatim  Swisreye.  Ev  du  sal  in  ez  li  ve dere  dipenihim.  Le  bele  tişta  ez  dixwazim  binim  zimen ne  ev  in.  Ew  kese  ez  dixwazim  li  ser  biaxivim  dibe  ku di  cîhane  de  mirova  heri  besûc  e. 

Ez  dixwazim  trajediya  xuşka  min  a  bi  nave  Zehra  Bakrak  a  ku  astengdare  fizikiye  û  ew  fi  bi  me  re  mina keseke  we  malbate  çawa  bi  zilm  û  zordariye  re  rû  bi rû  dimine  parve  bikim.  Zehra  di  sala  1 987an  de  ji  dayik  bûye.  Dema  ew  yek  salı  bû  we  hal  (nexweşina  ku bi  pirani  bi  zaroken  biçûk  û  jinen  ducani  re  te  ditin) derbas  kir  û  ji  ber  ku  li  nexweşxaneye  destekariya  cerahi  nehat  kirin,  nexweşiya  SerebralPalsy  (xesareki  li dora  hucreyen  dereki  mejiye  de  rû  dide)  le  hat  teşhiskirin.  Zehra  nikare  bimeşe,  nikare  desten  xwe  bi  kar bine  û  ji  axaftinen  we  tiştek  nayefemkirin.  Ew  23  şali ye,  le  bele  xwediye  mejiye  zarokeke  13-14  şaliye. 

Astengiyen  ku  Zehraye  di  jiyana  xwe  de  ditin,  ne tene  astengiyen  fiziki  bûn.  Ew  di  1 1  saliya  xwe  de  bi  armanca  dermankirine  dema  ku  bi  xuşka  min  a  mezin Hediye  re  çû  Elihe,  ji  ber  ku  xuşka  min  Hediye  di  re  de 


li  tanga  Diyarbekire  hat  binçavkirin,  Zehra  fi  ji  aliye polesan  ve  bi  bireweri  hefteyek ji  malbata  min  hat  veşartin  û  di  saziya  parastina  zarokan  de  ma.  Yek ji  me ya  ku  dezavantajen  ji  bernerina  meya  politik  dit  ji  ew e.  Her  ku  ji  bo  min  an  ji  ji  bo  dayika  min,  an  ji  ji  bo  birayen  min  Abdurrahman  û  Salih,  an  ji  ji  bo  xuşken  min Leyla  û  Hediye  devvlete  diavet  li  ser  mala  me,  ye  ku  heri bi  ve  tirşe  re  rû  bi  rû  dima,  xuşka  meya  hej ar  Zehra bû. 

Bele  ez,  dayika  min,  birayen  min  û  xuşken  min  bala me  diçe  ser  partiyeki  û  em  beşdari  çalakiyen  rewa  bûn û  ji  ber  ve  yeke  em  gelek  caran  hatin  girtin,  gefli  me hatxwarin  û  em  di  azaban  re  derbasbûn.  Le  bele  her çiqas  rewş  wisa  be  ji  qet  nebe  zimaneke  me  ya  ku  em xwe  pe  ifade  bikin  hebû  û  piyen  me  yen  dema  ku  me xwestpe  ciheki  de  biçin  hebû.  Mixabin  derfeteke  Zehraye  ya  bi  vi  rengi  qet  tunebû.  fi  ber  ku  ew  pevvistiyen xweyen  heri  biçûk ji  nikare  bi  sere  xwe  bine  cih  û  w  an pevvistiyen  xwe  tim  bi  alîkariya  hin  kesen  ditir  bi  cih tine.  Dema  me  bibihîsta  we polesen  biavejin  ser  mala me,  derfeten  me  hebûn  ku  em  ji  male  dür  bikevin.  Le mixabin  Zehra  di  her  çare  de  ev  trajediya  tim  bi  xof û  tirseke  mezintir  peşvvazi  kir.  Qerekola  li  tenişte mala  me  her  ku  bi  hinceteke  nû  bombeyen  gaze  diaveje  nav  taxa  me,  edi jiyana  vve  ji  veguherandiye  azabeke  ku  mirov  edi  taqet  nabine  biji.  Devvlete  mina  cezakirineki  karten  me  yen  keskango  karte  ji  bo  tenduristiye  ji  desten  me  girtin.  Disa  di  vve  deme  dey  a  ku  heri 


mexdûr  bûyi,  Zehra  bû.  fi  ber  ku  bi  van  kirinan  her  ku diçû  nexweşiya  we  astek  betir  peş  diket.  Le  bele  disa  ji we  hewl  dida  ku  idare  bike.  fi  ber  ku  bave  min  nexweşiya menenjit  derbas  kir  û  bû  nexweşe  mental  retardasyo- ne  (di  meji  de paşvemani)  û  ji  berku  çaveke  dayika  min nabine  û  di  çave  din  de  ji  di  ditine  de  kembûn  heye, hemû  pevvistiyen  Zehraye  ji  aliye  xuşka  min  a  mezin Hediye  Bakrak  ve  te  ditin.  Le  mixabin  ji  ber  ku  xuşka min  Hediye  revebera  DTPya  ku partiyeke  siyasi  û  rewa bû  û  di  van  operasyonen  ku  di  ve  davviye  de  hatin  kirin  de  di  derbare  vve  de  biryara  legerine  derket.  Zehra  icar  ket  di  revvşeke  ji  her  deme  betir  xirab  de.  Ew  niha zarokeke  ku  dema  poles  diavejin  ser  mala  me  ji  her  demi betir  ditirse  û  ji  ber  ku  xuşka  min  a  mezin  Hediye  ji ne  li  cem  vve  ye,  hem  ji  hela  psikolojik,  hem  fiziki  û  hem ji  di  tedawiya  vve  de  astengi  çebûye,  ew  bi  hevivvindakirine  re  rû  bi  rû  maye. 

Çîroka  min  û  malbata  min  bi  kurtasî  ev  e.  Bele  kurt e  le  trajîk  e.  Li  Tirkiye  û  Kurdistane  malbata  di  ve  revvşe  de,  ne  em  tene  ne.  Bi  hezaran  malbaten  mîna  me hene.  Banga  min  li  hemi  saziyen  peyvvendar  e  û  daxwaza  min  ew  e  ku  ji  bo  ev  trajedi  bi  dawi  bibe  ew  ji  piştevani  bidin.  Ez  ve  yeke  ne  ji  bo  ku  ez  Kur  dek  im  an  ji keseki  xwedi  nerîneke  siyasi  me  dibejim.  Ez  bi  nave  her miroveke  xwedi  vvijdan  dibejim;  Bila  vvijdana  me  bibe nirx  û  hejahiya  meya  hevbeş...  ” 


Lorîn  Pîroz 


‘Tekoşîna  Birexistî  û  Ya  Ti  mî  Reya  Rizgariya  Jine 


Li  tevahî  cîhane  istihdama  jine  zede  dibe le,  Tirkiye  he  jî  yek  ji  vvelaten  ku  di  istihdama  jine  de  herî  li  paş  e,  ji  ya  dehemîn e.  Li  gorî  reqamen  fermî  ji  meha  Tebaxe  û  vir ve  pîvana  bekariye  ku  di  asta  ji  sedî  13’e  de ye,  isal  jî  ve  aste  derbas  kir.  Pîvana  bekariye meha  Çileya  2010’e,  li  gorî  mehekî  beriya  xwe puanek  zede  bû  û  derket  ji  %14,5.  Ev  yek  te vvateya  ku  her  yek  ji  çar  keşi  bekar  e. 

Li  gorî  rapora  sala  2008  VVekheviya  Jin  û Mera  Komisyona  Evvrupaye,  li  cîhane  istihdama jine  zede  bû  le  cudakarî  berdevvam  e.  Jin  her çiqas  bipervverde  bibin  jî  kem  ücret  distînin, kariyera  wan  kurtirdevvam  dike,  jin  zortirxwe 


Erdoğan:  “Dizagonanû  de ku  îstîhdama  jine  peş bibîne,  evvlahiya  zagonî  ku wan  bikaribe  tevlî  jiyana xebate  bike  tu  neye”. 

digihînin  pozîsyonen  reveberiye. 

Te  zanîn,  ku  heta  zagonen  ku  cihetiya  pozitif  li  leha  jine  peş  bixe  cih  negre,  polîtikayen gelemperî  ku  vvekheviya  jin  û  mer  berbiçav  bike neye  avakirin,  we  her  tim  li  paş  bimîne.  Bele, ji  sedema  l’e  Gulane  a  Cejna  Karkeren  Cîhane,  Endam  û  Xebatkara  Egitim-Sene  Birez  Arzu Erdoğan  li  rojnameya  me  re  peyivî. 

Birez  Arzu  Erdoğan  revvşa  îstîhdama  Tirkiye û  vvelaten  YE’ye  peşberîhev  kir  û  got,  li  vvelaten  ku  endamen  OECD  (Rexistina  Peşketina Aborî  û  Hevalbendîjye  ne,  pîvana  îstîhdama  jine ji  %62,  li  vvelaten  AB  ji  %52,  li  Tirkiye  jîji  %23,5 e.  Erdoğan  got;  “her  çiqas  li  vvelaten  YE’e  aborî  sekan  be  û  leza  zedebûna  şeniye  kem  be  jî, di  îstîhdama  jine  de  zedebûnekî  bi  îstîkrar  heye, le  li  Tirkiye  rewş  he  ne  ronak  e.  Di  navbera  Tirkiye  û  vvelaten  peşketî  deji  aliye  tevlîbûna  jine li  îstîhdame  kendalekî  mezin  heye.  Li  vvelaten YE’ye  pîvana  îstîhdama  jine  du  qate  Tirkiye  ye”. 

Erdoğan  got,  pîvana  tevlîbûna  jine  li  heza karkirine  gelek  kem  e  û  bi  bandora  krîza  aboriye  ve  jî  bekariyeke  mezin  heye.  Di  salen  bekarî  zede  de  jin  betir  karen  xwe  yen  heyî  jî  bi hesanî  vvinda  dikin,  di  karen  besîgorta  û  evv- 


lekariya  kar  tuneyî  de  ten  xebitandin.  Pirsgirekekî  din  jî  cudahiya  ücrete  di  navbera  xebatkaren  jin  û  mer  de  ye. 

Endama  Egitim-Sen’e  Birez  Erdoğan  balkişand  li  ser  sektoren  ku  jin  te  de  dixebitin  û got,  jin  bi  giştî  di  sektora  xizmete  de  ten  îstîhdamkirin  û  sektora  çandinîjî  yekji  qadeke ku  jin  te  de  dixebitin.  Erdoğan  got,  ji  %70’ya jin  di  sektora  çandinî  de  dixebitin.  Erdoğan; ‘Jinan,  karen  ku  bi  berpirsyariyen  xwe  yen  li male  dikarin  bikin  yek,  behtir  tercîh  dikin.  Jinen  ku  li  deveren  çiyayî  di  sektora  çandiniye de  dixebitin  betemînat  in  û  ji  dûrî  parastinen her  avvayî  ne.  Ji  %98  ya  jinen  ku  di  zîraî  de  ten îstîhdamkirin,  weke  enformal  be  ku  qeyd  bibin  li  saziyen  evvlekariya  sosyal  dixebitin”. 

Birez  Erdoğan  bal  kişand  jinen  li  coğrafya Kurd  û  vviha  got:  “Li  coğrafyaya  Kurd  di  pîvana  tevlîbûna  jine  li  heza  kar  a  giştî  de  ketinek heye,  jin  ji  hilberîna  çandiniye  qut  dibin.  Sedema  ve  ya  herî  mezin  jî  koçberî  ye.  Pevajoya pevçûnî  ku  li  hereme  rû  daye,  koçekî  mezin  dehfandiye.  Jinen  ku  koçî  bajaran  kirî,  ji  ber  ku  di qaden  nû  de  nehatine  îstîhdamkirin  bekar mane”. 

Endama  Egitim-Sen’e  got  ku  jin  nîviya  şeniya  cîhane  û  ji  1/3’a  heza  kar  pek  tînin,  tevî ve  jî  di  pîvana  vvekhev  de  beşdarî  jiyana  civakî  nabin.  Di  giştiya  Tirkiye  de  tene  ji  %23,5  jin tevlî  heza  kar  dibin.  Ev  pîvan  li  gel  zilaman  ji %69,5  e.  Îstîhdama  jine  bi  giranî,  karkeriya  mal a  beucret,  xebaten  nîv  demî,  karkeriya  zîraî,  İmalata  zede,  pîşesazî  û  di  sektora  xizmete  ku  weke devvama  karen  male  te  dîtin  e.  Birez  Erdoğan got,  sedema  herî  mezin  ku  jin  di  sektora  xiz- 


mete  de  ten  îstîhdamkirin,  ev  kar  weke  kare  jine te  dîtin  û  lî  gorî  vve  te  penasîn.  Karen  ku  gelek dişibe  rölen  jinitiya  male  û  dayiktiye.  Jiber  ve sedeme  jinan,  karen  ku  li  gorî  rölen  zayendiya civakî  dixebitin  û  cardin  rölen  vvan  xurt  dibe. 

Erdoğan,  pirsa  me  ya  li  ser  zagona  ku  te  amadekirin  jî  bersivand  û  di  derbare  evvlehiya  jine ya  zagonî  de  vviha  axivî:  “Di  jiyana  xebate  de 
penc  mîlyon  sîgortadar  heye  le  tene  tene  600 
hezare  vvan  jinen  sîgortadar  in.  Ji  %12’ye  (300 hezar)  2,5  mîlyon  karkeren  xweysendîka,  ji  karkeren  jin  pek  te.  Karkeren  jin  ku  dixebitin  bi  giranî  di  qaden  tekstîl,  çandinî  û  qut,  li  atölye  û karen  male  de  dixebitin.  Di  peşnûmaya  zagona  ku  nû  te  amadekirin  de  hin  benden  ku  vvekheviya  zayendî  hene,  le  bele  bi  gelemperî  ji  bo  mexdûriyeten  ku  jin  di  nava  malbate  de  rûbirû  dimine  ye.  Naxwe  ne  sererastkirinen  ku  jin  bikaribe  di  jiyana  civakî  û  xebate  de  bikare  rolekî  aktîf  bigre  û  teşwîq  bike  ye.  Bi  vî  alî  ve  jî kem  maye.  Di  zagona  nû  de  ku  îstîhdama  jine peş  bibîne,  evvlahiya  zagonî  ku  vvan  bikaribe  tev-İî  jiyana  xebate  bike  tuneye”. 

Endama  Egitim-Sen’e  Arzu  Erdoğan  Cejna Karkeran  pîroz  kir  û  bang  kir:  “Jin  jiyana  civakî ji  nû  ve  û  her  tim  hildiberînin.  Jin,  jiyan  bixwe ye.  Gerek  di  jiyana  civakî  de  gerek  jî  di  jiyana xebate  de  li  hemberî  çevvisandin,  mijandin  û tüne  hesibandinen  bi  her  avvayî  ku  rûbirû  dimîne,  meşandina  tekoşîna  bi  rexistî  û  hertim, riya  rizgarî  û  azadiya  xwe  ye.  Bi  ve  zanistiye  dive tevlî  Cejna  Kedkaran  a  l’e  Gulane  bibe  û  denge  xwe  bilind  bike. 


Navenda  Nûçeyan 
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Di  Sîstema  Zîggûratan  de  RewŞa  Jine  û  Malbate 


Li  qate  herî  jer  xebatkar  hene. 
Ji  ber  ku  kesen  di  vî  qatî  de cih  digirin,  bûne  hîme  peşî ye  koletî,  serftî  û  karkertiye dive  em  wan  baş  fehm  bikin û  li  ‘xebatkaren  qate  yekemin’  baş serwext  bibin.  Ev  ji  ku  û  çawa  pey¬ da  kirin?  Di  ve  de  rola  zor  û  razîkirine çi  ye?  Ev  ji  kîjan  kome  û  di  berdela çi  de  tene  peydakirin,  di  nava  wan  de jin  hene?  Rolajinan  û  malbate  çi  ye? 
Bersivdana  van  pirsan  we  mijare gelekî  baş  zelal  û  rohnî  bike. 

Di  pekanîna  komen  peşi  yen  xebate  de,  heye  ku  heza  razîkirine  ya rahib  li  peş  bû.  Mirov  dikare  bifikire ku  di  sîstema  hilberîne  ya  peşî  de  bi xera  zad  û  qûte  bi  riya  avdane  zedebûyî,  kesen  dihatin  xebitandin  ji cihen  je  hatin  baştir  dihatin  xwedîkirin.  Bi  zedebûna  şeniyan  û  koçberiye  re,  kesen  di  encama  pevçûnan de  bi  qebîleya  xwe  re  li  hev  nekiribin û  cihekî  pede  biçin  tine  be,  heye  ku perestgeh  ji  wan  re  cihekî  çare  û  rizgariye  be.  Sedemeke  din  a  muhtemel ew  e  ku  xebata  di  avakirina  perestgehan  û  suxreyen  we  de  pîroz  bû. 
Belkîjî  ve  roleke  girîng  lîstibe.  Di  reûresma  Rojhilata  Naverast  de  gelek  caran  te  dîtin  ku  her  qebîle  û  malbat di  çarçoveyeke  bi  sînor  de  zaroken xwe  didin  xizmeta  perestgehe.  Angarya  perestgehe  kategoriyeke  giştî ye.  Heta  payeyeke  anore  jî  dide. 
Kesen  li  perestgehe  dixebitin  di  nava civake  de  hîne  zedetir  xwedî  rûmet û  anor  in.  Bi  şiklekî  mirov  dikare  bişibîne  keşîşxane  û  xelweten  Xiristiyanan. 
Aliyen  we  yen  dişibin  terîqetan  jî hene.  Di  nav  milke  şex  de  xebat  hem anor  e,  û  hem  jî  xer  e. 

Zîggûrat,  ji  ber  ku  mînaken  herî peşî  û  safî  yen  xebaten  kollektîf  in, bale  dikişînin.  Mînak  hin  sosyolog  ve xebate  weke  ‘sosyalîzma  Firevvnan’ dibînin  (Max  VVeber).  Eşkere  ye  ku Zîggûrat  mînaka  peşî  ya  bicihanîna komînîstiye  ye.  Komen  pîşekar  jî  di nava  koma  xebatkaran  de  cih  digirin.  Tev  bi  hev  re  dişibin  hilberîna karxaneyeke.  Berhemen  zede  di  kevvaran  de  tene  hilanîn.  Eşkere  ye  ku 


ev  li  dijî  xelaye  pergalekî  baş  e.  Xebat  û  tevgereke  bi  vî  rengî  heza  rahiban  bi  avvayekî  nedîtî  zede  dike.  Ti malbat  an  jî  qebîle  nikarin  xwe  bigihînin  ve  aste.  Hezek  çedibe  ku  ji  tevahiya  malbat  û  qebîleyan  mezintir e.  Zîggûrat  malzaroka  civaka  nû  û devvlete  ye.  Herdu  li  vir  ruh  bi  wan dikeve  û  bi  lebat  dibin.  Bi  qasî  Zîggûratan  ti  mînak  nikare  ve  revvşa  civaka  nû  û  devvlete  raxîne  ber  çavan. 

Pirsa,  ‘di  sîstema  Zîggûratan  de revvşa  jine  û  malbate  çi  bû  ?’  girîng e.  Dijberiya  dîne  dayik-xwedawende bi  dîne  rahiben  Zîggûratan  re  di metnen  Sumeran  de  gelekî  te  dîtin. 
Dijberî  xwe  bi  gelek  avvayan  nîşan dide.  Bi  giranî  rahîbe  perestgehan  ava dikin.  Hema  bejin  her  bajarek  xwedavvendeke  xwe  ya  star  û  parastine heye.  Mînaka  balkeş  serhatiya  Xwedavvenda  Ûrûke  înannaye  ye.  Ûrûk (herhal  nave  lraqa  îro  ji  Ûrûke  te)  di dîroke  de  weke  devvlet-bajare  peşî  ye Sumeran  xwedî  cih  û  maneyeke  ye ku  ji  vî  alî  ve  mînakeke  hejayî  lekolîne ye.  Hervvehaji  berku  bajarepral  Gilgameş  e  jî  navdar  e.  Dibe  ku  Ûrûk  mînaka  peşî  ya  devvlet-bajar  be.  Di  dîroke  de  salen  3800-3000  B.Z.  weke dema  Ûrûke  cih  digire.  Ji  ber  ku  damezrîner  xwedawend  înanna  ye,  ev jî  kevintiya  bajer  û  rola  jin-dayike  ya hîne  sereke  ye,  nîşan  dide.  Tekoşîna Ûrûke  li  dijî  Erîdûye  (bajare  xweda Enkî;  belkî  jî  devvleta  yekemîn  a  rahiban)  destanvvarî  ye.  Di  şexse  înanna  û  Enkî  de  tekoşîna  di  navbera  mer û  jine  de  bi  qasî  mînakeke  berçav  e, her  wisa  aliye  we  ye  destanvvarî  jî nîşan  dide.  Fîgure  xwedawende  bi deme  re  kem  dibe.  Di  dema  Babîle de  jin  ji  sedî  sed  tekçûyî  xuya  dike. 
Jin  bi  qasî  ku  köle  ye,  her  wisa  edî bi  avvayekî  fermî  orûsipiyeke  taybet û  giştî  ye. 

Te  zanîn  ku  di  beşekî  Zîggûrate de  jinan  weke  objeyeke  eşqe  cih  girtine.  Hem  jî  keçen  malbaten  herî  baş weke  objeyeke  eşqe  rol  girtine  û  ev yek  jî  payeyeke  anore  ye.  Keçiken neqandî  û  cihevvaz  li  wir  tene  qebûlkirin.  Di  nîzama  rahiban  de  peşand- 


anajinan  muhteşem  e.  Li  Zîggûratan di  nîzama  qesran  de  di  ware  civvanî û  delaliye  de  bi  her  avvayî  ten  pervverdekirin.  Di  hin  vvaren  hüner  û muzîke  de  dibin  hoste  û  pispor.  Ji  bo ku  meren  heremen  devvrûbere  biecibînin,  tene  nîşandan.  Wexta  bi  hinan  ji  wan  re  li  hev  bikin,  dihatin  zewicandin.  Bi  vî  avvayî  hem  hatina aborî  û  hem  jî  bandora  perestgehe gelekî  zede  dibe.  Jingirtina  ji  perestgehe  bi  tene  para  meren  esilzade  dikeve.  Ji  ber  ku  ev  jin  li  perestgehe  hatine  pervverdekirin,  qebîleyen  nû  yen  diçin  nava  wan  temsîl dikin  û  bi  devvlet-civaka  nû  ve  gire  didin.  Bi  avvayekî  din,  ev  jin  mîna  ajanen gelekî  baş  en  civak-dewleta  nû  ya  rahiban  in.  Di  serî  de  Îsraîl  hîne  jî  gelek  devvlet  ve  rebaze  pirr  bi  tesîr  bi kartînin.  Bi  vî  rengî  kollektîfkîrina  jine prototîpa  hünere  ‘mala  giştî’  ye.  Jin çiqas  piçûk  dikeve,  jina  eşqe  û  xwedavvenda  esilzade  ya  perestgehan, dibe  karkereke  xirab  a  xwe  dixe  bazare  û  neçar  dibe  dikeve  ‘mala  giştî’ ango  kerxaneye.  Civaka  Sumeran  di vî  warî  de  jî  xwedî  anor  an  jî  beanoriya  yekemîn  e. 

Le  tiştekî  din  jî  heye  ku  ez  nebejim  nabe  ez  ve  mijare  li  pey  xwe  bihelim.  Eğer  ev  rebaz  nehatibûya  îstîsmarkirin  û  ber  bi  payeyeke  himmettir  ve  biçûyavve  bibûya  tiştekî  îdeal. 
Çi  nîzamajin-dayike  jere  peşengî  kir, çi  jî  nîzama  mer-bav  jere  peşengiye dike,  di  wan  de  gihandin  û  mezinkirina  keçan  bi  avvayekî  baş  zehmet  e. 
Ne  zanîn,  ne  jî  derfeten  maddî  ji  bo ve  re  didin.  Gihandin  û  mezinkirina jine  hostatî  û  maddiyate  dixwaze.  Ji bo  jinan  dibûya  ku  perestgehen  jinan îdeal  bûya.  Le  civaka  mer  tede  serwer  bi  dare  zore  û  îstîsmare  van  saziyan  dixe.  Mirov  dikare  di  ve  mijare de  ji  mînaka  Sumeran  tera  xwe  hîn bibe.  Di  dema  Sumeran  de  saziyek heye  civak  dile  xwe  dibijîne  û  her  kes hewl  dide  keçen  xwe  bide  wir.  Li  gorî ve,  bi  vî  hale  xwe  jî  hîne  mînakek  e ku  mirovatiye  xwe  negihandiye.  Keçik di  van  perestgehan  de  (mirov  dikare  wan  bişibîne  enstîtuyen  keçikan  en 


îro)  ji  bo  gelekî  peş  bikevin  xwedî derfet  û  îmkan  in.  Armanca  wan  a  bingehîn  jî  neqandina  meran  nîne,  armanca  wan  peşengiya  devvlet-civaka nû  ye.  Ji  bo  civakeke  hîne  bi  esil  û  bi eşq  a  deste  mirov  je  nebe  alîkar  in, kerhatî  ne.  Di  civakeke  îdeal  de  dive keçik  di  nîzama  helînek,  dibistaneke bilind  û  pîroz  de  vverin  pervverdekirin. 
Nexasim  her  malbat  û  malbaten  fireh pervverdekirina  wan  a  jinan  gelekî paşverû  ye  û  ji  dayîna  koletiya  civaka  giştî  (civaka  mer)  peve  ti  armancen  xwe  nînin.  ‘Enstîtuyen  Jinan en  Azad’  dikarin  bi  rola  perestgehen hemdem  rabin.  Ez  e  di  Sosyolojiya Azadiye  de  hewl  bidim  li  ser  ve  babete  ravvest  im.  Her  weha  ez  e  hewl bidim  bi  tevahî  li  ser  dabaşa  malbate jî  bisekinim  û  ji  hev  derxînim. 

Diyar  e  ku  Zîggûratan  gihandin  û pervverdekirina  jine  li  gorîku  bikeve xizmeta  devvlet-civaka  nû  kirine.  Em fehm  dikin  ku  rahib  bi  rastî  hem  bi avvayekî  bale  bikişînin  û  avzûnkirî  fikirîne,  hem  jî  civak  devvleta  nû  nezî îdeale  bi  rekûpek  kirine. 

Weke  çalakiyeke  civakî  ‘bazirganî’  nû  peş  dikeve  û  rola  Zîggûratan di  ve  yeke  de  eşkere  ye.  Herçend  di metnan  de  tine  bejî  eztexmîn  dikim ku  Zîggûrat  di  heman  deme  bi  rola ticaretxaneye  jî  rabûne.  Hilberandina  amûren  pîşesaziye  û  berheme zede  jî  kare  bazirganiye  ye.  Dîrok dema  B.Z.  4000-3000  salan  weke  serdema  peşketina  bazirganiye  qebûl dike.  Civaka  Sumeran  ji  sîstema  diyarî  dayîne  (kom  û  malbat  di  nava  xwe de  diyariya  didin  hev)  derbasî  sîstema  serbiserkirin  an  jî  bi  hev  guherandine  dibe  û  ev  dem  li  belavbûna zede  ya  serdema  metabûne  (ji  bo  buhayaguhertine  hilberandin)  rast  te. 
Ji  levvra  dive  ku  ‘civaka  serbazirgan’ çebibe.  Ji  mînaken  di  dîroke  de  em fehm  dikin  ku  wisa  bûye. 

Di  dema  B.Z.  3500-3000Î  de  wer xuya  dike  ku  sîstema  kolonîtiyeke Ûrûke  destpe  dike.  Di  sîstema Toros-Zagrosan  de  koloniyen  Ûrûkan  bi avvayekî  xwezayî  li  ser  nave  devvlete belkîjî  pengava  peşî  ya  kolonîtiye  ne. 


Koloniyen  xanedaniye  kevintir  in. 
Her  weha  koloniyen  cihe  yen  qebîleyan,  koloniyen  rastî  nayen  hesibandin.  Ji  bo  koloniye  hevvcedarî  bi bajarekî  ‘metropol’  heye.  Dive  Ûrûk weke  ‘metropoleke’  gelekî  navdar xwediye  koloniyan  be.  Hîne  paşe  koloniyen  Ûr  (B.Z.  3000-2000)  û  Asûre (B.Z.  2000-1750)  navdar  in.  Fikra  min a  şexsî  ew  e  ku  bajaren  serdema  kevin  Harappa  û  Mohanjadaro  yen  li Pencave  (B.Z  2500)  û  şaristaniya Misre  bi  xwejî  (B.Z.  4000-0.000)  di çarçove  û  maneyeke  fireh  de  nîzameke  koloniye  ne  ku  çavkaniya  wan şaristaniya  Sumere  ye.  Herçiqas  ser bi  xwe  bin,  yekser  tekilîya  xwe  bi  bajaren  Sumeran  re  nebin  jî  ji  şaristaniya  Dîcle-Firate  derketine.  Di  pergala rahiban  de  diyar  e  ku  bazirganiye  roleke  misoger  lîstiye.  Ji  ber  ku  berhemen  xwe  yen  zede  û  kem  (li  geliye jer  e  Mezopotamyaye  gelek  madde û  alav  kem  in.  Ji  levvra  bazirganî  yan jî  desteserkirin  mecbûrî  ye.  Dibe  ku herdu  jî  hatibin  kirin.)  dive  pirraniya pediviyen  xwe  bi  reya  bazirganiye  tedarik  bikin.  Nîzama  kolonî  ya  tevna xwe  li  her  devere  daniye  jî  ji  bo  ve yeke  ye.  Li  keviyen  Dîcle  û  Firate  gelek  kolonî  bi  ve  armance  hatine  damezrandin.  Mirov  şopen  van  gelekan dibîne.  Nemaze  bazirganiya  kereste, maden  û  berhemen  tevne  zede  ye. 

Çawa  ku  me  bi  xeten  stûr  hewl da  li  dora  Zîggûrate  nîşan  bidin  ku pekhatina  prototîpa  civaka  devvleta nû  misoger  dibe.  Peşketina  civaka devvlete  bi  avvayekî  berçav  çavkaniya xwe  Sümer  e.  Ev  mînaka  peşî  ya  ku bandora  xwe  li  tevahiya  sîstema  me ya  şaristaniye  kiriye,  hema  bibejin misoger  e  ku  vedîtina  Sumeran  e.  Jixwe  mînaken  din  jî  yen  ji  Misre  heta Çîne  heman  re  dişopînin.  Devvlet-civaka  şaristaniye  bi  rastî  jî  di  ‘malzaroka  perestgehen  rahiban’  de  çebûye. 
Em  li  mînakeke  din  a  berçav  rast nayen  ku  bi  avvayekî  din  meyiya  be. 

Rebere  KCK 
Abdullah  Ocalan 


Xatirxwestina  Veqetîne  ya  2003  ya 


Salen  90  î  salen  despekirina  girseyîbûna  tevgera  azadiya  kurd bûn.  Di  van  salan  de  gele  kurd edî  dest  bi  qebûlirina  nasnameya  nû ya  kurd  kiribî  û  ji  bo  ve  yeke  dest  bi  sazkirina  saziyen  cihereng  kiribû.  Evv  sal di  heman  deme  de  bûn  salen  ku  jinen kurd  jî  bi  avvayekî  girseyî  tevlî  tekoşîna azadiye  dibûn.  Jinen  kurd  en  ku  li gelek  vvaren  jiyane  cih  girtin,  tevî  kembûnaezmûn  û  pezanînan,  serkeftinen mezin  bi  dest  xistin  û  bi  beşdariya tekoşîne  di  heman  deme  de  xwe  bi civaka  kurd  jî  dan  qebûlkirin.  Gelek qaden  tekoşîna  azadiye  yen  dijvvar hebûn.  Le  beleqadek  hebû  ku  ji  hemûyan  zehftir  tede  meran  serdestiya  xwe dida  hîskirin,  xwe  bi  serûber  dikirin  û desthilatdariya  xwe  zexim  dikir.  Bi  vî avvaye  meran  ev  vvar  li  jinan  teng  dikir û  nehidişt  xwe  le  bigirin  û  bi  peşkevin. 
Ev  vvare  ku  jinan  zede  nedivvire  xwe  le biceribîne,  di  salen  90Î  de  jinen  kurd hedî  hedî  te  de  cih  girtin.  Di  peşvebirina  çapemenî  û  vveşanvaniya  kurd  de kedeke  mezin  a  jinen  kurd  heye. 
Gurbetelli  Ersöz  di  vî  warî  de  bû  xwedî ked  û  peşengiyeke  wisa  ku  ji  bo  gelek jinen  ku  paşî  tede  cih  girtin  bû  mînaka serkeftin  û  cesarete.  Ev  kevneşopiya çapemenî  û  vveşanvaniya  jinen  kurd  a alternatif  û  azad  bi  peşengiya Gurbetelliî  roj  bi  roj  zedetir  bipeş  ket  û 


herçû  hejmarajinen  ku  te  de  cih  girtin jî  zedetir  bû. 

îro  legerîna  azadiye  ya  gelek  jinen Rojhilata  Navîn  en  ku  di  bin  nîren  desthilatdariyen  zordar  de  diperçiqin  û nikarin  xweîfade  bikin,  pareke  mezin  û tesîreke  mezin  a  çapemenî  û  vveşanvaniya  azad  a  jinen  kurd  heye.  Çavva dibejin,  dive  mirov  mafe  Sezar  teslime Sezar  bike,  dive  ev  maf  jî  teslîmî  tekoşîna  azadiye  ya  kurd  û  hervviha  teslîmî jinen  kurd  vvere  kirin.  Li  ser  reya  ku Gurbetelliye  peşengiya  raxistina  we kir,  di  kevneşopiya  çapemeniya  azad de  peşengiya  we  kir,  bi  sedan  jinen kurd  berdevvam  bûn  neynika  jiyana bieş  û  tekoşîna  behempa  ya  gele  kurd û  bi  taybetî  jî  jinen  kurd  en  cefakar. 
Jinbûn  zehmet  bû  le  bele  bûyîna denge  jinan,  neynika  eş,  armanc  û heviyen  jinan  he  zehmettir  bû.  Jinen ku  ketin  ser  ve  reye  edî  zede  xwe  mijûlnekirin  û  guhnedan  zehmetî  û  pirsen weke  ka  vve  ke  û  çend  kes  bavveriye  bi wan  û  gotinen  vvan  bînin,  we  mer  çavva ji  vvan  tem  bikin,  we  kî  çi  bibeje  û  herwekî  din.  E  w  bi  bavveriyeke  mezin, beravvestan  û  bevvestan  meşiyan,  vvan nivîsand,  û  xez  kir,  xeberda....  Û  davviya  davvî  gihîştin  armanca  xwe,  qet nebe  tişte  herî  zehmet  li  pey  xwe  hiştin.  Ango  jinen  kurd  fer  bûn  ku  bi  hişmendiyeke  kûrtekoşînaxwe  li  dijî  zeh- 


niyeta  serdest  a  meran  bi  berdevvamî mezin  bikin. 

Yek  ji  jinen  kurd  a  ku  di  vî  karî  de  kete nava  hevvldaneke  mezin  beguman 
Evrim  Alataş  bû.  Evrîme  jî  xwest  û hevvl  da  eş  û  tekoşîna  civaka  kurd  tevî hemû  şerten  dijvvar  bi  avvaye  herî  berbiçav  û  bitesîr  bîne  ziman,  û  bide zanîn.  Evrîme  ne  tene  bi  vegotin  û  nivîsandine,  hervviha  bi  jiyana  xwe  jî  eş  û tekoşîna  civak  û  jinen  kurd  hîs  dikir, parve  dikir  ûdijiya. 

Di  2003yan  de  piştî  gelek  salan  gava em  li  çiyayen  tekoşîna  azadiya  kurd  li hev  rast  hatin,  me  dîsa  li  ser  çapemeniye,  pirsgireken  vve,  peşveçûnen  vve dûrûdirej  sohbet  kir,  le  bele  tişte  edî zedetir  bala  we  dikişand  weje  bû.  Hişe vve,  dile  vve,  çav  û  guhen  vve  edî  herî zede  dizivirîn  ser  vvejeye  û  guftugoyen li  ser  vî  warî.  Jixwe  li  gel  şervanen  azadiye  yen  li  sere  çiyayen  Kurdistane  bi vvejeye  ve  mijûl  dibûn,  bikeve  nava  guftugoyen  vvejeyî,  hatibû  van  deran,  van çiyayan.  Gelek  hevalen  ku  ji  nexweşiya vve  haydar,  pir  hesas  nezî  vve  dibûn  le bele  vve  hertim  li  ser  berhemen  vvejeyî yen  gerîlayan  adeta  îfada  me  digirt  û  bi wî  avvayî  hevvl  dida  bertekî  û  jidilbûna me  ya  beramberî  vvejeye  bipîve. 

Heta  hinge  we  gelek  berhemen  helbest  û  bîranînan  yen  ji  aliye  gerîlayan ve  hatibûn  nivîsandin,  xwendibûn. 


Evrîme 


Ango,  xwe  amade  kiribû  û  vvisa hatibû  ji  bo  guftugoya  li  ser mijare.  Digot,  Di  nivîsen  xwe  de ne  tene  behsa  qehreman  û  xaînan bikin,  beçareyan  jî  binivîsînin  û rexne  li  me  digirtin.  Gava  hin  hevalan gotin,  pediviya  me  tine  em  niha  tiştekî vvisa  bikin  û  di  yaxwe  de  İsrar  kirin,  vve digot,  Başe  bila  vveke  vve  be,  ji  ber  ku hûn  bi  xwe  di  van  şertan  de  dijîn  û  ji ber  ve  yeke  hûn  baştir  zanin.  Le  bele vveke  ku  vve  ji  bo  dile  me  nehele  û  me kefxweş  bike  vvisa  dipeyivî.  Qet  nebe tiştekî  vvisa  bi  me  dida  hîskirin.  Û  bi hesret  û  hesten  berîkirine  yen  hezaran salan  bi  gerîla  re  diketa  nava  sohbeten geş  û  germ.  Dema  me  je  xwest  ku  zede xwe  nevvestîne,  vve  digot  dibe  ku  evv hevdîtina  davvî  be  bi  me  re  dike,  ji  ber ve  yeke  jî  hevî  dikir  ku  em  bihelin  tera xwe  sohbet  bike.  Gelek  hevalen  me nizanibûn  ku  evv  nexweş  e.  Bele  evv nexweş  bû  û  bi  avvayekî  hatibû  ji  bo xatiren  xwe  yen  davvî  bixwaze  ji  gerîla- yen  ku  hesreta  hezaran  salan  a  gele kurd  bûn  û  di  nava  tekoşîna  şoreşa pîroz  û  mezin  a  azadiye  de  bûn...  Beî ku  em  bi  hevalen  me  yen  ji  nexweşiya vve  nehaydar  bidin  zanîn,  me  hevvl  da  li gorî  dile  we  sohbet  xwe  devvam  bi  ki  n  û atmosfera  ku  vve  dixwest  bibîne  biafirînin,  da  ku  tera  xwe  vvan  hesten  bi hesreta  vvan  dijiya  hîs  bike  û  bijî. 
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Evrîm  kete  nava  hevvldaneke  mezin  ji  bo  tekoşîna  şervanen azadiye  ku  berî  bi  salan  xatiren  xwe yen  davvî  ji  vvan  xwestibû,  ji  civaka kurd  û  tirk  re  bi  avvaye  xwe  bîne  ziman. 
Dİ  peşvebirina  vvejeya  kurd  de  jî  vveke jin  bavverîda  herkesi.  Jinen  kurd  Evrîm di  dile  xwe  de  bicih  kir,  je  re  rez  girt  û pe  serbilind  bû.  We  li  pey  xwe  mîraseke  paqij,  mîraseke  vvejeyî,  mîraseke serkeftî  hişt.  Tişten  ku  we  li  pey  xwe hiştin  vve  bibin  pezanînen  girîng  ji  bo ku  jinen  kurd  vveje  û  çapemeniya  azad zedetir  bi  peş  ve  bibin. 

Jinen  kurd  û  civaka  kurd  vve  te  ji  bîr nekin.  Te  vverekiya  xwe  bi  ser  ya  me  ve, heza  xwe  bi  ser  ya  me  ve  zede  kir.  Em hemû  zede  zede  xemgîn  bûn  ji  ber koça  te  ya  davvî.  Le  bele  te  di  bîra  me de  bî  û  ji  bo  daxwazen  te  bicih  ben eme  jî  tekoşîna  xwe  xurttir  û  gurrtir bikin.  Bimîne  bi  hezkirine  re..  Evgotina te  ya  davvî  bû  dema  te  xati  re  xwe  ye davvî  ji  mexwest 
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De  Basisblokken  Van  De  Koerdische  Muziek 


Wanneer  men  van  ziel spreekt,  er  vvordt  alleen aan  menselijke  geest gedacht  tervvijl  alles  op aarde  vvaarop  we  leven  een ziel,  een  geest  heeft.  Een  geluid,  er  is  een gevoel. 

Probeer  eens  naar  ergens  te  gaan  waar geen  auto’s,  fabrieken  of  technische  geluiden  zijn,  een  geluidvrijeplaats.  Sluit  je ogen  en  probeer  te  voelen.  Natuur  mompelt  iets  voor  je.  Kun  je  hem  horen? 

Uw  geest  vvordt  rustig  en  ook  al  is  het  in kleine  maten,  uvv  voelt  de  vrede,  is  het niet?  VVaar  kunt  u  deze  in  plaatsen,  deze stem  in  de  natuur  dat  u  zo  vrolijk  en  rustig maakt,  vvat  is  deze  mompeling,  waar  komt het  vandaan?  Uiteraard  muziek.  Natuur zingt  en  mompelt  liedjes.  Elke  levende vvezen  geniet  van  deze  stemmen,  kan  er gevolgen  uit  trekken.  Sommigen  hebben  er schrik  van  en  trekken  zich  terug. 
Sommigen  achtervolgen  de  terugtrekkenden  bij  deze  geluiden.  Men  hoort  kvvetteren  en  vogels.  Bijna  elke  levende  zingt  de geheimzinnige  lied  van  de  natuur  met  zijn eigen  stem. 

De  mens  die  de  mysterieuze,  geheimzinnige  geluid  van  de  natuur  heeft  beluisterd, heeft  achteraf  deze  mee  genomen  overal waar  die  kon  mee  nemen.  Men  heeft  langzaam  aan  zijn  verlangen  aan  verleden  en aan  toekomst  in  deze  instrumenten  en geluiden  doen  trillen.  Men  heeft  deze  instrumenten  en  nog  anderen  aan  mekaar toegevoegd  of  bijeen  gebracht  en  koren ervan  gemaakt.  De  mens  heeft  niet  alleen geschiedenis  of  zijn  hopen  voor  in  de  toekomst  maar  ook  de  momenten  vvaarin  hij leefde  overgedragen  in  muziek.  Zo  heeft ieder  volk  zijn  eigen  tunes  doen  ontstaan. 
Naarmate  de  tijd,  zijn  de  melodieen  zovvel voor  ieder  mens  als  voor  iedere  volk,  de onmisbare  bron  van  leven  gevvorden. 

De  dag  van  vandaag  vvorden  veel  volkeren  zovvel  aan  hun  geografie  als  hun muziek  herkend.  Bijvoorbeeld  er  zijn  veel Arabische  landen  in  het  Midden-Oosten. 
Maar  men  hoort  dezelfde  melodien  uit  de instrumenten.  Mensen  die  ernaar  luisteren vveten  meteen  dat  het  een  arabische  melodie  of  muziek  is.  Dit  vvil  zeggen  een  melodie,  een  geluid  van  de  viool  is  voldoende om  te  vveten  tot  vvie  het  behoort. 

Zoals  aile  volken,  ook  bij  Koerden  is muziek  een  van  de  onmisbare  bronnen van  het  leven.  Maar  bij  Koerden  is  muziek toch  nog  een  andere  verschijnsel  ook.  Het is  een  van  de  bronnen  van  het  leven  maar bevat  de  ongeschreven  geschiedenis  van de  Koerden.  Muziek  is  een  van  de  basis items  voor  Koerden.  Geen  muziek  geen leven  is  het  voor  Koerdische  volk. 

Muziek  is  als  de  vvortels  van  Koerden. 
Volgens  Kak  Shar’ma  is  “muziek  de  eniğe die  Koerden  in  het  leven  houdt”. 

De  basis  van  koerdishche  muziek bestaat  uit  verbale  muziek,  en  de  basis van  koerdische  muziek  die  tegenvvoordig vvordt  gemaakt  is  gebasseerd  op  de 


muziek  die  door  Dengbej  (volkszangers, dichters)  vverd  gemaakt.  Zover  het  kan  geîdificienteerd  vvorden  is  de  oudste  muziek instrument  van  koerden  de  riet  of  de  fluit. 
Maar  het  kan  diversiteit  vertonen  per  regio en  geografie.  De  Armeense  en  Asyrischesyrische-koerdische  volk  volkeren  zijn  in interactie  vvat  betreft  de  gebruik  van muziekinstrumenten.  Voor  zover  kan  vasgesteld  vvorden  kunnen  vve  zeggen  dat “Bulur”  de  riet  de  oudste  muziek  instrument  is  van  Koerden.  Het  is  een  feit  dat van  verleden  tot  nu  verschillende  instrumenten  zijn  gebruikt.  İn  tegenstelling  tot deze,  Koerdische  muziek  draagt  zijn  eigen eigenschappen.  Dengbej  en  de  kunst  ervan is  de  basiselement  die  de  koerdische  cultuur  in  live  houdt.  Dengbej  en  zijn  kunst  is een  soort  van  epische  vertelling. 
Koerdistan,  namelijk  Mesopotami'e  is  de geboorte  van  mensheid,  is  de  wieg  van mensheid.  Heeft  een  belangrijk  cultureel erfgoed.  Deze  streek  heeft  vele  oorlogen meegemaakt  en  talloze  helden  vvaren geboren  in  Mesopotami'e.  Koerden  die geen  geschreven  geschiedenis  hebben, hebben  deze  talloze  oorlogen  leğende gemaakt  en  in  de  kunst  van  Dengbej  gego- ten.  Daarom  heeft  muziek  een  zeer  belangrijke  plaats  bij  Koerden. 

Voor  zover  vve  vveten  is  Dengbej  en  zijn kunst  2  a  3  duizend  jaar  oud.  Er  is  een dominante  muziekstem  aanvvezig.  Deze dominante  muziek  is  er  ook  in  volksdansen  opgenomen.  Deng  =  stem,  bej  =  zeggen  of  zingen,  dvvz  zing  eens  in  het  luid, met  een  dominante  stem.  En  of  vertel  met een  luide  stem.  De  Dengbej  kan  ook  zonder  muziek  een  melodie  geven  aan  de  epische  vertelling.  Deze  epische  vertellingen kunnen  niet  als  dansmuziek  vvorden gebruikt.  Het  heeft  een  gevvicht,  er  is  verdriet  in  deze  vertellingen  het  gaat  över  liev- de,  över  pijn.  Dezen  vertellen  zovvel  över oorlogen  en  gevechten  tussen  als  heldendommen. 

Kortom,  koerdische  muziek  bevat  annalen,  lyrische  poezie  en  epische  literatuur en  is  gedocumenteerd  zodat  het  gemakkelijk  kan  vvorden  onthouden  en  kan  vvorden nagelaten  aan  de  volgende  generaties. 
Koerdische  muziek  is  volksmuziek,  men vveet  van  veel  liederen  vvaar  en  vvanneer  ze zijn  gemaakt. 

De  origine  van  “stran’s”  (liederen  die gekneed  zijn)  die  enkel  als  vocale  vvorden uitgevoerd,  de  componist  ervan  is  meestal een  vrouvv.  Een  vrouvv  die  zelden  haar vreugde  maar  meestal  triest  van  haar gevoelens  wilt  uitdrukken.  Dengbej  (volkszanger-dichter,  minstreel)  zou  niet  zomaar vvillekeurig  overal  zingen.  Ze  kvvamen  hun liederen  voor  de  stamhoofd  of  voor “Divan”  (  de  raad)  zingen.  De  raden  spelen een  belangrijke  rol  in  het  Koerdische muziek.  Deze  raden  duurden  niet  een  aantal  üren  maar  begonnen  vroeg  in  de  avond en  eindigten  sanderdaags  in  de  morgend. 
Tijdens  deze  raden  (Divan)  kvvamen  aile minstrelen  bijeen  en  zongen  tot  dat  ze 


uigeput  vvaren.  De  dag  van  vandaag  vvordt nog  altijd  över  de  strijd  van  de  “Dengbej” gesproken  en  hoe  ze  in  interactie  zongen. 
Bijvoorbeeld  de  bekende  lied  “Güle”  is een  van  die  liederen  vvaarbij  “Dengbej”en de  kracht  van  hun  stem  konden  tonen tegenover  mekaar.  Volgens  deze  lied  is Güle  de  dochter  van  een  stamhoofd  in Mus  (  een  stad  in  Koerdistan)  ,  haar  stem vvordt  in  deze  lied  vergeleken  met  de stem,  geluid  van  een  tijger.  Op  een  avond heeft  de  stamhoofd  in  Mus  aile  Dengbejen naar  zijn  raad  (Divan)  uitgenodigd  om  in strijd  te  gaan  met  zijn  dochter.  Ze  hebben een  dag  en  een  nacht  gezongen  maar  niemand  heeft  de  stamhoofd  zijn  dochter, Güle  kunnen  verslagen.  Ze  vvaren  allemaal een  per  een  uitgeput  tervvijl  Güle  nog goed  kon  zingen.  İn  deze  lied  is  ook  opgenomen  hoe  Güle  vvas  als  koerdische  meisje  en  hoe  ze  gekleed  vvas,  aile  details  över Güle  zijn  beschreven. 

Men  moet  het  onderstrepen  dat  bij Koerden  Dengbej-kunst  situatie  niet  uniek is  aan  mannen.  Ook  al  vvas  het  niet  overal, vrouvven  vverden  scheef  bekeken  vvanneer ze  zongen  in  het  openbaar.  Vooral  İslam heeft  hier  zijn  invloed  över.  Godsdienst  die vrouvv  heeft  opgesloten  thuis,  heeft  ook veel  verboden  meegebracht.  Maar  deze  is niet  overal  en  altijd zo  gevveest.  Men günde  vrouvven  niet om  Dengbej  (volkszangers)  te  vvorden. 

Het  vvas  ook  zo  dat koerden  de  vrouvv veel  ontzegden  ook al  vvas  dat  niet  voorgeschreven  door godsdienst.  “Sexani is  een  volksdans  die in  “Colemerg”  (een stad  in  Koerdistan) 
vvordt  gedanst,  zo  is deze  dans  een  van die  dansen  die  niet binnen  de  kader  van islamitische  regels past.  Ook  al  vvas  de vrouvv  door  de  godsdienst  onderdrukt, er  zijn  vrouvven  die van  zich  hebben laten  horen  en  spreken.  Güle  en  Xezal vvaren  vrouvven  die in  de  raden  zongen. 

MeryemXan  en 
Nesrin  Şirvan  zijn  vrouvven  die  uit  regio Botan  kvvamen  en  bekend  vverden  door hun  stem.  MeryemXan  is  de  eerste  vrouvv die  een  koerdische  plaat  heeft  gemaakt. 
Maar  zovvel  MeryemXan  als  Nesrin  Şirvan hebben  in  Botan  de  regio  vvaar  ze  vandaan vvaren  kunnen  zingen.  Door  de  omstandigheden  zijn  ze  naar  radio  Bağdat  (in  Irak) gegaan  om  te  kunnen  zingen.  MeryemXan bezit  de  grootste  vrouvvelijke  stem  en heeft  een  indrukvvekkende  stem.  Ze  had de  pijn  en  de  onderdrukking  in  haar  stem en  ook  de  verbanningschap  in  haar  stem. 
Wat  betref  Nesrin  Şirvan,  ze  had  een  heel krachtige  en  indrukvvekkende  stem,  moest ze  toen  de  middelen  en  steun  hebben  had ze  een  vvereldvvijde  operastem  kunnen laten  horen.  Ze  droeg  het  leven  van  haar regio  “Botan”  in  haar  stem  en  liederen. 
VVaarom?  Omdat  uit  de  regio  Botan  (regio in  Koerdista)  naar  andere  regios  zijn  verspreid.  Nesrin  Şirvan  is  oorspronkelijk  van Sahe-Nuh,  van  Sirnak.  Met  de  oudste  benaming  van  Noah  zijn  stad  komt  Nesrin Şirvan.  Ze  heeft  een  zeer  grote  rol gespeeld  in  het  muziekspelen  van  koerdische  vrouvven  maar  ze  heeft  ook  een zvvare  prijs  moeten  betalen  hiervoor. 

VVanneer  vve  de  dag  van  vandaag  naar Dengbej  situatie  kijken  kunnen  vve  heel 


veel  dingen  erover  zeggen.  Dengbej  zijn  is volgens  de  informatie  die  in  Koerdistan  is getroffen  een  soort  profeetzijn.  Het  is  de eniğe  brug  die  Koerden  naar  hun  geschiedenis  leidt  en  daarvan  naar  de  toekomst overdraagt.  Voor  koerden  is  muziek  de  rest en  de  bron  van  het  leven.  VVanneer  koerden  die  geasimilleerd  zijn  naar  deze  liederen  luisteren  die  door  Dengbej  zijn  gezongen,  vvorden  ze  emotioneel  en  ze  vvenen desondanks  dat  ze  hun  moedertaal  niet meer  kennen  en  begrijpen.  Ze  zeggen  hierbij  “ik  zie  mijn  verleden  hierin,  ik  vind  terug vvat  ik  verloren  ben.  Enkel  mijn  tranen  kunnen  mijn  verdriet  vertellen”  Dengbejkunst is  een  dorpskunst,  het  is  een  24  karaat goud  voor  Koerden,  het  geheim  dat  koerden  niet  geasimmilleerd  vverden  ligt  grotendeels  in  de  kunst  van  Dengbej.  Daarom kunnen  vve  zeggen  dat  de  Dengbej  de  rol van  een  profeet  heeft  gespeeld  voor Koerden.  Avdale  Zeynike  is  het  hoofd  van de  minstrelen.  Had  hij  geen  school  opgericht  voor  de  Dengbej-kunst  zouden Sakiro,  Reso,  Seroye  Bro  en  Iran  Xanim niet  zijn  vvat  ze  vvaren  als  Dengbej.  Ze  hebben  ervoor  gezorgd  dat  de  originele  koerdische  muziek  heeft  bestaan,  ze  hebben de  koerdishce  muziek  ontvvikkeld  en beschermd. 


W.  Shakespeare  zegt:  “diegenen  die  de liederen  van  een  volk  maken  zijn  veel krachtiger  dan  diegenen  die  de  vvetten ervan  maken”.  Deze  gezegde  beschrijft precies  de  koerdische  volk  en  de  effecten van  muziek  op  koerdische  volk.  Wat  politiek  niet  heeft  kunnen  veranderen  is  veranderd  door  muziek.  ledereen  houdt  van muziek  maar  niet  iedereen  houdt  van  politiek.  Diegenen  die  vvereldvvijd  beroemd zijn  gevvorden  zijn  ze  die  muziek  hebben gemaakt.  Ze  hebben  hun  stem  laten  horen. 
Zelfs  de  nationale  bevrijdingsstrijd  van koerden  heeft  in  grote  maten  zich  laten horen  via  muziek  en  met  de  vvarmte  van  de melodieen  de  zielen  omringd.  Muziek  is het  symbool  van  samenhorigheid  en  eenheid.  Het  is  daarom  dat  men  zegt  dat muziek  een  andere  betekenis  heeft  voor Koerden.  Er  zijn  veel  dingen  om  över  de koerdische  muziek  te  zeggen  maar  zelfs deze  vvoorden  zijn  genoeg  om  de  diepte van  koerdische  muziek  uit  te  leggen.  “Lied: is  vriend,  is  vuur,  is  hoop,  is  liefde.  Song  is religie,  is  geloof.  Melodie  is  zorg,  is  reme- die.  Wie  geen  lied  heeft,  heeft  een  tuin zonder  rozen  en  is  ontrouvv  en  harteloos. 


Door:  Halime  Kurt 
Vertaald  door:  Barın  Qesrî 
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Şiir 

Ruhumu  Ayaklandıran  Bir  Türküdür 


Mezopotamya  dağlarını karış  karış  dolaşan, patikalarını  yüzlerce kez  adımlayan  ve  güneşe  her  baktığında daha  da  gözleri  ışıldayan  gerilla,  neleri  sığdırıyor  o  dizelere  dersiniz? 
“Bana  en  çok  yazdıran,  arayışa  sürükleyen,  coğrafyamda  ağlayan  ve gülmeyi  bekleyen  bir  çocuğun  bakışlarıdır”  diyen  edebiyatçı  Gulan  Botan’a,  şiire,  özlemlere,  imgelere  ve umutlara  dair  ne  varsa  sorduk.  Biz sorduk,  o  cevapladı. 

•  Kendi  pencerenizden baktığınızda  şiiri  ve  dizeleri nereye  koyuyorsunuz? 

Şiir;  şair  için  alıp  verdiği  soluktur. 
Hislerini  yüreğine  akıtır,  sözcüklere dönüşene  kadar.  O  nedenle  karanlıkta,  aydınlıkta,  mavide,  yeşilde, gözlerinizin  görüp  göremediği  her anda  yüreğe  vuran  bir  dalgadır.  Bir yere  saklanamaz,  ertelenemez  duygular,  yürekten  akıp  gelen  sözcüklerdir  mısralar. 

Şiir  yazmak  için  ille  de  şair  olmak gerekmeyebilir.  Yüreğin  kıyısına  vuran  sözcükleri  dile  getirmek  de  şiirdir.  Yaşamı  en  iyi,  en  güzel  ve  yüreğe  dokunan  sözlerle  dile  getirmektir  kimi  zaman.  Bir  söz  vardır. 
Der  ki;  “şairler  yüreklerini  de  beyninde  taşıyan  insanlardır”  diye.  O yüzden  yüreğini  de  beyninde  taşıyan, taşıyabilme  cesareti  gösteren  insanlardır  şairler.  Şiir  ise  yaşamın  vazgeçilmez  sıcaklığıdır,  canlılığı  ve  hayatı  sahiden  hissetmektir. 

Bu  his  gerillada,  ışığın  renklerle buluştuğu,  duygunun  sesle  bütünleştiği,  ırmakların  çiçeklere  durduğu,  sessizliğin  yankıya  dönüştüğü  andır.  Bir  gülüş,  bir  umut  ya  da  hüzünlü bir  bakıştır.  Bir  kelebeğin  kanadından  dökülen  puldur.  Yolculuğa  da¬ 


lıp  giden  bir  bakıştır.  Gözlerin  ufku parçaladığı,  yüreğin  zaman,  mekan sınırı  tanımadan  yaşama  baktığı  ülkedir.  Umudun  güneşe  yüzünü  sürdüğü,  ışığın  gözlerde  kırılmadan  yüreklere  indiği  ve  bakışlarla  yüreğin sevgiye  aktığı  yerde  pişer  gerillanın mısraları... 

•  Şiirin,  dolayısıyla  şairin yaşanılan  çağla  ve  kültürle ilişkisi  hakkında  neler söylenebilir?  Siz  nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bir  insanın  şiir  yazabilmesi  için, gerçeğe  korkusuzca  dokunması  gerekir  öncelikle.  Toplumun  içinde yaşadığı  sorunlar,  olumlu  ve  olumsuz  tüm  duygular  kağıtta  yansımasını  bulur.  Çünkü  şairler,  hangi  çağ¬ da  olunursa  olunsun  gerçeğe  cesaretle  dokunmasını  bilen  insanlardır. 
Bunu  şairler  bir  dönem  hicivle  yaptılar,  bir  dönem  taşlamayla,  bir  dönem  de  açıktan  açığa  eleştirilerle  dile getirdiler. 

Buna  sayısız  örnekler  verebiliriz. 
Örneğin;  Şilili  Pablo  Neruda.  Sovyetler  Birliği’nden  Yesenin  ve  Mayakovsky  gibileri  de  yaşadı  bu  dünyada.  Yunanlardan  Yanos  Ritros’un  barışa  olan  özlemini  nasıl  unutabilir  insan?  Ve  Sezai  Karakuş,  Ahmet  Arif, Nazım  Hikmet,  Haşan  Hüseyin  gibi büyük  ustalar  da  buna  örnek  gösterilebilir.  Yakın  dönemin  büyük  ustalarından  Adnan  Yücel’i  de  bu  kapsamda  ele  almak  gerekir  diye  düşünüyorum.  Bunlar  gibi  yüzlerce,  binlerce  yüreklerini  beyinlerinde  taşıyan ustaları  sıralayabiliriz. 

Yaşamın  mısralara  akması  için, satırlarına  gelmiş  ve  geçmişin  korkulu  zamanlarından  silkelenerek bakması  ve  hissetmesi  lazım  bir şairin.  Ben  bunu ‘anne  sütü’  olarak algılarım.  Yani  senin  içinden  bütün 


bedeninden  gelen  bir  özün  can  bulması  gibi  gelir.  Kendi  özünden,  kendi  sesinden,  kendi  yüreğinin  sıcaklığından,  yaşadığın  çağın  sıcaklığın¬ da  veya  soğukluğunda  yansırsın  yaşamın  yüzüne.  Ancak  şu  da  var;  zamanı  parçalayan  bir  akış  varsa,  o  da şiirdir  ve  şiirin  gerçeklikle  ilişkisidir. 
Yaşadığın  çağdan  başka  çağlara akabilirsin,  ama  şairi  diğer  çağlara götüren  de  onun  yaşadığı  çağdır  aslında.  Yaşadığın  çağı  hissedebildiğin kadar  akabilirsin  diğer  çağlara.  Bir edebiyatçı  -ki  edebiyatın  hangi  alanıyla  ilgilenirse  ilgilensin-  kendi  öz benliğiyle  bütünleşebildiği  kadar özgür  olur,  ancak  o  zaman  yaşamın anlamına  varabilir.  Hem  kendisiyle, hem  halkla,  hem  de  gelecek  ile  buluşturur  şairi. 

•  Bir  kadın  gerillasınız.  Bunun 

yanında  şair  kimliğiniz  var. 

Gerilla  bir  şair  neleri  sığdırabilir 


dizelere?  İlhamını  nereden  alır? 

Bir  kadın  gerilla  var  olma  ile  yaratmanın  sevincini,  erdemini  yansıtır  dizelerinde.  Yani  yaşamak  kadar yaşatabilmenin  umutlu  tebessümü dalgalanır  yüzünün  coğrafyasında.  Ve bir  gerilla,  kendi  gibi  duyumsayan  ve yaşamda  çarpan  yürekler  kadar  doğayı,  ışığı,  evrenin  canlılığını,  sevebilmenin  ışıltısını  döker  mısralarına. 
Yangınların  ya  da  boranların  ortasından  birkaç  dize  haykırır,  alevleri gerillanın  ateşinde  yükselir.  Hasretler,  umutlar  dayanır  gözkapaklarına. 
Zamansız  dökülen  bir  kelebeğin pulları  sızlatır  düşlerimizi.  Daha  yeşilken  dalından  düşen  yaprakların acısı  dökülür  dizelerimize. 

Karanlıklara  inat,  geceyi  süslemek  isteyen  bir  yıldız  doğar  düşlerimizde.  Susmak  istemediğimizden susmak  zorunda  olanların  bizi  ça¬ 


ğırışıdır  bitemeyen  serüvende. 

Bana  en  çok  yazdıran  ya  da  arayışa  sürükleyen  nedenler  ise,  coğrafyamda  ağlayıp  da  gülmeyi  bekleyen  bir  çocuğun  bakışlarıdır.  Benliğimi  depremlere  sürükleyen,  bir  annenin  zamansız  ağıtıdır.  Amansız rüzgarlarda  savrulan  umutların  kırılışıdır  dirilişe  ve  şiire  çağıran. 

Umuda  hasret  bir  türküdür  ruhumu  ayaklandıran.  Ve  maviyle  buluşmak  için  benliğimin  duvarlarını parçalamak  isteyen  umutsuzluklardır beni  patikalarda  yürüyüşe  çıkaran.  İlhamımı  da  çocukluk  düşü  olan  insanlığın  özgür  ve  barış  içinde  yaşaması  isteğinin  ardından  giden  yürek sahibinden,  büyük  serüvenciden, 
Reber  Apo’  dan  alırım.  Bazen  de  uyumak  isteyen  ruhumu  uyutmayan  bir yağmurun  damlasından...  Doğayı hissettikçe  artar  mısralarını. 


Zin  Evinavvelat 


Norveçli  yazar  Henrik  Ibsen’in 1879’da  yazdığı  kadın  özgürleşme  hareketiyle  özdeşleşmiş  “Nora:  Bir  Bebek  Evi”  adlı  oyunu sergileyecek  olan  Tiyatro  Boyalı  Kuş, 
10  yıl  önce  kuruldu.  2009  Ibsen 
Ödülleri’ne  (Ibsen  Avvards)  layık  görülen  bu  proje,  sahnelemede  klasik ile  çağdaş,  doğu  ile  batı,  geleneksel 


ile  modern  arasındaki  gelgite  meydan  okuyor.  Bir  dengbej  hikayesi olan  Nure  ile  Norveçli  Nora’nın  hikayesindeki  benzerlikler,  Ibsen’in oyununa  evrensel  bir  boyut  katıyor. 
‘Işık’  anlamına  gelen  Nure,  Nora  karakterlerinin  hikayesi  Kürtçe  olarak sahne  alacak.  Bu  öykü,  seyirciye tüm  kadınların  ‘ortak’  hikayesini  an¬ 


Nora  ya  da  Nure 
Kadınların  Hikayesi  Hep  Aynı 


Tiyatro  Boyalı  Kuşa  göre  kadınlar  oyunlarda  nesne  durumunda oluyor.  Kendi  çabalarının  ise  nesneden  özne  haline  dönmek olduğunu  savunuyorlar.  Kadın  gözünden  olaylara  bakıyorlar. 


latıyor. 

Tiyatro  Boyalı  Kuş’un  Nora/Nure adlı  oyunu  çağdaş  feminist  bir  yorum.  Nora’ya  bir  eş,  anne,  kadın  olarak  yüklenen  tüm  toplumsal  rolleri görünür  kılan  yorum,  Nora’nın  çeşitli maskelerini  de  gözler  önüne  seriyor. 
Nora  son  sahnede,  evcilik  oyununun oynandığı  evinin  kapısını  kapatıp  giderken,  tüm  maskelerini  de  sahnede  bırakıyor  kendini  bulmak  adına... 

‘Namus’,  ‘şeref’,  ‘onur’  kavramlarını  da  eleştiren  Tiyatro  Boyalı Kuş’un  Nora  yorumunda:  Torvald’ın, “Hiçbir  erkek  bir  kadın  için  onuru¬ 


nu  feda  edemez”  sözlerine  karşılık; Nora’nın  “Yüzlerce,  binlerce  kadın bunu  her  gün  yapıyor”  demesiyle  kadın  erkek  eşitsizliğine  işaret  eden  Ibsen’in  metnine  karşılık;  Nure  dengbej  hikayesinde  de,  Saliho  Nure’yi ‘erkek  işine  karıştığı’,  ‘kadın  başına erkek  toplumuna  girdiği’  için  onu  Ulu Camii  önünde  öldürüyor. 

Tiyatro  Boyalı  Kuş’un  ilk  Kürtçe oyunu  olan  Nora/Nure,  8  Mart’tan  bu yana  oyunu  sergilemeye  devam  ediyor.  Geçtiğimiz  ay  Ahmet  Türk’e  yapılan  alçakça  saldırıyı  protesto  amaçlı  Gever’de  sahneye  çıkmayarak,  ilk 


defa  sanat  camiasından  bir  tepkiyi ortaya  koyan  Boyalı  Kuş,  Kürdistan’ın diğer  illerinde  de  oynamaya  hazırlanıyor.  Avrupa  turnesi  ise,  Haziran ayından  sonra  gerçekleşecek  olan Nora/Nure,  Eylül  ayında  Norveç’in Skien  şehrinde  ‘ibsen’i  Okumak  ve 
Sahnelemek’  adlı  konferansta,  2010 
İbsen  Ödülleri  kapsamında  seyirciyle buluşacak. 

Nora  /  Nure  adlı  hikayenin  geniş özetine  www.tiyatroboyalikus.com linkine  tıklayarak  ulaşılabilir. 


Haber  Merkezi 
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Elbistan  Cezaevi 


Düş-Özgürlük  İlişkisi 

((Özgürlük  nerde  başlar?”  diye  bir  soru  sorulsa;  “düşlerde.” 
diye  cevap  verirdim.  Hayal  gücünün  sınırsızlığı  ile  bu  hayalleri  kimseye  göstermeden  kurup  yaşama  kapasitesinden dolayı  değil  sadece,  daha  çok  da  insanın  özlemlerini,  arzularını ifade  ettiklerinden  dolayı.  Düşlerin  bireyin  tam  kapasitesini yansıttıklarını  düşünürüm.  Kabaca  “insan  düşleri  kadardır” denilebilir.  Bir  anlamda,  herkesin  senaryosunu  kendi  yazıp kendi  yönetiği,  kendi  oynadığı  filmlerdir  düşler.  Kameraya  bire¬ bir  çekme  imkanımız  olsaydı,  çok  ilginç  filmler  çıkardı  ortaya. 

Böyle  bir  kameramız  olduğunu  varsayarak  bir  film  izler  gibi kendi  düşlerimizi  biraz  da  eleştirel  izlemek,  düzene  alternatif tarzda  değişmek  isteyen  bizlere  önemli  katkılar  sunabilir.  Birileri düşümüzün  ne  olduğunu  sorsa  “  özgür  bir  dünya,  özgür  bir yaşam”  diye  cevap  veririz  çoğunlukla.  Kadın-erkek  boyutuna indirgersek  “özgür  ilişki”  deriz. 

Tam  da  bu  noktada,  düşlerimiz  gerçekten  özgürlükçü  müdür? 
Sistemin  egemenlik;  erillik,  dişillik  kodları  ile  ne  kadar  örülüdürler?  Örneğin  eşitlik  deyip  boyu  poşu  ile,  bigisi,  gücü  ile  bizi  koruyan,  kollayan  bir  erkek  mi  tasvir  ediyoruz?  Ya  da  kayıtsız  şartsız seven;  “Aşk  teslim  olmaktır”  deyip  her  talebimizi  yerine  getiren, bilgili  ama  bizi  aşmayan,  koruyup  kollamamızı  isteyen,  çocuklarımıza  tatlı  tatlı, uslu  uslu  analık  eden  bir  kadın  mı  düşlüyoruz? 
Kıskanılmayı  talep  etmeyen  kaç  kadın,  kaç  erkek  vardır  mesela? 
Konuşma  konularımızın  daha  çağdaş  daha  gelişkin  olması  dışında  bir  ilişkide  ki  temel  kıstaslarımız  düzen  ölçülerini  ne  kadar aşar? 

Sanırım  bunlar  ve  benzeri  sorulara  verebilecek  çok  sağlam cevaplarımız  yok.  işin  gerçeği,  paradigma  değişimini  “aşk-ilişki” konularına  da  uygulamamız  gerekiyor.  Tutku,  sahiplenme, “Aşkın  gözü  kördür”,  “aşk  teslim  olmaktır.”  Nitelikleri  ile  özdeşleşen  aşkın  doğallığı  sorgulanmalıdır. 

Örneğin  ilk  çağ  insanları  aşksız  mı  yaşıyordu?  Yapılan  araştırmalardan  öğrendiğimiz  kadarı  ile  ilk  çağ  insanlarında  tek  kişilik birliktelikleryok.  ilişki  var  ancak  kimse  kimsenin  “hep”  eşi  olmuyor.  Dolayısıyla  sahiplenme,  kendine  bağlama  diye  bir  durumda olamaz.  Bu  olmayınca  günümüz  aşkı  ile  özdeşleşen  kör  tutku, “sen  benimsin”  mantığı,  kaskançlık  vs  gibi  mülkiyetçi  anlayışlar da  olamaz.  Halbuki  günümüz  aşkının  en  belirgin  özelliği  sahiplik duygusundan  kaynaklı  kıskançlıktır.  “Kıskanmak  aşkın  kanunun¬ da  vardır”  denilerek  vaoluşsal  bir  özellik  de  kazandırılır.  Sırf  bu duyguyu  azaltıyor  diye  domuz  eti  bazı  dinlerce  yasaklanmıştır. 
(Daha  doğrusu  yasağın  en  belirgin  gerekçelerinden  biridir.) 
Sistemin  diğer  alanlarında  olduğu  gibi  insan  ilişkilerindeki  bir çok  probleminde  sebebi  mülk  temelli  bu  duygudur. 

Peki  “insan  doğası”  diyerek  mutlaklaştırdığımız  bu  duygu (lar) neden  ilk  insanlarda  yoktur,  ya  da  o  kadar  güçlü  değildir.  Doğal bir  şey  varoluşla  birlikte  olan,  şu  yada  bu  çağa  göre  nitelik  değiştirmeyen  bir  şey  olduğuna  göre  başlangıçta  varolmayan  kör tutku,  sahiplenme,  sınırlama,  kayıtsız  şartsız  bağlanma,  kasacası  egemenlikli  ilişki  nasıl  olurda  insanın  yada  aşkın  doğası  olabilir?  Aylarla,  yıllarla  ömür  bilçilen;  karşılıklı  duyguların  en  dorukta olduğu  anlarda  bile  aldatma-aldatılma  şüphesinden  kurtulunamadığı,  duyguların  anında  karşıtına  dönüşebildiği,  sık  sık  trajedi ile  sonuçlanan  günümüz  aşkı  bence  insanın  doğası  olamaz. 
Daha  çok  o  doğanın  raydan  çıkmış  hali  olabilir. 

Çözülmesi  en  zor  sorulardan  biri,  ilk  çağ  insanlarının  aşkı nasıl  yaşadıklarıdır.  Elimizde  ne  kadar  veri  olursa  olsan  geçmişe dair  düşünceler  kurgusal  olmaktan  kurtulamıyor.  Ben  de  böyle bir  kurgulama  yaptığımdan,  gerçek  aşk  bana  daha  çok  anne- çocuk,  baba-çocuk  ilişkisine  benzer  nitelikteymiş  gibi  geliyor. 
Çok  sağlam  bir  bağ,  bağlılık  olduğu  halde  kendi  ile  sınırlama, karşılıklı  birbirinin  sürekli  tek  odağı  olma  talebi  yoktur.  Koruma kollama  hali  bencil  sahiplenmenin  değil  içten  gelen  şefkatin  ürünüdür.  Bu  şefkat,  ilişkiler  iyi  iken  var,  kötü  iken  yok  da  değildir. 
Gözden  ırak  olan  çocuk  veya  ebeveyn  gönülden  de  ırak  olmaz. 
Sevgi,  aylarla,  yıllarla  hesaplanmaz.  Ömürboyu  süren,  gerçek karşılıksız  sevgidir. 

Böyle  bir  nitelik  cinsler  arası  ilişkilerde  sağlanabilir  mi?  insan doğasını  bütünüyle  bilmeden  buna  vevap  vermek  zor  alsa  da mülkiyet  ve  egemenlik  olgularının  azalması,  bu  tarz,  özgürlüğe yakın  bir  ilişkilenmeye  götürebilir.  Ama  önce  düşlerde,  düşüncelerde  mevcut  tarifleri  yıkmak  gerekir.  Kadını  kadınsılığa,  erkeği  erkeksiliğe  özendiren,  dahası  mahkum  eden  bu  tarz  ilişkileri olası  en  güzel  ilişkiler  olarak  sunan  sistemin  aksine  doğa  bu kadar  yanlış  konumlanamaz,  bu  kadar  yanlış  sonuçlar  üretemez.  Dolayısıyla  aşka  dizilen  her  övgünün  çekiciliğine  kapılmadan  önce,  aşkın  geçtiği  her  cümleyi  kayıtsız  şartsız  yüceltmeden önce  onun  özüne  ulaşmayı  hedeflemek,  “doğalite”  olarak  sunulanı  sorgulamalıyız.  Düşlerden  başlamak  iyi  bir  başlangıç. 


Bedenin  Konuşan  Dili, 

Dövme 


Kimisi  nazardan,  kem  gözlerden  korunmak  için, kimisi  yitirdiği  sevdiğini  bedeninde  ölümsüzleştirmek,  yaşadığı  aşkın  acısını  sürekli  hissetmek  için, kimisi  aşiretinin  damgası  niteliğini  taşıdığı  için 

vücuduna  işlemiştir. 


gelerle  kendisini  bu  güne  ulaştırdığı birer  eser  durumundadır. 

1891  yılında  arkeologlar  tarafından 
Mısır'da  XI.  hanedanlık  başlarına  kadar uzanan  ve  üzerlerinde  dövmeler  olan cesetler  bulunur.  M.Ö.  2160  ve  1994  yılları  arasında  yaşamış,  ilahe  Hathor'un 


Yaklaşık  on  bin  yıldır  Mezopotamya coğrafyası  nda çoğunlukla  Kürtlerde  ve 
Araplarda  görülen  dövme bu  gün  hala  Kürdistan’ın 
Malatya,  Urfa,  Mardin gibi  illerinde,  yaşayan  bir kültür.  Mısırdan  tüm  dünyaya  yayıldığı  arkeolojik kazılarlada  ortaya  çıkan bulgularla  ispatlanmış. 

Ortadoğu  coğrafyasında dövmeyi  daha  çok  yaşlı insanlarda  görebiliyoruz. 

Kürtlerin  deq,  daq,  dak,  daqi  yada  çın olarak  adlandırdıkları  dövme;  Ortadoğu insanları  tarafından  çeşitli  amaçlarla vücutlarına  işlenmiş  bin  yıllar  boyunca, Konuşma  dilinin  yerini  tutmuş  çoğu zaman.  Kişi  yaşadıklarını  vücudundaki dövmelerle  anlatır  hikayesini,  aşk  acısını  yada  tuttuğu  yasın  acısını.  Sadece vücutta  değil,  Kürdistan’  da  çoğu  mezarlarda  da  dövme  motifleri  bulunmaktadır. 
Dövme  en  çarpıcı  biçimiyle  insan  bedeninde  ve  mezar  taşlarında  tarihin  sim- 


rahibesi  Amunet'in  mumyalanmış  cesedinde  bir  kaç  çizgi  ve  noktadan  oluşan dövmelere  raslanmıştır  Mısırlılar, dövme  sanatını  sınırlarından  aşırıp  dünyaya  yayar.  Mısır,  Girit  adası,  Yunanistan, 
İran,  ve  Arabistan'a  açılırken  M.Ö.  2000 
yılında  dövme  sanatı  güneydoğu  Asya'ya açılmış  olur.  Ainu'lar  (batı  asya  göçebeleri)  daha  sonra  Japonya'ya  gittiklerin¬ de  bu  sanatıda  beraberlerinde  götürdükleri  biliniyor. 

Dövmeler  animizm,  totemizm,  Şama¬ 


nizm,  budizm,  ve  zerdüşt  inançlarının izlerini  içinde  taşır.  Dinin  inançlar  da  o dönem  insanlarının  nasıl  düşünüp  yaşa dığını  anlatır  bizlere  dövmelerle.  Kimisi nazardan,  büyüden-kem  gözlerden korunmak  için,  kimisi  yitirdiği  sevdiğini bedeninde  ölümsüzleştirmek,  yaşadığı aşkın  acısını  sürekli  hissetmek  için kimsi  aşiretinin  damgası  niteliğini  taşıdığı  için  vücuduna  işlemiştir. 

Kadınların  el,  kol,  alın,  ayak  bileği, çene  altı  ve  göğüs  kafeslerine,  erkeklerin  de  el,  kol  ve  şakaklarına  yaptırdıkları her  bir  dövmenin  böylesi  anlamları  vardır.  .El,  kol  ve  alında  yer  alan  yıldız  ve güneş  motifleri  hayvanlar  ve  haç  dikkat çeken  semboller  oluyor.  Her  motifin farklı  bir  mitolojik  anlamı  bulunuyor. 

Dövme  Nasıl  Yapılıyor? 

Dövme  yapmak  için  duman  'is'inin içine  anne  sütü  ve  hayvanların  öd  keseciğinden  elde  edilen  yeşil  renkli  bir  sıvı (givizdan)  karıştırılır.  Elde  edilen  karışım  iyice  dövülür  ve  iğneyle  vücuda  işlenir.  Dövme  'daq'ın  karışımında  yer  alan 'anne  sütünün'  neden  neden  kullanıldığı konusuda  ise,  mitolojiye  göre  kız  çocuğu  sahibi  annenin  sütünün  dövmede kullanılışı,  ana  tanrıça'nın  ruhunun  dövmeyi  taşıyana  aktarılması  ve  doğurganlığın  işlenmesi  olarak  kabul  ediliyor. 


Haber  Merkezi 


W* 


Bütün  Kadınlar  Cadıdır 


Cassandra  Eilson  kaleminden çıkan  ve  New  Age  Yayınları  tarafından  İstanbul  da  2007  yılında basılan  bu  kitap  kadını  biraz  daha  anlamamıza  yardımcı  olacak  bir  kaynak. 

Kadın  tarihte  yaşam  üzerindeki  belirleyici  rollerini  kaybettikten  sonra,  sürekli  kötü, olumsuz  argümanlarla  ele  alınarak  baskı  ve  sömürü  cenderesine  alınmıştır.  Bir  dönem cadı,  bir  dönem  şeytan,  yılan figürleriyle  işlenir.  Kadının yazılı  bir  tarihi  olmadığı  için tam  bu  süreçlerin  kadın  cephesinden  nasıl  yaşandığını  bilmek  önemli  tarihsel  araştırmaları  gerekli  kılıyor.  Çok  eskiler değil  yakın  dönem  tarihi  ve kadın  başlığı  altında  incelemek  istediğimizde  bile  zorluklarla  karşılaşırız.  Nedeni  ise kadını  sömüren,  kadın  ve  topluma  egemen  olan  zihniyet  ve bu  zihniyetin  tüm  örgütlenmelerinden  kaynağını  alıyor. 

Kadın  olmak  sadece  biyolojik  bir  olgu değil  tabiki,  toplumsallağı  ve  toplumsallığa  bağlı  gelişmeleride  barındırır. 
Çünkü  kadın  insanlığın  gelişiminde  toplumsallıkta  önemli  bir  rol  oynamıştır. 
Kadının  kendisini  tanıması,  toplum  tarafından  tanınması  tabiki  bu  rolün  anlaşılması  ve  insanlığın  kendi  gerçekliğine ışık  tutması  bakımından  büyük  önem taşır. 

‘Bütün  kadınlar  özeldir.  Bütün kadınlar  sezgisel  bir  güç  ile  doğarlar. 
Ancak  gerek  toplumsal  koşullanmalar, gerek  sosyal  hayatın  onlara  biçtiği  rol, gerekse  günlük  hayatın  zorlukları, onların  bu  sezgisel  güçlerinin  üzerini örter,  görünmez  hale  getirir.  Çoğu zaman  kendileri  bile  bu  gücün  farkında  olmadan  yaşarlar.  Eski  uygarlıklar kadının  bu  yönünü  gayet  iyi  biliyorlardı.  Örneğin  Şamanların  büyük  bir bölümü  kadınlardan  oluşmaktaydı. 
Aynı  şekilde  Mısır  mabetlerinde  de kadın  kâhinelere  ayrıcalıklı  bir  yer verilmekteydi. 

Cassandra  Eason,  'Bütün  Kadınlar Cadıdır'  adlı  bu  kitabında,  modern kadının  sezgisel  ve  majik  güçlerini ortaya  çıkartabilmesi  için  pratik, uygulanabilir  bilgiler  vermektedir. 
Kitap,  yaşam  içinde  kendisini  daha etkin  ve  güçlü  hissetmek  isteyen kadın  kitlesine  hitap  etmektedir. 
Hitap  edilen  kitlenin  ortak  amacı, kendi  özgün  düşlerini  ve  yeteneklerini  geliştirmektir.  Bu  kitap  sadece kadınlara  özeldir..  Ve  bu  kitap, Engizisyon  Mahkemeleri’nde 
'Cadıdır! '  diye  yakılan  kadınlara  ithaf edilmiştir.’ 


Çocukların  Kaldıramadığı  Yük  Göç 


Göç;  bir  insanın,  insan  gru¬ bunun  veya  bir  halkın  kitlesel  veya  kısmi  olarak;  savaş, çatışma  ve  karmaşa  ortamından  deprem,  heyelan, sel  vb.  felaketlerden  yani  iç  veya  dış etkenlerden  dolayı  yerleşik  olduğu  coğrafyadan  ayrılıp  farklı  bir  yere  gitmesine denir. 

Göç,  kendi  doğal  toplumsal  ortamını  terk  etmektir.  Göç’ün  nedenleri  ekonomik  veya  siyasi  olabilir.  Ekonomik veya  siyasi  göçlerde  de  kendi  doğal  çevresinde  yaşam  güvencesi  olmayan  kişi, aile  veya  toplumlar,  yaşam  alanlarını terk  ederek  başka  alanlara  yerleşirler. 
Göç  genelde  zorunludur.  Bu  nedenle göç  ciddi  psikolojik  travmaları  birlikte getirir.  Göçü  iki  kategoriye  ayırabiliriz. 
Biri  ululararası  göç,  İkincisi  ise  aynı  ülke içinde  yaşanan  iç  göç.  Bugün  dünyada saydığımız  bu  sebeplerden  dolayı  bir çok  insan  yerinden-yurdundan  ayrılmış veya  ayrılmak  zorunda  bırakılmıştır. 
Göç  olayı  Kürdistan'da  çok  daha  farklı bir  şekilde  gelişmiştir.  Kürdistan'da halk;  sistem  baskısı  ve  savaş  ortamından  dolayı  bazen  kendi  isteğiyle,  çoğu zaman  da  sistemin  baskı  ve  dayatmalarından  dolayı  vatanından  göç  etmiştir. 
Bu  yönüyle  halkımızın  yaşadığı  göç, zora  ve  baskıya  dayalıdır.  En  önemli nokta  ise,  göçün  siyasi  sebeplere  dayanan  bir  devlet  politikası  olmasıdır. 

"Zorunlu  göç",  devletin  'düşük yoğunluklu  savaş'ı  önleme  politikaları bağlamında  uygulamaya  konulan  ve önemli  bir  bölümü  1992-1996  döneminde  gerçekleşen  'köy  boşaltma'  uygulamaları  ile  birlikte  yeni  bir  aşamaya  girmiştir.  Bu  dönemde  4000'den  fazla  köy ve  mezra  yakılmış,  4  milyondan  fazla insan  ya  en  yakınındaki  il  veya  ilçe  merkezlerine  ya  da  yüzlerce  kilometre  uzaklıktaki  metropollere  göçe  zorlanmıştır. 

Göç,  yetişkinlerden  çocuklara  kadar sosyal,  ekonomik,  ruhsal  ve  psikolojik birçok  sorunu  da  beraberinde  getirmektedir.  Kökenlerinden  kopmuş  olmanın  getirdiği  yalnızlık  ve  bilinçdışı  suçluluk  duyguları  taşımaktadır. 

Göçle  beraber,  çocukta  kişiliğinin şekillenme  dönemleri  olduğu  için, istenmeyen  tarzda  bir  yetişme  gerçekleşmektedir.  Çünkü  acılara  ve  zorla göçe  tanıklık  etmiş  bu  bireyler,  yaşamlarının  diğer  evrelerinde  de  bunun  izlerini  taşırlar.  Yaşadıkları  sorunların  en başında,  gelinen  şehir  ortamına  yabancı  olmanın  getirdiği  uyum  sorunları  yer alır.  Bu  uyum;  gerek  kültürel,  gerek  sosyal  ve  gerekse  de  ekonomik  sorunlar türünden  açığa  çıkmaktadır. 

Çocukların  yaşadığı  dil  sorunu  kül¬ 


türel  çatışmayı  arttırmakta,  çevreyle iletişime  geçmelerine  engel  olmakta  ve yaşamlarını  her  alanda  kısıtlamaktadır. 
Kendi  anadillerinden  başka  bir  dil  bilmeyen  çocukların,  kendilerini  birdenbire  kavramakta  güçlük  çektikleri  yeni  bir ortamın  içinde  bulmaları;  onların  kendilerine  karşı  güvensiz,  karşı  kültüre  ve dile  karşı  kompleksli  ve  içe  kapanık  bir şekilde  büyümelerine  sebep  olmaktadır. 

Çocukların  çevreyle  ilişki  kurabilmeleri  ve  eğitimden  faydalanabilmeleri için  öncelikle  yeni  bir  dil  öğrenmeleri gerekir,  iletişim  kurmakta  zorlanan çocuklar,  çoğu  zaman  diğer  çocuklarca dışlanır  ve  alay  sebebi  olurlar.  Kendine öz  güvenini  yitiren  çocuk,  kendi  ana dilinden  ve  kültüründen  uzaklaşarak, kendi  toplumuna  nefret  besleyecek  bir dereceye  gelebilir.  Özgüveni  sarsılan çocuk,  kendisini  yeni  arkadaş  çevresi¬ ne  kabul  ettirmek  için  kendisini  farklı tanıtabilir.  Böylece  özünden  uzaklaşan çocuk,  kendisini  gizleyerek  ve  saklayarak  aşağılık  psikolojisine  kapılır.  Böyle bir  durum  içerisine  düşen  çocuk, zamanla  içerisinden  geldiği  kültürü yadırgar,  hatta  inkar  eder.  Bir  süre sonra  da  böyle  bir  kültürden  geldiği için  utanmaya  başlar.  Bu  da  çocuğu olmadık  bir  noktaya  taşır.  Davranışları değişir,  giderek  psikolojik  sorunlar yaşamaya  başlar.  Bunun  da  temelinde kültürel  dejenere  olma  vardır.  Çünkü ne  karşıdakinin  kültürünü  alabilmiştir, ne  de  kendi  kültürünü  yaşayabilmektedir.  Bu  da  çarpık  bir  gelişime  neden olur.  Kürdistan’dan  Türkiye  metrepollerine  taşınan  pek  çok  çocukta  bu  gözlemlenebiliyor. 

Göçe  zorlanan  aileler  çoğu  zaman kültürlerini  koruyabilmek  için,  kendisiyle  aynı  köyden  gelen  ya  da  aynı  şehirden  gelenlerin  yanına  taşınır.  Fakat  asıl problem  ya  sokakta  başlar  ya  da  okul¬ da.  Göç  etmeden  önceki  gibi  kendine güvenlidir.  Konuşulanlar,  mekan  kendisine  yabancıdır.  Daha  ilk  anda  korkma¬ ya  başlar.  Bu  korkuları  başka  korkular kovalar  ve  çocuk  bu  gerçeklik  içerisinde büyümeye  çalışır. 

Bir  diğer  sorun  da,  çocuğun  ekonomik  problemlerin  etkisiyle  çalışmak zorunda  olmasıdır.  Göçe  maruz  bırakılan  aileler  ekonomik  açıdan  çökmüştür. 
Ailenin  karşı  karşıya  olduğu  sıkıntılar aynen  çocuklara  yansır.  Metropollere göç  eden  çocuklar,  pahalı  yaşam  koşullarından  dolayı  kendi  yaşıtları  oyun oynarken,  okula  giderken,  ailelerine katkı  sunmak  amacıyla  zor  koşullarda çalışırlar.  Bu  nedenle,  çocuklar  küçük tezgahlarda  satıcılık,  ayakkabı  boyacılı¬ 


ğı,  kağıt toplama gibi  işlerle aile  bütçesine  katkı sağlamaya çalışırlar. 
Bu  çocukların  hiç  bir sosyal güvenceleri olmadan uzun  saatler  boyunca  çalıştırılmaları,  psikolojik  olarak  yıpranmalarına  sebep  olmaktadır.  Göç  çocukları  en  doğal  hakları  olan  çocukluklarını yaşayamadan  büyüyorlar.  Ve  yoksulluk her  geçen  günde  göç  çocuklarını  kuşatıyor.  Göç  çocukları,  büyüme  ve  gelişme  bozuklukları  içinde  bocalayarak büyüyorlar.  Onlar  yaşadıklarına  daha bir  anlam  veremeden  yaşam  onları yutuyor. 

Kültürel  ve  ekonomik  sorunları yanında  eğitim  sorunu  da  unutmamak gerekir.  Kürdistan’dan,  Türkiye  metropollerine  göç  eden  çocuklar,  eğitim görebilmek  için  Türkçe  öğrenmek zorunda  bırakılıyor.  Bu  Türkiye  devletinin  kültürel  soykırım  politikalarının  bir parçası  olarak  asimilasyona  hizmet  ediyor. 

Bunlarla  birlikte  artan  ekonomik  ve sosyal  sorunlar  da  göç  mağduru  ailelerin  yaşantısını  olumsuz  yönde  etkilemekte.  Sorunların  büyümesi  kendisiyle birlikte  huzursuzluk  ve  şiddetin  artmasına  da  neden  oluyor.  Bu  koşullarda büyüyen  çocuklar  gelişimlerinin  her evresinde  olumsuz  etkilenmektedirler. 
Bazen  bu  durum,  çocuklarda  ailenin diğer  fertlerine  nefretle  bakması  neden olabilir. 

Ancak  göç  mağduru  çocuklar  en  çok gündeme  suçla  olan  ilişkisinden  dolayı gelmektedir.  Çocukların  şiddet  ve  suça yeltenmesi  göçe  bağlı  travmalara  bağlanabilinir.  Bu  nedenlerinde  biri  ise  küçük yerleşim  alanlarında  metropollere  göç eden  ailelerinde  çocukları  üzerindeki denetiminin  azalmasında  kaynaklıdır. 
Ama  bu  asıl  sorun  değildir.  Bu  sadece bir  sonuçtur.  Çünkü  çocuklar  kendilerinden  çok  büyük  yaşam  koşullarıyla yüz  yüzeler.  O  küçük  bedenlerine  yüklenmiş  sorumluluklar  onları  alıp,  başka başka  noktalar  taşır,  bu  gün  büyük  şehilerin  köprü  altları  çocuklarla  doludur. 
Hemen  her  gün  de  bu  çocuklara  ilişkin bir  haber  yapılır.  “Balıcı  çocuklar,  saldırdı”,  “balıcı  çocuklar,  kapkaç  yapıyor” vb.  sayısız  olaydan  bahsedilebiliyor. 
Ama  bunlar  sonuçtur.  Sonuçları  tartışmak  o  çocukların  yaşamların  değiştirmiyor. 

Onlara  ne  çocuk  olma  şansı  verilmiştir  ne  de  büyüme  şansı.  Her  şeyleri göçle  ellerinden  alınmıştır.  Alışkın  olmadıkları  büyük  şehirler  onları  yutmuştur. 
Yoksulluğun  kollarında  sokaklara  para kazanmaları  için  salınmışlardır.  Onlardan  kaldıramayacakları  şeyler  istenmiştir.  Onlar  sokak  ortasında  ordan  oraya koşturup  çırpınmaktan  daha  7  yaşında yorgun  düşmüş,  cadde  ortasında  uyuya kalmışlardır. 


Havai  Arslan 


Çocuk  ve  Yaşam 
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Çocuklarımızın  Yaşamını  Örmek 

Hep  söyleriz;  kadın  olup  da  yaşamda  toplumsal  cinsiyetçi  politikalardan  rahatsız  olmamak  mümkün değildir  diye.  Buraya  kadar  tamam.  Peki  tüm  bunları yaşarken  kendine  düşen  payı  sorgulayan  kaç  kişi  var? 

Sosyolojik  ve  psikolojik  çalışmalar,  toplumsal  cinsiyetle ilgili  düşünceler  ve  erkeklerle  kadınların  rolleri  söz  konusu olduğunda  çeşitli  kültürler  arasında  bazı  değişikliklerin olduğunu  söyler.  Ortak  payda  erkek  ve  kız  çocuklarının yetiştirilme  biçimi  ve  gençlik  kültürü  ile  aile  ideolojisi  alanlarında  toplumsallaşma  sürecidir. 

Tüm  bu  gerçeklerin  ışığında  anne  ve  babaların  bu  rollerin  verilmesindeki  payını  irdelememiz  gerekir.  Daha  çok küçük  yaşlarda  başlayan  kız  ve  erkek  çocukların  yetiştirilmesinde  yapılan  ayrımcılık -ister  bilinçli,  isterse  içselleşmiş alışkanlıklarla  olsun- tabii  ki  ileriki  yaşlarda  yansımasını  bulmaktadır. 

Eğitiminden,  sosyal  yaşama  kadar  yapılan  ayrımlar  yıllarca  bilinçli  olarak  erkek  egemen  toplumlarda  yürütülen cinsiyetçi  politikaların  sonucunda  gelişmiştir.  Kız  çocukları sadece  ev  işleri  yapmak  ve  erkeklere  hizmet  etmek,  onlara itaat  etmekle  yükümlü  tutulmaktadırlar.  Erkek  çocukları  hizmet  alan,  her  türlü  sosyal  hakka  sahip  olan  bir  birey  olarak yetiştirilirler.  Anneler  kızlarının,  erkek  çocuklarına  hizmet etmesini,  onların  istemleri  doğrultusunda  hareket  etmesini beklerler. 

Bu  roller  toplumda  o  kadar  içselleştirilmiştir  ki  bir  çok anne-baba  bilinçsizce  çocukları  arasında  ayrım  yapmaktadır.  Acı  olan  yaşamı  boyunca  ayrımcılıktan  dert  yanan,  ezilmişliği  yaşayan  anaların,  kendi  kızlarını  yetiştirirken  bilmeden  bu  ayrımı  pekiştirecek  hareketlerde  bulunmaktadırlar. 
Daha  küçük  yaşta  kızına  “kalk  kardeşine  su  getir”  derken yaptığının  farkında  değildir.  Ya  da  bir  arkadaşımın  dediği 
gibi  “babaannen  sana  2  ceviz  verirken,  erkek  kardeşine  3 
ceviz  veriyorsa”  budur  işte  toplumsal  cinsiyetçilik. 

Evden  çıkıp  okula  giden  çocuk  burada  da  çok  değişik  bir durumla  karşılaşmaz.  Kitaplarda  gösterilen  aile  fotoğraflarında  anne  ev  işi  yapar,  yemek  hazırlar.  Baba  işe  gider. 
Evdeki  görüntüde  baba  oturmuş  gazetesini  okurken,  anne hizmet  eden  rolündedir.  Erkek  çocuk  babayla  dışarıda oynayan  olurken,  kız  çocuğu  anneye  ev  işlerinde  yardım etmektedir.  Öğretilen  rollerde  değişiklik  olmaz,  çünkü  eğitimin  temel  ilkelerinden  biri  toplumsal  cinsiyetçi  politikalara hizmettir. 

Kızlar  ailenin  namusudur.  Bu  nedenle  attığı  her  adımda dikkatli  olmalıdır.  Erkek  çocukları  istediği  zaman  dışarı  çıkabilir,  arkadaşları  ile  gezebilirler.  Buna  karşın  kızların  bu durumda  evin  erkeğinden  izin  alması  gerekir,  izin  alması gereken  erkek  kendinden  küçük  kardeşi  olabilir.  Önemli olan  erkek  olmasıdır. 

Aile  içi  şiddet,  ailenin  erkek  bireylerinin  kadın  bireylere baskısıyla  açığa  çıkmaktadır.  Kendi  doğurduğu  erkek  çocuğundan  şiddet  gören  anaların  sayısı  azımsanmayacak  kadar çoktur. 

Namus  ve  aile  içi  şiddet  toplumsal  cinsiyetçilik  politikalarından  beslenmektedir.  Bu  konular  tek  başlarına  ele  alınması  ve  irdelenmesi  gereken  konulardır. 

Asıl  önemli  olan  bu  sistemli  politikalara  karşın  ne  yapmak  gerektiğidir.  Erkek  egemen  zihniyetle  mücadele  ederken  nasıl  hareket  etmeli,  ne  yapmalı? 

Farkındalıkları  yaratmak  için  herkese  görev  düşmektedir.  Toplumsal  cinsiyetçi  politikalarla  mücadelede  eğitimin önemi  çok  fazladır.  Hem  çok  klasik,  bir  o  kadar  da  çok  tekrarladığımız  bir  kavram  olması  belki  de  kanıksanmasını  ve beraberinde  de  gereken  önemin  verilmemesini  getirir. 

Çok  basit  ve  çok  da  kolay  olan,  çocuklarımızı  yetiştirirken  ayrım  yapmadan  aynı  şekilde  yetiştirmektir. 
Kız  ve  erkek  çocuklarını  aynı  kurallarla  büyütmek. 

Eğitimin  sadece  erkek  çocuklarına  değil,  kız  çocuklarına da  gerekli  olduğunu  bilmek  ve  ona  göre  davranmak, 

Kızların  görevlerinin  erkeklere  hizmet  olmadığını  bilmek, 

Kızların  toplumdaki  yerini  yadsımamak, insan  haklarının,  “erkek  hakları  olmadığım”  kabul etmek, 

Yaşamın  sadece  erkeklerin  ekseninde  olmadığını  anlamak, 

Yaşamın  kız  ve  erkek  çocukları  için  eşit  örülmesi  gerektiğini  unutmamak  gerekir. 
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KİP  Aktivisti:  ‘  Karadeniz’de 


Önüne  Geçilemeyecek  Bir  İsyan  Başlamıştır’ 


23  Ocak  günü  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı'na 
bağlı  Trabzon  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Bölge  Kurulunun  Senoz  vadisinin  SİT  alanı  olma  özelliğini  kayk  betmesine  yönelik  kararının  kit- 
^  lesel  bir  basın  açıklaması  ile  Ka- 

_  dıköy’de  duyurulması,  Karadeniz  İsyandadır  platformunun kurulduktan  sonraki  ilk  faaliyeti oldu.  Bu  etkinlik,  platformun kuruluş  duyurusu  niteliğinde oldu. 

23  Ocak’ta  Karadeniz’in 

r  doğasından  beslenen  21  Karadenizli  ve  yıkıma  karşı  duran farklı  bölgelerdeki  sanatçılarla  geniş  katılımlı  bir  dayanışma  gecesi gerçekleştirdik.  Bu  konserle  Karadenizli  sanatçılar  ve  değişik  kültür  insanlarıyla  bir  araya  gelerek  kimselerin  beklemediği  büyük  bir  isyanın  arifesinde  olduklarını  duyurduk. 


% 
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Çernobil  faciasının  24.  yıldönümü  do-V  layısıyla  25  Nisan  günü  Allianoi  Girişim  Grubu,  Hasankeyf  i  Yaşatma  Girişimi,  Karadeniz  İsyandadır  Platformu,  Loç  Vadisi  Koruma  Platformu,  Munzur  Koruma  Kurulu  (DEDEF) gibi  birçok  çevreci  örgüt,  yaşamı  yok  edecek enerjileri  durdurmak  için  İstanbul’un  Kadıköy ilçesinde  büyük  bir  miting  düzenledi.  Kadıköy mitinginde  amaçlananlar  şunlar:  Akkuyu'da  ve Sinop'ta  kurulması  planlanan  nükleer  reaktör projesinin  yeni  Çernobillere  sebebiyet  vereceği endişesiyle  Türkiye’nin  ve  dünyanın  hiç  bir  yerinde  nükleer  santrallerin  yapılmaması  talebi, tüm  Türkiye’de  1700’e  varan  hidroelektrik  santrallerinin  yaratacağı  mağduriyetlere  dikkat çekmek,  Munzur,  Hasankeyf,  Allianoi’de  insan yaşamına  ve  tarihe  kasteden  barajlara  ve  hidroelektrik  santrallere  ‘dur’  demek,  küresel  ısınmanın  en  önemli  nedeni  olan  termik  santrallere  karşı  çıkmak. 

Geri  dönüşü  mümkün  olmayan  doğa  katliamına  karşı  Karadeniz  isyanını  örmek  üzere bir  kaç  önce  bir  araya  geldiklerini  söyleyen  Karadeniz  İsyandadır  Platformu  (KİP)  kurucu  aktivisti  Deniz  Şener  ile,  çiçeği  burnunda  oluşumları  hakkında  ve  Türkiye’yi  bekleyen  çevresel  felaketler  üzerine  bir  söyleşi  düzenledik. 

•  Karadeniz  İsyandadır  Platformu  ne  zaman, ne  amaçla  kuruldu?  Neye  karşı  isyan? 

Karadeniz  İsyandadır,  ilk  olarak  Çayeli’nde Senoz  Vadisi’nde  HES  inşaatı  yapılması  sonucunda  ortaya  çıkan  ağır  tahribata  karşı köylülerin  isyan  etmesiyle  sadece  iki  kelimeden  oluşan  bir  slogandı.  Zamanla  bu  iki  kelime  o  kadar  değer  kazandı  ki,  slogan  olmaktan çıkıp  birleştirici  bir  unsur  olarak  konuşulma¬ ya  başlandı.  Senoz’un  sesinin  İstanbul’da duyulmasına  eşlik  eden  Direnistanbul  Ekoloji  grubu  ile  Karadenizli  gençlerin  ortak  değerlendirilmesi  sonucunda  konunun  sadece  Senoz  ile  sınırlı  kalmaması,  tüm  Karadeniz’i  içine  alan  bir  yapılanmaya  gidilmesi  gerekliliği¬ ne  vurgu  yapıldı. 

•  Amaçladığınız  kapsamda  örgütlenebiliyor musunuz?  Platformun  gelişim  aşamalarını özetleyebilir  misiniz? 

Biraz  önce  belirttiğim  yapılanma  fikri  doğrultusunda  25  Aralık’ta  TMMOB  (Türk  Mühendis  ve  Mimar  Odaları  Birliği)’nin  gerçekleştirdiği  Karadeniz  Serbest  Ekoloji  Forumu’nda,  Karadeniz’deki  tüm  sorunlara  karşı  mücadele  edecek  bir  platformun  oluşturulması  konusunda  ortak  irade  oluştu.  Doğrudan  eylemi savunan,  anti-otoriter  örgütlenme  modeline  sahip  Karadeniz  İsyandadır  Platformu’nun  ilk  çalışmaları  o  günden  sonra  başladı. 

Pek  çok  girişimin  de  desteğinin  alınarak, 


•  Hareketinizin  kapsam  alanı  sadece Karadeniz  mi? 

Karadeniz  isyandadır  Platformu  şu  sıralar ekolojiyi  konu  alan  faaliyetleriyle  göz  önünde duruyor  olsa  da,  temel  ilgi  alanı;  Karadeniz  yerelinden  yola  çıkarak  yeryüzündeki  yaşamı  savunmaktır.  Özellikle  Karadeniz’de  bir  direniş kültürünün/geleneğinin  geliştirilmesine  ihtiyaç olduğuna  inanıyoruz. 

•  Türkiye’de  gelişen  çevre  hareketlerini nasıl  buluyorsunuz?  Ortak  platform  ve ortak  aktiviteler  oluşturma  hedefiniz  var  mı? 

Doğaya  ve  yaşama  karşı  duyarlılık  gösteren diğer  dernek  ve  platformların  yanında  olmaya çalışan  platformumuz  .İstanbul  ve  diğer  iller¬ de  yapılan  eylemlere  katılım  gösterdi.  Tekel  direnişine  de  destek  veren  Karadeniz  İsyandadır  Platformu  (KİP),  “Karadeniz  kültür  sanat  ve çevre  insanları”  grubu  ile  birlikte  Ankara’ya  da gitti. 

•  Türkiye  insanının  çevreye  karşı duyarlılığı  ne  düzeyde?  Kamuoyunu bilinçlendirmeye  dönük  bir  çabanız  var  mı? 

Ülkemiz  nüfusunun  büyük  kısmı  kırsal alanlarda  yaşamını  sürdürüyor.  Diğer  yandan şehirlere  göç  etmiş,  fakat  ailesinin  bir  kısmı  köylerde  bulunan  insanlar  da  mevcut.  Kırsalda  tarım  ile  geçinmek  artık  mümkün  değil.  Yıllardan beri  gelen  politikalar,  kırsalda  kendi  olanakları ile  geçinebilme  olanağını  ortadan  kaldırdı.  Esasında  toprağını,  suyunu  seven  ve  yaşam  alanlarına  sıkı  sıkıya  bağlı  bir  yapıdadır  Anadolu  insanı.  Bu  bağlılık  büyük  bir  aksiyon  alınabildiği  anlamına  gelmiyor  ne  yazık  ki.  Uygulanan  baskıcı  devlet  politikaları  insanların  korkular  yüklenmesine  neden  oldu.  Her  türlü  duyarlılık,  muhalif  eylemsellik  ve  insanların  otoritelere  karşı  söz  söylemesinin  bedeli  büyük  acılar  oldu. 

Yaşamsal  sorunları  bulunan  halklara  doğayı ve  yaşamı  savunmaya  davet  etmek  oldukça  güç. 
Yaşam  alanlarına  bağlı  olsalar  da,  hükümet  politikalarına  ses  çıkarmaya,  sokaklarda,  alanlarda bir  araya  gelmeye  sıcak  bakamıyorlar.  Hatta  bu konuda  aktivistleri  de  dışlıyorlar  kimi  zaman. 
Karadeniz  İsyandadır  Platformu,  Çernobil’den kanser  olan,  dereleri  ellerinden  alınan,  vadilerine  inşaat  makineleri  yerleştirilen  yöre  halkına  çağrıda  bulunuyor.  Doğamızın  yok  pahasına  pazarlanmasına  karşı  olan  insanların  ‘hayır’  deme  hakkını  özgürce  kullanması  için  mitingler  düzenliyor,  eylemler  yapıyor,  basın açıklamaları  ile  kamuoyunun  bilinçlendirilmesine  katkıda  bulunuyor.  Karadenizli  sanatçılar,  bu  bilgilendirmelerimizde  bizlere  tereddütsüz  büyük  destek  sağlıyorlar. 

•  Çernobil  faciasının  yıldönümü  için  ortak bir  miting  düzenleyeceksiniz.  Unutan nesil  ve  yeni  kuşaklar  için  sormak  istiyoruz. 
Nedir  Çemobil’in  öyküsü? 


Çernobil  faciası  üzerine  binlerce  sayfa doküman  oluşturulabilir.  Etkisi  büyüktür. 
1972’de  Ukrayna’daki  (O  dönem  SSCB’nin  bir parçasıydı)  Kiev’in  140  km.  kuzeyinde  kurulan Çernobil  Nükleer  Santrali’nde  ortaya  çıkan kaza,  her  biri  1.000  Megavvatt  (MW)  gücünde dört  reaktördeki  tasarım  hataları  ile  reaktörlerden  birinde  deney  yapmak  için,  güvenlik  sisteminin  devre  dışı  bırakılması  sonucu  oluşan hatalar  dizisi  sonucunda  meydana  geldi.  Patlamanın  ayrıntıları  tam  olarak  bilinememekle birlikte,  denetim  dışı  bir  çekirdek  tepkimesi¬ nin  gerçekleşmiş  olduğu  anlaşılmaktadır.  Üç  saniye  içinde  reaktörün  gücü  %7’den  %50’ye  fırladı.  Yakıt  parçacıklarının  soğutma  suyuyla  karşılaşması,  suyun  bir  anda  buhara  dönüşmesine yol  açtı.  Oluşan  aşırı  buhar  basıncı  reaktörün ve  santral  binasının  tepesini  uçurdu.  Reaktördeki  zirkonyum  ve  grafitin  yüksek  sıcaklıktaki  buharla  karşılaşması  sonucu  oluşan  hidrojen  yanarak  bütün  santrali  ateşler  içinde  bıraktı.  Patlamalar  sonucunda  Hiroşima  ve  Nagasaki’ye  atılan  atom  bombalarından  200  kat daha  fazla  radyasyon  yayıldı. 

•  Karadeniz  insanı  üzerinde  halen  ne  tür 

etkileri  var?  Etkilerini  azaltmanın  bir 

yöntemi  yok  mudur? 

Karadeniz  Çernobil’den  sonra  asla  eskisi gibi  olamamıştır.  Yapılan  tüm  araştırmalar  ve devletin  politikaları  faciayı  ve  nükleeri  aklamak üzerinedir.  Bağımsız  araştırmaların  engellenmesi  ve  bugün  Karadeniz’de  artan  kanser  vakalarını  açıklayabilecek  raporlama  yöntemlerinin  hayata geçirilmesi¬ nin  engellenmesi söz  konusudur.  O  tarihte  radyoaktivitey¬ le  kirlenmiş çaylar  içilmeyip  imha edilseydi, radyasyon dozu  alınmayacaktı. 

Çay  demlenmeden önce  bir kez  sıcak suyla  yıkansa  bile alınan  doz yarıya  inecekti.  Ancak  uyarılarımıza  karşın  bu  yolda  hiçbir  önlem  alınmamıştır.  Üniversitelerde  bu  konuda  araştırma  ve  ölçüm  yapmamaları  için 
YÖK'ün  yolladığı  yazıyla  engellenmiştir.  Son  24 
yıl  içinde  Karadeniz’deki  kanser  vakaları  yüzde  50  artış  göstermiştir.  Doğu  Karadeniz’de  erkeklerde  akciğer  kanserinin  artış  oranı  yüzde 24,  kadınlardaki  meme  kanseri  artış  oranı  yüzde  19’dur.  Dönemin  devlet  başkanı  ve  yöneticilerinden;  Turgut  Özal  "radyoaktif  çay  daha lezzetlidir"  diyerek  basına  poz  verirken,  Cumhurbaşkanı  Kenan  Evren  "radyasyon  kemikle¬ re  yararlıdır"  açıklaması  ile  faciaya  bakışlarını ifade  etmişlerdir. 

22  Kasım  1986’da  Almanya'ya  gönderilen 
320  bin  mark  değerindeki  40  ton  iç  fındık,  yüksek  düzeyde  radyasyon  yüklü  olduğu  gerekçesiyle  geri  çevrilirken  bölgedeki  hiçbir  tarım ürünü  ya  da  içme  suyu  kaynakları  kontrol  edilmeden  tüketimine  devam  edilmiştir.  Bilimsel araştırmalar,  kazanın  asıl  kalıcı  etkilerinin  en az  20  yıl  sonunda  başlayacağını  gösteriyor.  Bu küresel  olayın  en  büyük  etkileri,  Eski  Sovyetler  Birliği’nden  bugün  üç  bağımsız  komşu  ülke olan  Ukrayna,  Beyaz  Rusya  ve  Rusya’da  oldu. 
Diğer  yandan  Karadeniz’in  doğusu  da  bu  nükleer  faciadan  direk  etkilendi.  Bölgede  kanserden  bir  aile  yakınını  kaybetmeyen  birine  rast¬ 


lamak  çok  zordur.  Geçtiğimiz  yıllarda  tüm  ulusun  sevgisini  kazanmış,  Çernobil  nükleer  felaketinin  etkilerini  her  seferinde  dile  getiren  ve halkın  duyarlılığını  sağlamaya  çalışan  Karadeniz’in  asi  çocuğu  Kazım  Koyuncu  da  kanserden hayatını  kaybetmiştir. 

•  Türkiye’yi  bekleyen  yeni  çevre 

felaketleri  var  mı? 

Yapılabilecek  olan,  öncelikle  bağımsız araştırma  merkezlerinin  kamu  tarafından  kurulmasıdır.  Çok  sayıda  kanser  araştırma  hastaneleri  kurulmalı,  insanlar  sürekli  olarak  kanser  taramalarından  geçirilmelidirler.  Zamanında alınması  gereken  tedbirler  kaçırıldığından  artık  erken  teşhis  ve  kamuoyunun  bilinçlendirilmesi  odak  alınmalıdır.  Ve  bu  topraklarda  nükleer  santraller  kurulmamalıdır  ki  bir  Çernobil daha  yaşanmasın. 

Ülkemizde  doğal  yaşam  alanları  ve  kültür mirasları  kırmızı  alarm  vermektedir.  Artuklular’ın  dünyaya  miras  bıraktığı,  Moğollar’dan  bile kurtulan  Hasankeyf,  llısı  Barajı  suları  altında  kalma  tehlikesi  altındadır.  Sağlık  Tanrısı  Asklepion’un  yurdu,  binlerce  yıllık  şifa  merkezi  Allianoi,  Yortanlı  barajının  tam  ortasında  kalmaktadır.  Karadeniz  ve  Munzur,  kurulan  hidroelektrik  santralleri  sonucunda  suyunu  ve  ormanlarını  hızla  kaybetmektedir.  Diğer  yandan coğrafyamızdaki  birçok  canlı  türü  yok  olmaya başlamıştır.  Kamu  bu  yaşam  alanlarına  daha  çok turistik  açıdan  yaklaştığından  birkaç  gezi  parkı  ve  sit  alanı  dışında  hemen  her  doğal  miras pazarlanabilmeye  konudur. 


•  Yeni  facialann  önünü  alma  girişimi  adına ileriye  yönelik  ne  tür  adımlar  atmayı düşünüyorsunuz?  İsyanla  neleri kurtarmayı  amaçlıyorsunuz? 

Önceliğimiz  Karadeniz  doğasının  geri  dönüştürülemez  şekilde  yok  edilmesini  engellemektir.  Bu  coğrafya  kültürünü,  yaşam  şeklini doğasından  almaktadır.  Başta  HES’ler  olmak üzere  nükleer  ve  yaşamı  yok  eden  tüm  enerji kaynaklarını  istemiyoruz.  Bugüne  kadar  yaratılan  tahribat,  sorumluları  tarafından  giderilene kadar  her  türden  direnişi  meşru  görüyor,  sahil  şeritlerimizin  beton  sahillere  dönüştürülmesine,  bir  yaşam  kaynağı  olan  sularımızın  ticari  bir  meta  haline  getirilmesine  izin  vermiyoruz.  Bunu  bir  mentalite,  bir  eylem  şekli  olarak  benimsiyoruz. 

Yaşam  alanlarımız  bizimdir,  sermaye  edilemez!  Karadeniz’de  önüne  geçilemeyecek  bir isyan  başlamıştır.  Tamamen  meşru  ve  anayasal  bir  isyandır  bu.  Gelecekte  yaşamsal  her  ihtiyacın  metalaşmış  olmasını  engellemek  adına muhalefet  ediyoruz.  Hareketimiz  tüm  siyasetlerden  bağımsız,  yaşam  hakkımıza  tam  bağımlıdır.  Karadeniz  artık  isyandadır! 


Sozdar  Piroz 
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Multipl  Skleroz  (MS) 


ıh 


Dr.  İlhan  Diken 


Nörolojik  birçok  hastalıkta  görülebilen belirtilerle  kendini  gösteren  Multipl Skleroz  (MS)  ancak  belirtilerin  sıklaşmasıyla  nörologların  yapacağı  muayeneler  sonunda  ortaya  çıkar. 

Merkezi  sinir  sistemini  oluşturan  beyin, beyincik  ve  omurilik  gibi  yapıları  etkileyen ve  genç  erişkinlerde  görülen  Multipl  Skleroz (MS);  aslında,  ‘bir  hastalık’  değil,  ‘hastalıklar  grubu’dur.  MS’in,  gelişim  süreci  içerisinde  çok  farklı  seyreden  ya  da  hastadan  hastaya  büyük  farkların  görülebileceği  değişik tipleri  bulunmaktadır. 

MS,  hastaların  bir  bölümünde  özüre neden  olduğu  için  özellikle  gençler  arasında kazalar  dışında  nörolojik  özüre  en  fazla sebep  olan  sinir  sistemi  hastalığı  olarak kabul  edilmektedir.  Öldürücü  bir  hastalık olmayan  MS,  bulaşıcı  da  değildir.  MS  için kalıtsal  bir  hastalık  demek  doğru  değildir. 
MS’in  nedeni  veya  seyrini  etkileyen  faktörler kesin  olarak  belli  olmayıp;  bugüne  kadar virüsler,  bakteriler  ve  toksik  bazı  etkenler öne  sürülmüş,  ancak  bu  etkenlerin  hiçbiri kanıtlanmamıştır. 

Nörolojik  belirtiler  ile  gelişen  ve  daha sonra  duraklayıp;  düzelme  sürecine  giren hastalık  dönemlerine  atak  denilmektedir. 
MS’li  hastaların  çoğunda  yüzde  85,  hatta yüzde  90’ında  -  hastalık;  bu  ataklar  ile  başlamaktadır.  Hastaların  yüzde  10-15  kadarında  ise  başlangıçtan  itibaren  uzun  yıllar boyunca  ilerleyerek  seyretmektedir. 
MS’in  ataklar  ile  seyrettiği  durumlarda  da hastalık  aynı  şekilde  ilerleyici  hale  dönüşebilmekteddir.  Sıcak  bölgelerde  çok  daha  az rastlanılan  MS,  ekvator  kuşağında  neredeyse  hiç  görülmez.  Buna  karşılık  hem  kuzey, 


hem  de  güney  yarım  kürede;  kutuplara  yaklaştıkça  hastalık  oranının  giderek  arttığı  gö rülmektedir.  Örneğin  Akdeniz  Bölgesi’n de  İtalya’da  ve  İspanya’da  100.000  kişi  içe risinde  50  ilâ  60  kişide  MS  görünürken;  bu oran  Almanya’da  100.000’de  80’e,  İngilte re  ya  da  İskandinav  ülkelerinde  ise 100.000’de  100-120  gibi  rakamlara  yükselmektedir.  Coğrafi  yerleşimden  bağımsız  olarak,  bazı  ırklarda  -özellikle  sarı  ırktan  olanlarda-,  daha  az  MS’li  vaka  görülmektedir. 

MS,  Kadınlarda,  20-40  yaşları  arasındaki genç  erişkinlerde,  Beyaz  ırktan  olanlarda, Ilıman  ve  soğuk  iklim  kuşağında  yaşayanlar¬ da  (Kuzey  ülkelerinde  daha  sık  görülür  ve ekvator  kuşağına  yaklaştıkça  azalır.), Ailesinde  MS  olanlarda,  Sosyo-kültürel  ve ekonomik  düzeyi  yüksek  olanlarda  daha  sık görülmektedir.  Genç  yaşlarda  MS  ile  tanışmak,  psikolojik  desteği  gerekli  kılabilir. 
Bağışıklık  sisteminin  bir  şaşkınlığı  sonucu oluşan  ve  merkezi  sinir  sistemini  etkileyen MS  hastalığında;  beyin,  beyincik  ve  omurilikte  seyreden  sinir  lifleri  ve  onların  etrafındaki  kılıflar  etkilenmektedir.  Vücut  kendinde olan  dokuyu  yabancı  gibi  algılayıp,  ona  karşı bir  reaksiyon  oluşturmakta  ve  söz  konusu dokuda  hasar  ortaya  çıkarmaktadır.  Bu dokular  sinir  lifleri  ve  kılıfları  oluşturduğu için  kola,  göze,  bacağa  giden  iletilerde  aksama  meydana  gelmektedir.  Bu  aksama  sonucunda  ise  görme  kaybı  veya  bulanıklık;  kol, el  ve  bazen  hem  kol  hem  de  bacakta  güçsüzlük;  yürüyüşte  bozulmalar  ve  dengesizlik ile  konuşmada  ağırlaşma  ve  peltekleşme ortaya  çıkabilmektedir.  Bağışıklık  sistemindeki  şaşkınlık  sonucu  vücut  kendi  dokusuna bir  zarar  verdiği  için  MS’e  ait  belirtiler genellikle  geçicidir.  Çünkü  vücut  bir  süre sonra  bu  yanlışlığı  fark  ederek,  kendini düzeltmeye  çalışmakta  ve  sonuçta  iyileşme sürecine  girilmektedir. 

Hastalığın  ilk  belirtileri;  gözde  görme kaybı  veya  bulanıklığı,  çift  görme,  konuşmada  zorluk,  kol  ve/veya  bacakta  güçsüzlük  ve 


uyuşukluk,  ellerde  titreme,  yürüme  güçlüğü veya  dengesizlik,  ince  hareketlerde  beceri kaybı  şeklinde  olabilmektedir.  Ancak  bu belirtilerin,  tek  başlarına  MS  hastalığına özgü  olmayıp;  nörolojik  kökenli  veya  diğer birçok  hastalıkta  da  görülebileceği  unutulmamalıdır.  Sözü  edilen  belirtilerin  hiçbiri aslında  MS  hastalığına  özgü  değildir.  Bu belirtiler  sık  görülebilen  ve  farklı  nedenlerle ortaya  çıkabilen  belirtilerdir.  Görme  bozukluğunun  ortaya  çıkması  göze  ait  bir  neden yüzünden  de,  başka  nörolojik  bir  neden yüzünden  de  olabilir.  Aynı  şekilde  kol  ve bacakta  güçsüzlük,  yürümede  dengesizlik gibi  belirtilerin  hepsi  çok  çeşitli  nörolojik hastalıklarda  görülebilmektedir.  Bu  nedenle özellikle  kişinin  günlük  yaşamını  etkileyecek boyutta  nörolojik  belirtiler  ile  karşılaşıldığı zaman,  bu  durum  bir  nörolog  tarafından değerlendirilmelidir 

Bir  nörolog  MS’ten  şüphelendiğinde genellikle  ilk  başvurduğu  inceleme  yöntemi Magnetik  Rezonans  Görüntüleme’dir (MRG).  MRG  incelemesi  sonucunda;  beyin veya  omurilikteki  değişikliklerin  yüzde  95- 
100  oranında  hastalıkla  uyumlu  olması 
durumunda,  MS  tanısı  konulabilmektedir. 
Tanıyı  doğrulamak,  güçlendirmek  ve  hastalık  ile  ilgili  bazı  ayrıntılı  bilgileri  almak  söz konusu  olduğunda;  belden  su  alma  yoluna da  gidilebilmektedir.  ‘Uyarılmış  potansiyeller’  denen  elektrofizyolojik  yöntemler  ise hastalığın,  sinir  sistemindeki  bazı  yapıları  ne denli  etkilediğini  göstermektedir. 
Tedavi  yöntemlerinden  biri  olan  atakların tedavisinde;  yüksek  doz  kortizon  kullanılmaktadır.  Ancak  uygulama  süresi  ve  doz miktarı  sağlık  merkezine  göre  3-10  gün  arasında  değişiklik  gösterebilmektedir.  Serum ile  verilen  yüksek  doz  kortizon,  sanılanın aksine  genellikle  ciddi  bir  yan  etkiye  yol açmaz.  Ancak  tedavi  sırasında  hastanın  tuzsuz  yemesine  ve  tatlı  yememesine  dikkat edilmesi  gerekmektedir.  Atak  tedavisinde, tüm  MS  ataklarının  tedavi  edilmesine  gerek 


duyulmayabilir.  Hafif  geçirilen  ataklar  ya  da  başka  bir  deyişle  kişinin günlük  yaşam  aktivitelerini  engellemeyen,  çok  rahatsızlık  vermeyen atakların  tedavi  edilmesi  her  zaman gerekmeyebilir.  Bazı  ataklar  tedavi edilmeden  kendiliğinden  düzelme gösterebilir.  Bununla  birlikte  kortizon  tedavisi,  atakların  daha  çabuk  sürede düzelmesini  sağlamaktadır.  Çok  ağır  ve başka  hiçbir  tedaviye  yanıt  vermeyen  nadir ataklarda  ise  plazmaferez  denilen  özel  bir tedavi  şekli  uygulanabilmektedir. 

Hastalığa  bağlı  olarak  gelişen  bazı  belirtilere  ve  sekellere  yönelik  atak  tedavisi  dışında  ‘semptomatik  tedavi’  denilen  yöntemler kullanılmaktadır.  Örneğin,  zaman  zaman bacaklarda  görülen  kasılmalar  ve  sertlikler, ilaçlar  ve  özellikle  fizyoterapi  tedavi  yöntemleri  ile  tedavi  edilebilmektedir.  ‘Fatigue’  olarak  adlandırılan  ve  kolay  yorulabilme  veya halsizlik  halleri  belirtisi  veren  MS’li  hastalarının  bir  kısmında  yine  birtakım  ilaçlar  kullanılabilmektedir.  Rehabilitasyon  uygulamaları  MS  ile  ilgili  bazı  hareket  kısıtlılıklarında çok  yararlı  sonuçlar  verebilmektedir. 
Mesane  fonksiyon  bozuklukları  ile  diğer belirtilere  yönelik  başka  ilaçlar  ve  yaklaşımlar  da  bulunmaktadır. 

Koruyucu  (bağışıklık  sistemini  düzenle¬ yen)  ilaçların  kullanımı,  MS  tedavisindeki  en önemli  gelişmelerden  biridir.  Günümüzde MS’in  ilerlemesini  yavaşlatmak  ya  da  atakların  sıklığını  ve  şiddetini  azaltmak  için  dört ilaç  kullanılmaktadır.  Bu  ilaçların  üçü  ‘interferon  beta’  grubu  ilaçlar  olup,  bunlar  ilacın özelliğine  göre  gün  aşırı  (cilt-altı)  veya  haftada  bir  (kas-içi)  uygulama  yapılmaktadır. 
Glatiremar  asetat  adını  verilen  diğer  bir grup  ilaç  ise  her  gün  (cilt-altı)  uygulanmaktadır.  Bu  ilaçların  her  MS’lide  aynı  etkiyi  göstereceği  ya  da  her  MS’liye  verilmesi  gerektiği  söylenememekle  birlikte;  MS’li  kişilerin bir  kısmında  hastalığı  bu  tedavilerle  kontrol altına  almak  mümkün  olmaktadır.  Bu  ilaçların  yanında  hastalığın  yavaşlatılmasına  veya durdurulmasına  yönelik  yeni  ilaçlarla  ilgili çalışmalar  da  sürdürülmektedir.  Koruyucu ilaçların  son  derece  pahalı  oldukları  ve  kullanımına  başlama  kararı  verildikten  sonra kullanımın  yıllarca  sürdürülmesi  gerekeceği unutulmamalıdır. 


Gebelikte 

Zehirlenme 


Gebeliğe  bağlı  ortaya  çıkan  ve  anne  ile bebeğin  her  ikisinin  birden  sağlığını hatta  yaşamını  tehdit  edebilen  en önemli  gebelik  komplikasyonlarından  birisi de  halk  arasında  gebelik  zehirlenmesi  adı verilen  durumdur  ve  preeklampsi  olarak adlandırılır. 

Preeklampsi  gebeliğin  20  haftasından  sonra ortaya  çıkan  ve  idrarda  protein  atımı  veya ödem  ile  birlikte  görülen  hipertansiyondur. 
Preeklampside  kendi  içinde  hafif,  orta,  şiddetli  preeklampsi  ve  eklempi  olarak  4  sınıfa ayrılır.  Preeklampsinin  görülme  sıklığı  yüzde 
10  civarında  iken  şiddetli  preeklampsi 
yüzdel  oranında  saptanır.  En  ağır  formu olan  eklempsi  ise  1.000  gebelikten  birinde görülür. 

Hastaların  üçte  ikisi  ilk  gebeliklerini  yaşamaktadırlar.  Daha  önceden  preeklampsi öyküsü  olanlar,  şeker  hastalığı,  böbrek  hastalığı  gibi  sistemik  hastalığı  olanlar,  çok genç  ya  da  35  yaşın  üzerinde  olanlar,  çoğul 


gebeliği  olanlar  ile  mol  gebelik,  vb gibi  obstetrik  problemleri  olan  hastalar  preeklempsi  açısından  risk altınadır.  Nedeni  tam  olarak  bilinmediği  için  ileride  preeklampsi  gelişip  gelişmeyeceğini  önceden  saptamak  pek  mümkün  değildir  ancak  bu konuda  çalışmalar  devam  etmektedir. 

Böbrek  süzücü  sistemindeki  hasra bağlı  olarak  idrarla  protein  kaybı başlar,  bu  da  sonuç  olarak  ödemi beraberinde  getirir.  Ödem  tek  başına  bir  kriter  değildir.  Normal  gebelerin  yüzde  30 
kadarında  saptanabilirken  yüzde  40  kadar preeklampsili  kadında  ödem  saptanmaz. 
Preeklampsili  bir  kadında  sara  nöbeti  şeklinde  kasılmalar  ve  nöbetler  saptanırsa  bu preeklampsinin  en  ağır  formu  olan  eklempsi adını  alır.Çoğu  zaman  hafif  preeklampsi  bir belirti  vermez,  rutin  kontroler  sırasında  fark edilir.  Ellerde  ve  ayaklarda  şişmeler,  yüzüklerin  dar  gelmesi  en  sık  rastlanılan  şikayetin Özelikle  sabahları  uyanıldığında  yüzde  ve göz  kapaklarında  şişme  ilk  belirti  olabilir. 
Yüksek  tansiyon  annede  kasılmalara,  beyin kanamasına  ve  körlüğe  neden  olabilir. 
Böbreklerdeki  hasara  bağlı  olarak  böbrek yetmezliği  ortaya  çıkabilir.  Karaciğer  ile  onu çevreleyen  zar  arasında  kanama  meydana gelebilir,  bu  tablo  karaciğerde  yırtılmaya  yol açabilir.  Kalp  yükündeki  ani  artışlar  kalp  yetmezliği  ile  sonuçlanabilir.  Akciğer  ödemi tabloya  eşlik  edebilir.  Yine  anne  kanında pıhtılaşma  bozukluğuna  bağlı  olarak  dissemine  intvavasküler  koagülasyon  adı  verilen ölümcül  tablo  görülebilir. 

Bebekte  ise  en  sık  karşılaşılan  sorun  gelişme  geriliğidir.  Şidetli  preeklampsisi  olan kadınlardan  doğan  bebeklerin  yaklaşık yüzde  55  inde  gelişme  geriliği  saptanır.  Yine bu  tür  annelerde  erken  doğum  daha  sık görülür.  Bebeğin  eşinin  zamansız  ayrılması neticesinde  bebek  ölümleri  nadir  değildir. 
Preeklampsinin  altında  yatan  nedenler  tam olarak  aydınlığa  kavuşturulamamıştır.  Tüm ünyada  bu  durumun  hem  nedeni  hem  de önlenmesine  yönelik  pekçok  araştırma devam  etmekte  ve  her  geçen  gün  yeni  bilgiler  elde  edilmektedir. 
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Mutfağınıza  sinmiş kızartma  kokusunu  yok  etmek için  ızgaranın  üzerine  defne  yaprağı, ada  çayı  yaprağı  ve  kekik  yaprağı  koyun. 

*Sosislerin  patlamasını  önlemek  için fırın  ya  da  ızgaraya  koymadan  önce  soğuk süt^  batırmanız  yeterli  olacaktır. 

*Meyvelerin  arasına  serpiştireceğiniz herhangi  bir  türden  yapraklar  onları  uzun sür^taze  tutacaktır. 

*Nane,  adaçayı  ve  çekilmiş  cevizin  pek çok  yemekte  kullandığınız  beşamel  sosa  çok hoş  lezzet  kattığını  biliyor  muydunuz  ?  Fakat bu  aramalı  otları,  sos  pişip  ateşin  söndürülmesine  yakın  tencerenin  içine  ilave  etmeye dikkat  edin. 


£ 

Bayat  ekmeği  ince  ince  dilimleyin  üzerine  az  miktarda  süt  serpin  ve  kızgın  yağda bir  yüzünü  kızartın.  Ters  çevirip  üzerine domates  ve  taze  kaşar  peyniri  koyun. 
Peynirler  erimeye  başlayınca  üzerlerine kekik  ve  karabiber  serpip  sıcak  sıcak  servis yapın. 

Sıkılmadan  önce  bir  süre  soğuk  suda bekletilen  portakalların  daha  fazla  verdiklerini  Jpiliyor  muydunuz? 

*Tavuk  etinizin  daha  yumuşak,  daha güzel  kokulu  ve  daha  lezzetli  olması  için pişirmeden  önce  tavuğu  yarım  limon  ile iyice  ovalayın  ve  sonra  tavuğun  üzerine  ve içine  rendelenmiş  limon  kabuğu  koyun. 


Yemek  Tarifi 


Malzemeler 

1  su  bardağı  haşlanmış  nohut 
3  çorba  kaşığı  un 
2  çorba  kaşığı  galeta  unu 
100  gr.  sert  kaşar  peyniri 
1  yumurta 
1  çay  kaşığı  kimyon 
Tuz,  karabiber,  kızartmak  için  sıvıyağ 


Yapılışı: 

Haşlanmış nohutları  bir kaba  alıp  kabuklarını  ayıklayın  ezerek 

püre  haline  getirin.  Üzerine  1  yumurta,  un, galeta  unu,  tuz,  karabiber  ve  kimyon  ilave edip  karıştırın.  Peyniri  rendenin  ince  tarafı ile  rendeleyip  nohutlu  karışıma  ilave  edin ve  tekrar  karıştırın.  Karışımdan  küçük  parçalar  koparıp  avuç  içinde  yuvarlayarak minik  top  köfteler  hazırlayın. 

Yağı  bir  tavaya  koyup  kızdırın. 
Hazırladığınız  nohut  köftelerini  kızgın  yağa atarak  pembeleşene  kadar  pişirin.  Fazla yağını  çekmesi  için  kağıt  havlu  serilmiş  bir tabağa  çıkarın.  Üzerlerine  kürdan  batırıp sıcak  olarak  servis  yapın. 

Afiyet  olsun! 


Mayıs  2010 


Mayıs  2010 
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Bu  Değişildik  Paketinden  D emokrasi  Çıkar  mı? 


Bugünlerde  fazlaca  tartışılan  konu,  anayasa  değişikliği  meselesi.  AKP  aslında  2007  yılında  anayasanın  değiştirilmesini  gündeme  getirmişti,  lâkin sonra  her  ne  hikmetse  taslak  rafa  kalktı.  O  dönemde  yeni  bir  anayasanın  yazılması  gündemde  olduğu  için  bir  heyecan  da  yaratmıştı. 

Şu  anda  1982 12  Eylül  faşist  anayasası  ile yönetilmekteyiz.  Tekçi  olan  bu  anayasa,  farklılıkları  reddeden,  farklı  dilsel  ve  dinsel  kimlikleri  kabul  etmeyen,  kadınlara  yönelik  her  türlü  şiddete  dair  de  olumsuz  bazı  maddeleri  içeriyor.  Uzun  yıllar  ret  üzerine  kurulu  olan  bu  sistem,  asimilasyon  dahil  tüm  yolları  denemesi¬ ne  rağmen  farklılıkları  bir  potada  eritemedi,  birbirine  benzetemedi.  Çünkü  sonunda  herkes  kendisi  olmak  zorundadır. 

Ve  şimdilerde  farklılıklarımızı  tartışmaktayız.  Türk’ü,  Kürt’ü,  Alevisi,  Laz’ı  yeni  anayasada  neler  olması  gerektiğini  tartışıyor.  Toplumun tüm  kesimleri,  talebi  olanlar  neler  istediklerini  ifade  ediyorlar.  Anayasa  bir  toplumsal  sözleşme  olduğuna  göre,  tarafların  taleplerinin  göz önüne  alınması  gerekir.  Gelinen  noktada  ise  sadece  23  madde  üzerinde  değişiklik  üzerinden tartışılıyor.  “Acil  Demokrasi  Paketi”  adını  verdikleri  bu  değişiklik  önerileri  içerisinde  neler var,  gerçekten  topluma  getirisi  var  mıdır  diye 


bakacak  olursak,  durumun hiç  de  iç  açıcı  olmadığını  görürüz.  Tek  tek  bu  maddele¬ re  girmeden  kısaca  şöyle söylemek  mümkün: 

Öncelikle  sunulan  değişiklik  önerilerinde  kimlik  ve kültür  haklarına  ilişkin  hiçbir  şey  yok.  Uzun  süredir  tartışılan  bu  bölümde  Türkiyelilik  üst  kimliği  vurgusu  yapılmadığı  sürece  sıkıntı  olmaya  devam  edeceği  gayet açık.  Yine  ifade  ve  örgütlenme  özgürlüğü  önündeki engellerin  kaldırılmasıyla  ilgili  bir  şey  yok. 

Anayasada  ve  seçim  yasasında  değişiklik  yapılarak  seçim  barajı  kaldırılmalı.  %10  önemli  bir  barajdır  ve  adalette temsilin  önündeki  engeldir.  Barajın  tamamen kaldırılması  daha  demokratik  bir  tutumdur.  Baraj  sistemi  herkesin  kendini  temsili  önündeki en  büyük  engeldir.  AKP  bu  konuda  BDP’nin  taleplerine  kulağını  tıkamış  durumda.  Göstergeler  de  bunun  değişmeyeceği  yönünde. 

Yine  anayasanın  "kanun  önünde  eşitlik"  başlıklı  10.  maddesinde  "Devlet,  kadın  erkek  arasında  fiili  eşitliği  sağlamakla  yükümlüdür"  hükmü  açıkça  yazılmalı.  BDP’nin  bu  konudaki önerisi  şöyle:  “Herkes  dil,  din,  ırk,  renk,  cinsiyet,  siyasi  düşünce,  felsefi  inanç,  mezhep  vb. 
ayrım  gözetmeksizin  kanun  önünde  eşittir.  Kadınlar  ve  erkekler  eşit  haklara  sahiptir.  Devlet bu  eşitliği  fiilen  sağlamakla  hükümlüdür.  Bu  maksatla  kota  ve  pozitif  ayrımcılık  da  dahil  olmak üzere  alınacak  tedbirler  eşitlik  ilkesine  aykırı  olarak  yorumlanamaz.  Çocuklar  yaşlılar  ve  engelliler  gibi  özel  surette  korunması  gerekenler  için alınacak  tedbirler  de  eşitlik  ilkesine  aykırı  sayılamaz”  şeklinde  değiştirilmesi  istenmekte. 

Partilerin,  hazine  yardımlarından  adil  biçimde  yararlanması  sağlanmalı.  Bu  yardımların bir  bölümü  partilerin  kadın  kolları,  kadın  adayları  ve  kadın  çalışmaları  için  tahsis  edilmeli. 


Siyasi  partilerin  kapatılması  zorlaştırılmalı.  AİHM  içtihatları  ve  uluslararası  sözleşmeler baz  alınarak  yapılmalı  bu.  Ailenin  korunması  ve çocuk  haklarına  ilişkin  düzenlemede  "devletin çocukları  cinsellikten  koruması"  kavramı  yerine  "Devlet,  çocuk  istismarı  ve  şiddete  karşı  çocukları  koruyucu  tedbirler  alır"  denmelidir. 
Uluslararası  Çocuk  Hakları  Sözleşmesine  koyulan  çekinceler  kaldırılmalıdır. 

Okullarda  zorunlu  din  dersi  ve  nüfus  cüzdanlarındaki  ‘din’  hanesi  kaldırılmalıdır.  Cemevleri  resmi  statüye  kavuşturulup  ibadetha¬ ne  olarak  kabul  edilmeli.  Alevilerin  talepleri  de bu  yönde  olmasına  rağmen  bu  konuda  da  bir gelişme  yok.  Oysa  lafa  gelince  Alevi  Çalıştayı  yaptıklarını  her  fırsatta  söyleyen  hükümet  adım  atmama  konusunda  kararlı. 

Diğer  bir  öneriyse,  grevli  toplu  sözleşmeli sendika  hakkının  anayasaya  konması.  Ama  bu konuda  da  bir  değişiklik  önerisi  yok.  Emeğin  değerinin  olmadığı  bir  yerde  yeni  bir  anayasadan bahsedemeyiz.  Grevin  hak  olmadığı  bir  anayasa emekçiler  açısından  problemlidir. 

Terörle  Mücadele  ve  Ceza  Kanunlarında  değişiklik  yapılmıyor.  Örneğin;  “taş  attıkları  gerekçesiyle  onlarca  yıl  cezalara  çarptırılan,  cezaevlerine  konan  küçücük  Kürt  çocukları  cezaevlerinde  travma  yaşamaya  devam  edeceklerdir.  Bu  haksız  ve  hukuksuz  uygulamaların  bir an  evvel  değiştirilmesi  gerekmesine  rağmen  bu maddelerde  de  bir  değişiklik  yapılamayacak. 

Yine  değişiklik  paketinde  ana  dilde  eğitim¬ le  ilgili  bir  değişikliğe  de  rastlanmıyor.  Eğer  en temel  hak  ve  özgürlüklerde  bir  değişiklik  yapılamayacaksa,  yani  yeni  demokratik  bir  anayasa  yapılmayacaksa  1982  Anayasasını  yamalı  bohça  gibi  yapmaya  gerek  yok.  Toplumun  tümünü kucaklayan,  her  kesimin  içinde  kendisini  hissedebileceği  yeni  demokratik  bir  anayasanın  yeniden  yapılmasının  koşulları  vardır. 

Şimdi  yönetildiğimiz  anayasada  yapılacak  değişiklik  öyle  görünüyor  ki  sadece  AKP’nin  yüksek  yargıya  hesap  sormasından  başka  bir  işe yaramayacaktır.  Bu  vaziyetteki  değişikliğin  içinden  demokrasi  çıkmayacağı  çok  açık  görünü¬ 


yor.  Halkların  yararına  olmayacak  bir  değişiklik  olarak  önümüze  konan  şey,  şu  andaki  anayasanın  ruhunu  değiştirmeyecek.  Tekçi,  cinsiyetçi,  Sünni  olan  anayasanın  tümden  değiştirilmesi  Kürt  sorunu  dahil  olmak  üzere  toplumun tümüne  cevap  olabilir  ancak.  Türkiye’nin  çoğulcu yapısına  cevap  olabilecek  yeni  anayasa,  demokratikleşmenin  de  en  temel  adımı  olacaktır. 

Bu  farklılıklara  dayanmayan,  görmek  istemeyen  bir  yapı  demokrasiden  bahsedemez.  Örneğin,  cinsiyetçi  olan  bu  anayasada  hala  kadın- erkek  eşitliği  sağlanamamıştır.  Bunun  için  gerekli  önlemler  alınmadığı  sürece  toplumun  yarısından  fazlasını  oluşturan  kadınlar  için  ne  değişecek  diye  sormak  lazım.  Kadınların  siyasette  varlığı  bir  ülkenin  en  önemli  göstergelerindendir.  Kadına  yönelik  pozitif  ayrımcılık  uygulanması  yanında  kotanın  yasal  bir  hak  olabilmesi için  bir  çaba  içine  girmek  gerekiyor.  Bunun  için tüm  kadın  örgütlerinin  ortak  bir  emeği  sarf  etmesi  gerekir  ve  oldukça  da  önemlidir.  Kadınlar  ve  diğer  ötekiler  açısından  durum  son  derece  önemlidir.  Yeni  demokratik  bir  anayasa  militarist  zihniyetten  arınmış  olmalıdır.  Askeri  vesayetten  kurtulmadığı  sürece  yapılan  hiçbir  değişiklik  işe  yaramayacaktır. 

Önümüze  sunulan  değişiklik  önerilerini  her kesimin  görüşlerine  sunduğunu  söyleyen  AKP eğer  görüş  ve  önerileri  dikkate  aldığını  iddia  ediyorsa,  Türkiye  demokrasi  güçlerinin,  ötekilerin, kadınların,  Kürtlerin,  Türklerin,  Alevilerin,  Hıristiyanların,  tüm  mazlumların  görüşlerini  alarak  yeni  bir  anayasa  yazmalıdır.  Türkiye’nin  toplumsal  dinamikleri  buna  uygundur.  Şuna  karar vermek  lazım:  Demokratik  bir  toplum  inşası  mı, yoksa  AKP’nin  kendi  iktidarını  pekiştirmek  için Kemalistlerle  hesaplaşması  mı?  Kürt  sorunun çözümü  mü  çözümsüzlüğü  mü?  Kadın  erkek  eşitliği  mi,  eşitsizliği  mi?  Bu  türden  sorular  çoğaltılabilir  tabii.  Bunlardan  muzdarip  değişikliklere neden  ‘hayır’  dediğimiz  iyi  anlaşılmalı.  Bizler  de halkımıza  bu  değişikliklerde  neden  demokrasi  çıkmayacağını  oldukça  iyi  anlatabilmeliyiz. 


Yüksel  Mutlu 


m 


Soldan  Sağa: 

1-  1975  yılında  sanatçı  Ruhi  Su  ile  birlikte Dostlar  Korosu'nu  kuran,  siyasi  görüşleri  nedeniyle uzun  yıllar  sürgün  hayatı  yaşayan,  sesini  insanlığın barışçı  ve  özgürlükçü  sesine  katan  ve  1990  yılında hayata  veda  eden  unutulmaz  sanatçı  /  bezginlik anlatan  bir  söz,  2-  alkol  /  Hollanda’nın  plaka  imi  / hangi  yer,  3-  kokulu  bir  bitki  / 17  Mayıs  1977’de komplo  sonucu  katledilen  enternasyonal  bir  PKK devrimcisi,  4-  hayli  fazla/  üzeri  düzleşmiş,  dişleri aşınmış  olan  /  birdenbire,  5- yumurta  oluşturan  veya yavru  doğuran  birey  /  araç  gereç,  6-  United  Kingdom’un  kısaltması  /  aksama,  bozulma  /  ateş  /  bir nota,  7-  kaza  sonucu,  yanlışlıkla  /  özenli,  düzgün, 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uygun ,  8-  eliminasyon  /  Kurçatovyum  imi  /  bir  mercek  çeşidi-  9-  hız  saptamaya  yarayan  aygıt  /  eski  bir uygarl  ık  /  en  kısa  zaman- 10-  divit,  yazı  okkası  /  yanıcı  ve  zehirli  bir  madde /  değersiz,  sıradan,  11- Kürtçe’de  değer,  kıymet  /  özerklik,  12-  iki  tarla  arasındaki  sınır/ saz  ayarı /havai,  13- zeka /ilave/ yegane,  14-  Kürtçe’de  olumsuzluk  eki /  hatırlama  /  bir  bağlaç- 15-  ıtırlı  /  Kürtçe’de yeni/önceleme. 

Yukarıdan  Aşağıya: 


1-  Bir  Kürt  atasözü;  ‘ . di  beroşke  de  nakele’,  2-  hayali  /  bir  kaplama  ve  döşeme  malzemesi,  3-  Kürtçe  süzgeç  /  acı,  üzüntü,  dert _  /  bir  meyve,  4- fazla  bön,  avanak  /  fakat,  lâkin  /  Kürtçe’de nokta,  4-  halk  dilinde  ‘hayır  / Kafkasya’da  yaşayan  bir  halk/ uçabilen  bir  hayvan,  6-  Lübnan’ın  plaka  imi  /  keskin  bir  şeyleya  da  birvuruşla  vücuttaoluşan  kesik  /  özel  günlerde  giyilen  erkek  kıyafeti,  7-  iştahlı  ve gürültülü  bir  biçimde  yemek/ ‘kuma’nın  bir  parçası,  8-  dökülen  tohumlarla  ertesi  yıl  kendiliğinden  çıkan  tahıl,  soğan  vb.  / depremin  büyüklüğünü  ve  şiddetini  ölçen  gösterge,  9-  Türkiye’nin  başkenti  /  körpe  karşıtı 
/  saçsız,  10-  iklimleme  cihazı  / Ferhat  önadlı  18  Mayıs  gecesi 
Amed  zindanlarında  işkenceyi protesto  amaçlı  bedenini  ateşe  veren  PKK  şehidi /Tantal  imi, 
11-  Kürdistan’da  bir  dağ  silsilesi 
/  Kürtçe’de  adap,  adet  /  Man¬ 


ganez  imi,  12-  ribonükleitasit  kısaltması  /  boş  ol-  kısımlardan  her  biri,  14-  kalıntı  /  gücü  kalmayarak mayan  /  şehir,  kent /müzikte  duraklama  işareti,  13-  bir  işi  daha  ileri  götüremeyecek  duruma  gelmek,  15- erler /  Kürtçe’de  hayır/  Kur'an  surelerini  oluşturan  arabalı  vapur/  gerçekten,  hakikaten. 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

N 

i 

S 

A 

R 

T 

ş 

T 

A 

H 

i 

~r~ 

X 

~Â~ 

N 

K 

~v~ 

A 

~n~ 

D 

0 

~Â~ 

N 

~L 

A 

K 

U 

~n~ 

~Â~ 

L 

A 

T 

~Â~ 

A 

~M~ 

E 

A 

R 

~Â~ 

M 

R 

A 

K 

~K 

A 

S 

i 

R 

A 

L 

A 

D 

R 

A 

M 

■Fİ 

A 

"Ü" 

N 

A 

Ç 

U 

ş 

N 

N 

B 

0 

L 

E 

A 

E 

A 

L 

1 

Bana 

Kendini  Anlat 


Zîn  Yezîda  Tamara 


IV.  Bölüm 


Bana  su  verin  diyebildi.  Zin  biraz  su  vermenin sakıncasını  duymadığından,  yerinden  kalkıp  bir bardak  su  getirmeye  gitti.  Ahmetle  Sirvvan konuşuyorlardı.  Daha  önceki  keskin  konuşmalar  yerini  bir sohbet  havasına  bırakmıştı.  Daha  önce  pratik  sahalarda beraber  kaldıkları  için  paylaşacakları  anıları  da  fazlaydı. 
Zin’in  onlardan  taraf  baktığını  gören  Ahmet,  eliyle  ona selam  gönderdi.  Zin: 

-Bakıyorum  durumun  iyi  heval.  Açık  söylüyorum, moral  olarak  bize  yardımcı  olmazsan  bu  yaran  hiçbir zaman  kapanmayacak  ve  bu  işkenceyi  hep  çekeceksin. 
Neyse  bizimki  de  uyanık  ama  hala  nelerin  olduğunun  farkında  değil.  Su  istedi.  Yarına  neler  olacak  belli  değil. 
Sirvvan  hemen  ayağa  kalktı  ve; 

-Ben  de  bir  bakayım  hastamıza  dediğinde  Ahmet’in şaşkın  ve  kırılgan  ona  baktığını  gördü.  Aslında  bu  bakışlar hoşuna  gitmişti.  Umursamaz  bir  tavır  takınarak  Zin’in ardından  gitti.  Ahmet  yana  dönüp  Cenk’ten  sigara  istedi. 
Ancak  Cenk,  yorgunluğun  etkisiyle  uykuya geçmişti. Cenk'in  içeriyi  dolduran  ayak  kokusuna  kimse aldırmıyordu.  Çünkü  herkes  bir  şeylerle  ilgileniyordu. 
Ahmet,  bu  atmosferden  hoşnut  olmamıştı.  Kendi  kendine: 

“Ben  onların  arkadaşıyım  ama  benimle  o  kadar  ilgilenmiyorlar.  Tabi  elalem  onların  yanında  daha  kıymetli”. 
Sinirle  battaniyesini  üstüne  çekip  yatağına  gömüldü. 
Geçmişe  ait  herşeyi  unutmak  istediği  anlarda,  geçmişini ona  hatırlatan  ne  kadar  da  çok  şey  vardı.  En  güzel  yemeklerin  hazırlandığı  günlerde  mutlaka  misafir  evlerine  gelir¬ di.  Ve  ailesi  de  herşeyi  onlara  yedirirdi.  “Geleneksellikten hala  kurtulamadınız  hevale  bayanlar”  diye  düşündü. 

Askere  suyu  içiren  Zin,  onun  başını  dizlerinin  üzerine koymuş,  eliyle  başını  tutmuştu.  Asker  meraklı  bakışlarla ona  bakıyordu.  Su  bittikten  sonra  asker  başını  hafif  sallayarak  teşekkür  etti.  Sirvvan  askerin  anlamayacağı  dille konuşarak: 

-Seni  yarın  sabah  göreceğiz.  Teşekkür  mü  ediyorsun, küfür  mü  belli  olacak.  Bizim  arkadaşlar  hep  tersini  yaparlar.  Önce  küfür  sonra  da  teşekkür.  Ne  yaparsın  dünyalarımız  farklı  dediğinde  Zin  güldü.  Bir  yandan  da  askere baktı. Gözlerini  kapamıştı.  Askerin  başını  yere  indirerek, elini  alnına  koydu.  Soğuk  ter  atıyordu.  Elleri  de  soğumuştu.  Uzun  süre  kan  kaybetmesinden  dolayı  vücudu  zayıf düşmüştü,  iyi  bir  bakıma  ihtiyacı  vardı.  Kalkıp  bir  battani¬ ye  daha  getirdi  ve  askerin  üzerine  örttü.  Sirvvan’a: 

-Ben  biraz  uyuyacağım.  Senden  sonra  Cenk’i  uyandır, o  da  beni  kaldırsın  diyerek,  kendilerine  ait  olan  bölüme geçti.  Bağırışlar  ve  kanın  acı  kokusu  Zin'i  sersemletmişti. 
Uzandığı  gibi  uykuya  daldı.  Sirvvan,  Zin’in  başının  altına yastık  yerleştirip  üstünü  örttü.  Sonra  da  lambadaki  gaza baktı.  Azalmıştı  ama  sabaha  kadar  idare  ederdi.  Fitili  kısarak  sobanın  kenarına  oturdu.  Ayaklarını  uzatıp  sırtını duvara  yasladı.  Dışarıdan  gelen  hafif  gökgürültüsünün sesini  dinledi.  Şimşekler  sanki  beyninde  çakıyordu. 
Ahmet  ile  ilk  karşılaşmaları  da  böyle  bir  gecede  olmuştu. 
Eylemden  başarısızlıkla^  dönmüşlerdi.  Ahmet  çok  sinirliydi.  Keşifteki  yanlışlıklar  yüzünden  erkenden  düşman mevzisine  girmişlerdi,  iki  kayıp  vermişlerdi  ve  arkadaşlarının  cenazelerini  de  getirememişlerdi.  Yaralı  bir  arkadaşlarını  kendisine  teslim  ederken: 

-Ne  yaparsan  yap,  bu  arkadaşı  kurtar.  Onu  da  kaybetmeye  tahammülüm  kalmaz  deyip  sinirli  bir  şekilde  gitmişti.  O  zaman  Ahmet’in  heybetinden  korkmuştu  ve  kandini  baskı  altında  hissederek  tereddüdlü  yaklaşmıştı yaralıya.  Beş  gün  sonra  arkadaşının  ayağa  kalktığını  gören Ahmet,  Sirvvanın  elini  kırarcasına  sıkmıştı.  Ona: 

*****  Devam  Edecek . 


Ülkemde  Barış  Yakındır 

-W  ^  ™  ^  W  T 

Uzun  yıllar  ülkesinden  ayrı  kalan  M.  O,  ülkesiyle olan  buluşmasına  dair,  “Kürdistan  halkımızın direncini  görünce  Barışa  olan  inancım  güçlendi. 

Orada  kendimi  özgür  hissettim.” 


Yıllardır  Avrupa’da  yaşayan 
M.O.  ile  Kürdistan  izlenimleri üzerine  bir  söyleşi  yaptık. 
Sizlerle  paylaşıyoruz. 

Bu  yıl  Nevvroz’  u  Kürdistan’  da  kutladınız.  Nelerle  karşılaştınız,  orada? 

Son  üç-dört  yıldır  Nevvroz’u Diyarbakır’  da  kutlamak  en  büyük hayallerimden  bir  tanesiydi.  Ancak  çatışma  ortamı  sürekli  yaşandığı  içih  tereddüt  ediyordum.  Bu  sene  artık  neye  mal olursa  olsun  bu  hayalimi  gerçekleştirme¬ ye  karar  verdim.  Diyarbakır’da  dikkatimi ilk  çeken,  otobüslere  ve  duraklara  asılmış  bulunan  Nevvroz  afişleri  oldu. 
«Nevvroz  a  we  piroz  be»  yazıları  içimi mutlulukla  doldurdu.  Ülkemde,  kendi dilimde  Nevvroz’u  karşılıyordum! 

Ertesi  gün  ilk  ziyaretimiz  Sur  belediyesine  oldu.  Belediyenin  girişinde  büyük bir  pankart  asılıydı:  «Başkanımıza dokunmayın!,  başkanımızı  istiyoruz!» 
Gözaltına  alınan  Sur  Belediye  Başkanı Abdullah  Demirtaş’a  sahip  çıkıyordu halk  ve  belediye  çalışanları,  içeriye  girdikten  sonra  giriş  katında  bu  kez  bizi  bir başka  pankart  karşıladı;  «Bugün  halkım için  ne  yaptım»  diye  soruyor,  sorduruyordu.  Daha  ilk  adımda  çok  farklı  bir dünyaya  girdiğimi  hissediyordum. 

Belediye  Başkan  yardımcısı  ile  görüştükten  sonra  belediyedeki  kadın  çalışma odasına  gittik.  Oradaki  üç  kadınla  sohbet  ettik.  Kadın  meclisinde  gönüllü  olarak  çalışıyorlarmış.  Haftada  bir  gün,  başkalarının  ve  diğer  tutuklananların  serbest  bırakılmaları  için  oturma  eylemi yapıyorlarmış  belediye  önünde.  Kadınlar halktan  insanlardı.  Bilinçlilerdi  ve  canla başla  çalışıyorlardı.  «Evde  en  küçük  bir firsat  bulsak,  hemen  buraya  gelip  çalışmalara  katılıyoruz»  diyorlardı. 
Projelerinden  sözettiler. 

Bu  konuda  neler  söylediler? 

Birçok  proje  ürettik  ama  projelerimiz Ankara’dan  geri  dönüyor.  Projelerimizi güzel  buluyorlar  fakat  altında  belediyemizin  ya  da  partimizin  ismini  görünce reddediyorlar.  Hiç  bir  yardım  gelmiyor bize»  dediler.  Dayak  yiyen,  maddi  sorunlardan  dolayı  boşanmayı  göze  alamayan, muhtaç  kadınlar  için  projeler  üretmişler. 
Daha  çok,  toplu  konut,  sığınma  evleri tarzında,  ne  var  ki  bugüne  kadar  hiçbir projelerine  destek  verilmemiş. 

Kadın  çalışmalarıyla  ilgili  başka  gözlemleriniz  oldu  mu? 

Sur  Belediyesince  bir  çamaşırhane açılmış,  mahalle  halkı  çamaşırlarını  getiriyor  ve  oradaki  görevliler  bunları  yıkayıp sahiplerine  veriyor.  Kadınların  ev  işi yükünü  hafifletmede  güzel  bir  proje. 
Çamaşırlar  parasız  yıkanıyor.  Her  mahallede  çalışma  meclisleri  varmış. 
Meclislerde  kadınlar  ve  erkekler  birlikte çalışıyor.  Aşağıdan  yukarıya  bir  kurumlaşma  temelinde  örgütlenmişler. 

AKP  kadınları  da  kendi  yanına  çekmek için  bir  çok  yer  açmış.  Kadınlar  için  bir biçki-dikiş  kursuna  rastladık.  Uğrayıp sohbet  ettik.  Onlarda  projelerinden  söz ettiler.  Rastladığımız  bir  başka  yerde  de AKP’liler  bedava  yemek  verip  çocukları ders  çalıştırıyorlarmış.  Halkı  kendi  çizgilerine  çekmek  için  her  yolu  deniyorlar. 


Batman  Nevvroz’una  da  katılmıştınız değil  mi? 

20  Mart’ta  Batman  Nevvroz’undaydık. 
Alana  girmeden  ilk  dikkatimi  çeken  alanda  çok  fazla  sayıda  polisin  olmasıydı. 
Daha  da  ilginci,  7-11  yaşlarında  15  kadar çocuk  alınlarında  ‘Apo’  yazılı  bantlar, yüzlerinde  boyayla  yazılmış  ‘Apo’  ismiyle polislerin  arasında  korkusuzca  koşuyor, oynuyorlardı.  Polisler  onlara  ilgisiz  görünüyorlardı.  ‘Taş  atan  çocukları’  daha  çok televizyondan  gördüğüm  için,  o  çocuklar dikkatimi  çekti. 

Batman’da  Nevvroz  ateşini  yakanlardan  biri,  Filistinlilerle  dayanışma  içinde bulunduğu  Lübnan’da  İsrail  saldırısında şehit  düşen  Abdulkadir  Çubukçu’nun annesiydi.  Bizi  Batman’da  konuk  edenler  de  A.  Çubukçu’nun  kızı  ve  kızının eşiydi.  Bizi  öylesine  bir  konukseverlik  ve fedakarlıkla  ağırladılar  ki,  kendimi  ezik hissettim. 

Çubukçu’nun  annesini  de  ziyaret  ettik. 
Yaşlı  olmasına  rağmen  çok  canlı,  dirençli bir  ana.  Yaşını  sordu  bir  arkadaş,  «yaşımı  ne  yapacaksın?  Ben  barışı  görmeden, haklarımızı  elde  etmeden  ölmeyeceğim, yaşımı  burdan  çıkartman  gerekir»  diye cevap  verdi.  Bir  oğlu  da  1980’  lerden beri  cezaevindeymiş  ve  hastaymış,  oğlunun  çocuklarıda  vardı. 

Kontrollerden  geçtiniz  mi?  Herhangi bir  engelle  karşılaştınız  mı? 

Hayır,  durum  çok  normal  görünüyordu. 
İki  yıl  önce,  yazın,  Diyarbakır,  Van, Tatvan,  Erzurum,  Elazığ  ve  Malatya’yı  üç gün  boyunca  gezmiştik  ailece.  Her  şehrin  girişinde  Jandarma  tarafindan  kimlik kontrolleri  yapılıyor,  arabalar  aranıyordu, çok  sıkı  önlemler  vardı.  Ama  bu  kez Diyarbakır,  Batman,  Midyat,  Hasankeyf ve  Mardin’i  ziyaret  ettiğimiz  halde,  yalnızca  Batman’dan  Diyarbakır Nevvroz’una  giderken,  Diyarbakır  girişinde  kimlik  kotrolunden  geçtik. 

Otuz  yıl  önce  yasaklı  bir  ülke  bırakmıştım.  Şimdi,  otuz  yıl  sonra Diyarbakır’da,  yasaklı  biraktığım  ülkede ‘yasak’  denilen  herşeyin  yerle  bir  edilmiş olduğunu  gördüm.  Devletin  yasaklamalarına  rağmen,  orada  yasaklar  işlemez hale  getirilmiş,  örneğin,  Diyarbakır Nevvroz’unda,  sahneye  yakın  bir  yerde Abdullah  Öcalan’ın  çok  büyük  bir  posteri  asılıydı.  Onun  biraz  ilerisinde  de PKK’nin  büyük  bir  bayrağı!  devletin  A. 
Öcalan’a  ve  PKK’ye  bakış  açısının  ‘Sayın’ demenin  bile  suç  sayıldığını  düşünelim, bir  de  karşı  karşıya  asılmış  o  büyük  posteri  ve  bayrağı!  «tamam  artık,  bitmiş! 
buraya  barış  gelmiş»  dedim  ben! 
«Burada  insan  istediğini  yapıyor  demek ki»  diye  düşündüm.  Orada  kendimi  müthiş  özgür  hissettim.  Şimdiye  kadar  hiç yaşamadığım  bir  duygu! 

Nevvroz  alanında  kendimi  barışa  da  ilk kez  çok  yakın  hissettim.  Hükümetin  ‘açılım’  konusundaki  açıklamalarından sonra  başlangıçta  barış  konusunda umutlandım.  Dağdan  gelen  ‘barış  guru¬ bu’  nun  karşılanmasındaki  görkemi  izledğimde  «barış  çok  yakın»  dedim,  ama sonra  verilen  sözler  tutulmayınca  barış atmosferinden  hızla  uzaklaşma  yaşandı. 
Ben  de  barış  konusundaki  iyimserliğimden  uzaklaştım.  Fakat  Diyarbakır’a  gidip de  o  coşkuyu  gördükten  sonra,  «devlet ne  yaparsa  yapsın,  ne  engel  koyarsa  koysun,  isterse  bombalar  yağdırsın  barış 


yakındır»  diyorum.  Bana  göre,  barış  olacak,  kesin  olacak!  Barışa  inancım  güçlendi.  Belki  uzun,  sancılı  geçecek  süreç ama  mutlaka  barış  olacak! 

Dilerim  onurlu  barışa  ulaşmak  çok uzun  sürmez.  Diyarbakır’da  başka  nerelere  gittiniz,  neler  gördünüz? 

Diyarbaki’da  Sur  belediyesinin  bize çok  yardımı  oldu.  Öncelikle  oradaki dostlara  çok  çok  teşekkür  etmek  istiyorum.  Sur  Belediyesi’nin  iki  zabıtası  bize Sur  bölgesini  gezdirdi;  sabah  dokuzdan akşam  altıya  kadar  dolaşmamıza  rağmen heryeri  görme  imkanı  bulamadık. 
Oradaki  tarihi  güzellikler  müthişti. 
Diyarbakır,  Avrupa’da  veya  Türkiye’nin birbaşka  yerinde  olsaydı  yada  orada yaşayan  halk  Kürt  halkı  olmasaydı, bugün  dünyanın  en  önemli  kültür  merkezleri  arasında  yer  alıyor  olurdu. 

Orada  bir  çok  halk,  bir  çok  uygarlık  iç içe  yaşamış.  Büyük  bir  avlu  gördük. 
Avlunun  bir  tarafinda  cami,  bir  tarafinda Ermeni  kilisesi,  diğer  tarafında  ise Sûryani-Keldani  Kilisesi  vardı.  Süryani-Keldani  Kilisesi  restore  ediliyor. 
Avrupa’dan  büyük  destek  veriliyor  onarı- mı  için.  Değişik  halklar  aynı  yerde  yan yana  ibadet  etmişler  rahatlıkla  bir  arada yaşayabilmişler  sonradan  aralarına  düşmanlık  tohumları  ekilmiş. 

Diyarbakır  cezaevini  ziyaret  ettiniz  mi? 

Evet,  Diyarbakır  cezaevine  gittik. 
Zulüm  merkezlerini,  Jitem  binasının altındaki  hücreleri  gördük.  Orada  insanların  yakıldığı  bir  fırını  gösterdiler  bize. 
İnsan  cesetlerinin  yakılarak  yok  edildiğini  okuyorduk  basında.  Bu  kez  yakıldıkları  demir  fırını  gördüm  bizzat.  Üstünde hala  isler  vardı.  İnsan  cesetlerinden çıkan  isler!  Elimle  dokundum,  dehşet duyarak.  Faili  meçhullerin  çoğu  orada yakılmış.  Bu  gerçek  artık  dilden  dile  açıkça  konuşuluyor.  O  fırını  görünce  kendimi çok  kötü  hissetim.  Gözlerimi  kapattığım¬ da  sanki  cesetleri  gördüm.  Belki  de  canlı canlı  yakıldı  insanlar  orada! 

Hücreleri  gördüm,  işkencenin  izleri duruyor.  Çürümüş  olsalar  da  hala  tavandan  sarkan  ipler  var.  Bizden  önce  giden heyet  duvarlardaki  kan  izlerini  görmüş. 
Bir  de  duvarlarda  oraya  kapatılan  insanların  yazdığı  işaretler,  yazılar  varmış. 
Şifreli  biçimde  adres  göstermişler  7. 
Kolorduyla  ilgili  vb.  Ama  kazınmış  bütün bu  işaret  ve  yazılar.  Oranın  tam  karşısında  adliye  sarayı,  onun  karşısında  da sorgu  binası  vardı.  Sorgu  binasının  yanıbaşında  da  Diyarbakır  cezaevi.  Yani,  bu dört  zulüm  merkezi  bir  aradaydı.  Hiç uzağa  gitmeye  gerek  kalmıyor.  Jitem yakalayıp  getiriyor;  işkence  yapıyor; sorgu  binasında  yine  işkence  yapılıyor. 
Yani  işkence  çığlıklarının  duyulmaması mümkün  değil.  Hemen  yan  tarafta  savcının  kaldığı  bina  var.  Düşünüyorum  da acaba  soruyor  muydu  savcı,  «İşkence gördün  mü»  diye!  Çünkü  çok  yakın. 
Çığlıkları  duymaması  mümkün  değil. 
Üstelik  binanın  üst  katında  da  savcının ailesi  oturuyormuş.  Haydi  kendisi  işkence  seslerine  alışıktı  diyelim.  Ya  eşi  ve çocukları.  Nasıl  yatıyorlardı  o  çığlıkların arasında! 

Cezaevi  harabeye  dönmüştü.  Hücreler koğuşlar  yıkılmıştı  ama  havalandırmanın yeri  belliydi.  Havalandırmanın  tam  ortasında  durup  gözlerimi  kapatarak  orada kalmış  olanları  düşündüm.  Kimler  burada  volta  atmişti;  neler  konuşup  neler düşünmüşlerdi?  Çok  duygulandım. 
Diyarbakır  çok  büyük  acılara,  işkencele¬ re  maruz  kaldı,  tanıklık  etti.  Ama  o  acı çekenlerin  gücüyle  barışı  da  getirecek. 

Ronahi  Pazarcık 
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Baştan  Ayağa  İsyan  ve  Vicdandı 


Ogün,  bir  yandan  Evrim 
Alataş  gibi  her  zaman içtenliği  karşısında kilitlenip  kaldığımız, muzip  olduğu  kadar gerçeğin  dilini  yüzlere  tokat  gibi indiren,  topraktan  devrimci  bir gazeteci-yazarımızı  kaybetmenin acısını,  diğer  yandan  Ahmet  Türk gibi  her  zaman  barışın  sesi  olmuş bir  siyasetçiye  yapılan  hain  saldırının  içimizde  açtığı  derin  yarayı yaşadık. 

Vefatını  duyan  herkes,  onun her  zamanki  muzipliklerinden  birini  yaptığını  sandı  ama  saatler sonra  ölümün  yılan  soğukluğunda¬ ki  yüzünü  Evrim’e  gösterdiğini acıyla  farketti.  Ölümün  vakti  yokmuş  meğer...  Onunla  arkadaşlık edenler,  kurduğu  cümlelerden tanıyanlar,  acısını  onunla  paylaşmış  olanlar  nefessiz  kaldı  o  gün. 

Evrim  Alataş,  yazarlık  serüveninin  henüz  başlangıcındaydı.  Kısa ömrünü  adalet  ve  hakikat  arayışıyla  geçirmiş,  vicdanın  sesi  olan  bir yazar  için,  çok  ama  çok  uzun  yıllar daha  yaşamasını  dilemek  geçer insanın  gönlünden.  Ama  olmadı. 
Sanki  bizi  dünyaya  anlatacak  güçlü yazarlarımız,  bizi  insanlığın  edebiyat  sayfalarına  taşıyacak  büyük yazarlarımız  çokmuş  gibi,  nasıl  ki değerli  yazarımız  Mehmet  Uzun’u en  verimli  yıllarında  kaybettiysek, onu  da  öyle  kaybettik.  Henüz 34’ündeydi  ve  yapacak  daha  çok işi  vardı.  Bu,  ‘tanrı’nın  Kürtlere uyguladığı  haksızlıklar  zincirinin son  halkası  olsa  gerek.  Zira  bir yazarın  “Öldüğünde  tanrının  sana ne  demesini  istersin”  sorusuna, “Haklısın,  Kürtlere  haksızlık  ettim” demesini  istediğini  söylememiş miydi  kendisi?  7’den  70’e  her  Kürt, kendilerine  yapılan  bir  haksızlığı daha  düşündü  o  gün.  Kürtler  o  gün bir  değerlerini  yitirdi. 

Evrim  Alataş,  yıllardır  kanser hastalığıyla  mücadele  halindeydi. 
Dile  kolay  on  üç  yıl  kanserle  savaşmak,  öleceğini  bile  bile  hayata gülümsemek...  Kanserle  mücadele ederken,  yaşama  dair  sonsuz umutlar  besleyerek  ağız  dolusu gülmeyi  yüzünden  hiç  eksiltmemek...  Ölüme  inat  ona  sırt  çevir- 

bile  onun  sadece  haksızlıklarla 


mücadele  ettiğini  sanıyormuş.  Bir de  kanserle  boğuştuğunu  akıllarına  getirmemişler  bile.  Evrim  Alataş hiç  bir  hastalığın  üretkenliğin, mücadelenin  önüne  geçemeyeceğini  öğretti  bize...  Biz,  her  koşulda direngen,  cesur,  yürekten  çağlayan biri  olmayı  gördük  onda. 

Mucize  bir  hayatı  vardır 


Alataş’ın.  O  da  bütün  Kürt  çocukları  gibi  hayattan  hiç  bir  şeyi  hazır bulmamıştır.  Ancak  kendisi  mucize bir  ömür  yaratmış,  kısacık  ömrüne deryalar  kadar  bir  hayat  sığdırmıştır.  Kendisini  ve  yakın  çevresini  baz alarak  bir  dönemin  toplumsal yaşanmışlıklarını  anlattığı  ‘Her 
Dağın  Gölgesi  Deniz’e  Düşer’  adlı eserinde,  onun  baştan  ayağa  bir isyan  ve  vicdan  olduğunu  anlıyo¬ 


ruz. 

Eleştirmen  Turgay  Özçelik,  bu kitaba  ilişkin  şöyle  diyor:  “İnsanı yüreğinin  sol  yanından  yakalayan, sarsıp  başını  döndüren,  her  satırında  hayatı  hissettiren,  coşturan, güldüren,  ağlatan,  öldüren  bir  kitabı  okumak,  yaşamı  boyunca  insanın  karşısına  çıkan  nadir  anlardan 


biridir.  Yakaladı  mı  bu  anı  bırakmak  istemez,  hem  bir  an  önce  okumak  ister,  aldığı  gibi  saatlerce  elinden  bırakmadan  okur,  hem  de bitecek  olmasına  üzülür,  kederlenir.  Evrim  Alataş’ın  yazdığı  “Her Dağın  Gölgesi  Deniz’e  Düşer”  isimli  kitap,  benim  için  böyle  bir  deneyimdi.  Okurken  geçmişe  götürdü, aklımı  aldı,  sonra  yerle  bir  edip,  bir sürü  mayın  döşeyip  beynime  bugü¬ 


ne  bıraktı.  O  mayınlara  basmamam için  unutmamam  gerek  anlatılanı, yaşanılanı;  unutmamak  için  de anlatmak  gerek  sanırım”. 

O,  ağır  sağlık  koşullarına  rağmen  çıplak  gerçekleri  göstermek, zor  savaş  yıllarının  gerçekleriyle Türkiye’nin  yüzleşmesini  istedi. 


Çırpınıp  durması  bundandı.  Altın Portakal  Ödüllü  ‘Min  Dit’  i  bunun için  yazmamış  mıydı?  Evet  evet, 
Amed  surlarından  ‘Min  Dît’  diyordu  insani  yüreğinin  en  yalın  isyanıyla.  Biz  gördük  onun  göstermek istediği  adaleti,  ama  kendisi  göremeden  adaleti,  ayrıldı  ne  yazık  ki. 
Kısa  yaşamına  fakirlikle,  zorbalıkla, adaletsizlikle  mücadele  etmeyi  sığdırdı,  kalemi  hep  mazlumun  dili 


oldu. 

Yazılarını  bir  kadın  hassasiyetiyle  kaleme  alırdı,  iki  yıl  boyunca Newaya  Jin  gazetesine  kara  mizah usulü  yazdığı  yazılarda  kendi  yaşama  tutkusunu,  inceliğini,  direngenliğini,  ve  tebessümünü  yansıttı. 
Acıyla,  hüzünle  karışık  bir  ironiyle eleştirdi  verili  kadın  tipini. 
Ağız  dolusu  güven,  sevgi  ve ışık  yaydı.  O  deniz,  toprak, güneş,  dağ  kokan,  bahar kokan  taze  yazılarını  özleyeceğiz  Evrim’in. 

Bir  kere  32.  Gün’de  görmüştük  onu.  Sakin,  hatta hafif  çekingen  cümlelerle kendi  hakikatini  anlatmaya çalışıyordu  Osman 

Pamukoğlu  gibi  salya  akıtıp zehir  saçan  adamlara. 
İçindeki  isyanı  gerçeğin diliyle  vuruyordu  dışarı.  Onu o  her  zaman  olduğu  gibi vakur,  kendinden  emin duruşuyla,  ayakta  alkışlanan 
‘Min  Dit’  adlı  filmi  için  Altın Portakal  Ödülü’nü  alırkenki çocuk  edasında  gülüşüyle hatırlayacağız  ve  son  olarak 
Nisan’ın  8’inde  okuduğum 
‘Min  Dît  ve  Sahipsizlik’  adlı yazısını  hafızalarımıza  kazıyacağız. 

Genç  ölümler  için  söylenecek  söz  bulamaz  insan. 
Ancak  her  şeye  rağmen yaşam  devam  ediyor, inadına  yaşam  deyip  özgür günlere  adım  adım  yürümemiz,  Evrimlerin  anısına mücadeleyi  yükseltmemiz gerekiyor.  Kendisi  böyle öğretmemiş  miydi?  Her dağın  gölgesi  denize  düştüğüne  göre,  onun  yaptıkları da  halkın  gönlüne  düşecek ve  ışıldayan  bir  çiçek  olarak orada  kalacaktır. 

Güle  güle  Evrim!  Ebedi  yolculuğun  aydınlık  olsun,  ışıklar  içinde uyu!  Sen  de  Zilanlar  gibi,  Ape Musalar  gibi,  Mazlum  ve  Müslüm Doğanlar  gibi  ölümsüzlerin  yanında  yer  alacaksın.  Halkımız  acını güce  dönüştürecek,  gözün  arkada kalmasın!  Bıraktığın  yerden  yeni Evrimler  barış  kalemini  tutacak! 

Sozdar  Dersim 


Evrim  Alataş  Kimdir? 

1976  yılında  Malatya'nın  Akçadağ 
ilçesinin  Gölpınar  Köyünde  Kürt  ve  Alevi olan  bir  ailenin  çocuğu  olarak  dünyaya geldi,  ilk  ve  ortaokula  doğduğu  köyde devam  ettikten  sonra  eğitimini İstanbul'da  sürdürdü.  1994  yılında gazeteciliğe  başladı.  Sırasıyla  Yeni Politika,  Demokrasi,  Özgür  Bakış,  Ülkede  Özgür  Gündem  gibi  gazetelerde muhabir  ve  editör  olarak  çalıştı. 
Ardından  Evrensel  Gazetesi,  Birgün  ve Özgü r  Politi ka'da  aral ı klarla  köşe  yazarlığı  yaptı.  Esmer  Dergisi,  Birikim,  Amargi, Siyahi  ve  Tiraj  başta  olmak  üzere  birçok dergide  makaleleri  yayınlanan  Alataş, Kürt  halkının  sorunlarıyla  yakından  ilgilendi. 

“Mayoz  Bölünme  Hikayeleri”  adlı  kitabı  2003  yılında  Aram  Yayınları  tarafından yayımlandı.  Yazdığı  ve  katkıda  bulunduğu  kitaplarında  Kürt  coğrafyasında yaşanan  çatışmak  dönemin  traji-komik öykülerini  derleyerek  bir  kara  mizah yaratmıştır. 

Sinema  yönetmeni  Miraz  Bezar'la  birlikte,  Diyarbakırüzerinden  Kürt  dünyasını  ve  savaş  mağduru  çocukları  konu  edinen  bir  hikaye  oluşturdu.  “Min  Dît”  (Ben Gördüm)  adıyla  uzun  metrajlı  çekilen film  46.  Altın  Portakal  Film  Festivalinde En  iyi  Öykü  Ödülü'ne  layık  görüldü. 

Alataş’ın  “Her  Dağın  Gölgesi  Deniz’e Düşer”  adıyla  kaleme  aldığı  çalışması 
2009  yılının  Ağustos  ayında  iletişim 
Yayınlarından  çıktı. 

Evrim  Alataş,  12  Nisan  2010  tarihinde uzun  süredir  mücadele  ettiği  kanser dolayısıyla  yaşama  veda  etti. 


ABONE  FORMU 


12  AYLIK* 

24  AYLIK 

* 

□  20  EURO 

□  40  EURO 

İsim: . . 

Adres:  . . 

NEWAYA  JIN 

Valkenboslaan  288  2563  EC S’GRAVENHAGE 

Nederland 

Tel  no:  . 

Banka  adı: 
Hesap  No: 
Biz: . 


TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 


ABONE: 


Tel:  0031  707071035 
Fax:  0031  703881500 
Konto  Sahibi:  Stg  Onderzoeks  Centrum  v. 
Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank  Bonn Konto  No:  110571700  Biz:  38040007 Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  Postbank Hollanda  İçi  Konto  No:  9522686 Hollanda  Dışı  Konto  No: 
IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 

*  Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde abone  süresinin  normal  tarife  üzerineden  uzatılmasını _ veücretim  ödemeyj_kabul_edjyorum._ 


